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Voorwoord

Een kunstwerk staat of valt met zijn vermogen om te inspireren. Voor
een boek zoals Bron van het Occultisme, dat handelt over kosmische
waarheden en het eeuwige zoeken van de mens naar antwoorden, geldt
des te meer dat het staat of valt met de waarde van zijn boodschap.
G. de Purucker is zich daarvan volledig bewust; hij beweert niet een
definitieve formulering, het laatste woord over de waarheid, te ver-
schaffen. Wat hij wel biedt is een heldere interpretatie van de uni-
versele wijsheid waarop de eeuwenoude Geheime Leer - en het
meesterwerk van H.P. Blavatsky met die naam — is gebaseerd.

De Purucker werd op 15 januari 1874 geboren in Suffern, Rockland
County, New York, en woonde tot het einde van de jaren tachtig in de
Verenigde Staten, toen het gezin naar Genéve, Zwitserland, verhuisde.
Zijn vader, een dominee in de episcopale kerk, was daar benoemd tot
predikant van de Amerikaanse kerk; hij was een geleerd man die zich
volledig inzette, en het was zijn diepste wens dat zijn zoon tot geeste-
lijke zou worden gewijd in de Anglicaanse kerkgemeenschap. Daarom
leerde hij hem zelf Latijn, Grieks en Hebreeuws, en zorgde ervoor dat
hij onderwijs kreeg in de moderne Europese talen, en in de geschiede-
nis en letterkunde van de bijbelse volkeren en van het oude Grieken-
land en Rome.

De jongen legde zich er met veel ijver op toe, maar hij had een diep
onderzoekende geest, met een van nature intuitief gevoel voor wat
spiritueel echt en onecht is. Voordat hij achttien jaar was, wist hij met
zekerheid dat hij niet tot de kerk kon toetreden; dat in feite geen enkele
formele religie hem ooit zou kunnen binden. Het zoeken naar de
gnosis, de levende wijsheid achter de uiterlijkheden van riten en leer-
stellingen, hield hem in hoge mate bezig.

De schok was pijnlijk voor zijn ouders: hun zoon, die van jongs af
was voorbestemd om predikant te worden, die de Heilige Schrift in de
oorspronkelijke talen kon lezen en getraind was voor het ambt en de
verantwoordelijkheden van zielenherder — was agnosticus geworden.

Diep bedroefd verliet de jongeman zijn thuis en studies in Geneve,
scheepte zich in naar Amerika en ging, na een paar maanden in New
York te hebben doorgebracht, naar Californié, waar hij op verschil-
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lende ranches in San Diego County werkte. Ondertussen zette hij zijn
zoektocht voort; ‘om me heen ziend, naar links en naar rechts, pro-
beerde ik de sleutel te vinden tot de geheimen van leven en dood die
me zo kwelden.” Hij kocht boeken over de tarot en over genezing door
gedachtekracht en ontdekte dat die geen voldoening schonken. Toen
hij een vertaling van een van de Upanishads in handen kreeg, ging hij
aan het werk om zich het Sanskriet eigen te maken, precies zoals hij
zich al eerder Angelsaksisch had eigen gemaakt omdat hij, met de
dichter Heine, geloofde dat ‘men met iedere nieuwe taal een nieuwe
ziel verwerft’.

Toen kreeg hij op een dag, zo vertelt hij ons, een boekje over theo-
sofie in handen en ‘het verraste me’:

Ik vond verheven gedachten! Ik besefte dat dit boek meer bevatte dan een
agnosticus mogelijk achtte. Mijn jarenlange studie en het lezen van de wereld-
literatuur - in het bijzonder de literatuur uit de oudheid — hadden me geleerd
de oude waarheid te herkennen wanneer ik die zag. Ik werd geboeid door iets
dat ik altijd in mijn hart had geweten; en dat was dat er altijd een groep, een
kring, een vereniging, een genootschap van edele wijzen, grote zieners, heeft
bestaan en nog bestaat, ‘wijzen uit het oosten’, zoals dit boek hen noemde.

We kennen de naam van het boek niet, maar we weten wel dat
Hobart Lorenz Gottfried de Purucker (later voor zijn vrienden bekend
als GdeP) op 16 augustus 1893 lid werd van The Theosophical Society,
die toen in Amerika werd geleid door William Q. Judge, die in 1875
medeoprichter was met H.P. Blavatsky en H.S. Olcott van de moderne
theosofische beweging. Als lid van de San Diego Lodge en regelmatig
gebruiker van de bibliotheek hielp De Purucker bij het organiseren van
een studie van De Geheime Leer. Hoewel hij pas negentien jaar was, werd
hij al snel aangewezen als ‘vaste studieleider’ van de studies van de
leden, waarvan de meesten aanzienlijk ouder waren dan hij. In de vol-
gende 49 jaar, tot aan de dag van zijn dood op 27 september 1942,
stelde GdeP zich ten volle in dienst van zijn medemensen — wat op
schitterende wijze tot uitdrukking zou komen in zijn uiteenzettingen
over de spirituele beginselen van de theosofie.

Alles wat hij zei, in vertrouwelijke gesprekken of in voor iedereen
beschikbare literatuur, was een verdere uitwerking van het visioen uit
zijn jeugd van de eenheid van het goddelijke dat zich overal in
afdrukt, en de mogelijkheid van ieder mens die eenheid te ervaren.
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Bron van het Occultisme vormt daarop geen uitzondering.

Toen Gottfried de Purucker in juli 1929 Katherine Tingley opvolgde
als leider van de Theosophical Society, waarvan het internationale
hoofdkwartier toen was gevestigd in Point Loma, Californi€, begon hij
met een reeks esoterische studies om de zaden van altruisme te stimu-
leren en ook om onderricht te geven in de diepere aspecten van de
theosofie. Geen vraag was te eenvoudig, geen te ingewikkeld voor een
zorgvuldige beschouwing. Maar hij legde de nadruk erop dat de ‘weten-
schappelijk-filosofische’ aspecten van de leringen altijd doordrongen
moeten zijn van het ‘ethisch-mystieke’: alleen als men de leer die men
hoort in praktijk brengt, zal ze haar esoterische inhoud openbaren.

Dit boek is ontstaan uit twaalf studieboekjes die in 1936 als vertrou-
welijk materiaal werden gedrukt. Ze waren door een kleine commissie,
onder leiding van dr. De Purucker, samengesteld uit stenografische ver-
slagen van esoterische bijeenkomsten die van 1929 tot 1933 door hem
werden gehouden en daaraan voegde hij bepaalde passages uit zijn
publicaties en ook een grote hoeveelheid nieuw materiaal over een ver-
scheidenheid van onderwerpen toe.

Bijzonder belangwekkend is de volgorde van de onderwerpen, zoals
hij die zelf met heel veel zorg heeft vastgesteld. Zijn voornaamste zorg
was, verklaarde hij, de lezer al bij het begin — voor hij misschien te zeer
zou worden geboeid door de verheven filosofische leringen die later
worden uiteengezet — de volle gelegenheid te geven zich het ideaal van
onzelfzuchtig dienen eigen te maken, dat het kenmerk is van het pad
van mededogen dat door de spirituele mentors van de mensheid wordt
gekozen. Toen hem verder werd gevraagd waarom hij het strikt uit
leringen bestaande gedeelte van de reeks begon met een diepzinnige
verhandeling over Ruimte en maya, in plaats van met de praktische en
gemakkelijk te begrijpen onderwerpen zoals karma en wedergeboorte,
antwoordde hij dat die ideeén al ruimschoots in de gepubliceerde boe-
ken van de Society waren behandeld. Zijn hele streven was erop gericht
het bewustzijn van de leerling uit de enge begrenzing van het zuiver
persoonlijke te verheffen tot een kosmisch niveau, waar zelfs het moei-
lijkste menselijke probleem meer in verhouding kan worden gezien.

Het is duidelijk dat het boek uitgaat van de veronderstelling dat men
enige basiskennis heeft van de theosofische denkwijze. Maar betekent
dit dat het degenen voor wie deze ideeén nieuw zijn weinig te bieden
heeft? Integendeel, want het geeft alle zoekers stof tot nadenken, wat
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hun spirituele of religieuze instelling misschien ook is, en ook hen die
zich op geloofsgebied van hun bindingen hebben losgemaakt en op
zoek zijn naar een levensbeschouwing die hun houvast geeft. Kortom,
het richt zich tot allen die het onderlinge verband erkennen tussen het
menselijk lot en het kosmische plan; die intuitief aanvoelen dat de pel-
grimstocht van de mens zich over vele levens op aarde uitstrekt, zodat
de ziel in de loop van de eeuwen haar latente goddelijkheid tevoor-
schijn kan brengen. Het richt zich vooral tot hen die in hun intiemste
ogenblikken de innerlijke drang voelen om het stille, smalle pad te vin-
den en de oude gelofte af te leggen om zich geheel te wijden aan het die-
nen van de mensheid.

Er zijn misschien mensen die zouden willen dat dr. De Purucker het
gebruik van vreemde termen tot een minimum had beperkt, het theo-
sofische standpunt eenvoudig had weergegeven en de onderwerpen
scherpomlijnd had uiteengezet. Want als we in Bron van het Occultisme
het spoor volgen van de afdaling van de geest in de stof en van het weer
opstijgen naar zijn oorspronkelijke bron, lezen we over loka’s en tala’s,
over gebieden en dhatu’s, over monaden en omhulsels.

Er is een goede reden voor het gebruik van zo’n rijke terminologie,
ontleend aan de schatkamers van religies en filosofieén van het oosten
en het westen. De basisideeén zijn dezelfde maar iedere lichtbrenger
draagt zijn zienswijze van de werkelijkheid over via de lens van zijn
eigen inwijdingservaring. Daarom biedt iedere spirituele ziener ogen-
schijnlijk iets unieks, terwijl hij in feite eenvoudig dezelfde occulte
waarheid in een andere uiterlijke vorm kleedt. Dat dr. De Purucker uit-
voerig aantoont dat de vele en verschillende namen in de oude
geschriften voor God en de goden en hun talrijke functies slechts ver-
schillende manieren zijn om het ene evolutieproces te beschrijven, was
niet alleen om het begrip te verruimen van hen die aan een bepaald
geloof zijn gehecht, maar ook om diegenen te helpen die zich met
een vergelijkende studie van religies, filosofieén en mythologieén
bezighouden.

Dit boek is echter meer dan een systematische behandeling van
leringen; het stimuleert veeleer de intuitie. Als de lezer de soms sub-
tiele, maar altijd logische gedachtegang van de schrijver kan volgen,
ontdekt hij misschien, in een plotselinge flits van inzicht, wat HPB met
een bepaalde ‘moeilijke’ passage werkelijk heeft bedoeld. Wat vroeger
zelfs voor de meest scherpzinnige een raadsel was, kan nu, vaak zonder
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dat hij zich daarvan verstandelijk bewust is, zonneklaar worden en veel
praktische wijsheid blijken te bevatten.

Maar ook al wordt in dit boek consequent de ene of de andere leer
uit De Geheime Leer of De Mahatma Brieven uiteengezet, men moet niet
denken dat de schrijver de geschriften van HPB of van haar leraren ziet
als ‘het laatste woord van onfeilbaar gezag, zoals de christenen hun bij-
bel beschouwden en daarna vereerden’ — om een brief aan te halen die
GdeP op 14 juni 1932 aan A. Trevor Barker schreef. ‘Als dat het geval
zou zijn, zouden we nooit evolueren. HPB’s boeken zouden heilig en
onschendbaar zijn. . . . Het gaat erom dat we achter de beginselen staan.
Dat is heel belangrijk.’

Keer op keer herinnert de schrijver ons eraan dat het enige gezag,
de enige werkelijke inwijder voor ieder mens, zijn eigen hogere zelf is.
De paradox is dat dr. De Purucker werkelijk spreekt ‘als iemand met
gezag’, het gezag van diepe spirituele ervaring. Daardoor worden veel
deuren wijd geopend, ofschoon er evenveel gesloten blijven of slechts
op een kier staan, in afwachting van het ogenblik dat de lezer zelf zo zal
aankloppen dat de deur zich wijd voor het licht van zijn eigen innerlijke
god opent. Als we ons alleen op hoofdgeleerdheid, de leer van het oog,
verlaten, zullen we slechts weinig van duurzame waarde verwerven.
Het is de leer van het hart die aanspraak op onze trouw moet kunnen
maken, de hartenwijsheid die haar stempel op de ziel drukt.

Het is veelbetekenend dat G. de Purucker al in 1935 in het openbaar
de hoop uitsprak ‘nog een of twee boeken te kunnen uitgeven met theo-
sofische leringen’, die tot dan in besloten kring werden verspreid, als hij
daarvoor ‘de tijd en de energie zou kunnen vinden’. Wat vroeger als
esoterisch werd beschouwd zou volgens hem zelfs toen al in hogere
mate worden begrepen, als gevolg van het ‘meer ontwaakte verstand
van de mens van nu’ en door de toegenomen ‘ontvankelijkheid voor
nieuwe ideeén [die] een totaal ander en in feite braakliggend terrein van
bewustzijn heeft opgeleverd’ (De Esoterische Traditie, blz. xiii). Hij kon
deze plannen niet zelf realiseren; daarom werd een van deze beoogde
werken, Dialogen van G. de Purucker, dat verslagen bevat van de bijeen-
komsten van de Katherine Tingley Memorial Group, in 1948 door
Arthur L. Conger uitgegeven. Door het publiceren van Bron van het
Occultisme zijn beide boeken met tot nu toe esoterisch materiaal — waar-
naar men heeft uitgezien — nu overal verkrijgbaar.

We betreuren het zeer dat James A. Long, leider van de Theo-
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sophical Society van 1951 tot 1971, het verschijnen van dit boek in vol-
tooide vorm niet heeft mogen beleven. Maar de richtlijnen die hij in
1966 gaf voor het redigeren en voorbereiden van het manuscript zijn
trouw gevolgd: het bewaren van de zuiverheid van de leringen, zowel
wat betreft sfeer als inhoud; het weglaten van onnodige herhalingen en
van alle zaken die alleen de organisatie van de Theosophical Society of
de Esoterische Sectie betreffen; het aanpassen van de spelling van die
Sanskriet- en andere vreemde woorden die nu algemeen worden
gebruikt, zoals karma, enz.; en waar dat raadzaam was, het omzetten
van het materiaal uit de strikt vertrouwelijke, esoterische omlijsting
naar een voor publicatie geschikte vorm. Kortom, uit de twaalf boekjes
die verbazingwekkende schat aan wijsheid die ze bevatten te compri-
meren en te distilleren, zodat de wereld er haar voordeel mee kan doen.

Long bracht de bedoeling van dr. De Purucker als volgt onder
woorden:

Al deze esoterische leringen hebben één doel — niet slechts om het in-
tellect van de lezer te bevredigen, maar om de grondslag te leggen voor de
ontwikkeling van de meedogende kant van ons wezen, opdat we onze mede-
mensen beter kunnen dienen.

De fundamentele waarde van het boek is dat we achter het ruimtelijke en
kosmische beeld de bron van mededogen gaan zien dat aan het hart van de
kosmos ontspringt en vandaar uitstroomt naar de melkweg, het zonnestelsel,
onze aardbol en de mens. Dit alles vormt een manifestatie van een mede-
dogen dat ons begripsvermogen te boven gaat.

We moeten hier melding maken van het werk dat nauwgezet is ver-
richt door onze onvermoeibare stafleden zowel redactioneel als in de
drukkerij: Kirby Van Mater, archivaris; John P. Van Mater, die het
manuscript controleerde voordat het werd gezet en die de index
maakte; Dorothy LeGros en Eloise Hart voor de verschillende keren
dat het manuscript werd uitgetypt; Madeline Clark, Manuel Oderberg,
Ingrid Van Mater, Elsa-Brita Titchenell, Sarah B. Van Mater en
Lawrence Merkel, voor hun zware taak van het proeflezen; en niet in
het minst de redactiecommissie, A. Studley Hart, wijlen Willy Ph. Felt-
huis en Ida Postma die allen langdurig en toegewijd met mij samen-
werkten om dit boek tot stand te brengen.

Precies honderd jaar na de geboorte van Gottfried de Purucker
betuigen we dankbaar onze erkentelijkheid voor wat we spiritueel ver-
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schuldigd zijn aan hem die het vuur van aspiratie weer ontstak, in de
overtuiging dat Bron van het Occultisme de kracht bezit om in de
komende eeuwen iedere ernstige zoeker te inspireren.

GRACE F. KNOCHE

15 januari 1974
Pasadena, Californié
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Het doorgeven van het licht

Er is maar één occultisme, één waarheid. De bron van wijsheid op deze
aarde is de broederschap van adepten, het spirituele hart van de
wereld, waaruit zonder ophouden een stroom van inspiratie en verlich-
ting vloeit. Het is de ene verheven bron, waaraan alle facetten van de
waarheid zijn ontsprongen die in de religieuze en filosofische stelsels
van de wereld zijn te vinden. Daaruit komen van tijd tot tijd niet alleen
de grote wijzen en leraren voort als gidsen en leermeesters van de
mens, maar ook afgezanten of boodschappers, bekend of onbekend, die
in de wereld werken voor het welzijn van de mensheid.

Deze bron van wijsheid wordt gevormd door de edelste spirituele en
intellectuele reuzen die de mensheid ooit heeft voortgebracht - mensen
die één zijn geworden met de god in hen. Ze kennen elkaar, verenigen
zich en vormen zo de grote school van licht en waarheid, de grote broe-
derschap. In verschillende tijdperken zijn ze met allerlei namen aange-
duid, en de hoogsten van hen staan in de boeddhistische landen bekend
als dhyani-chohans; de oude Perzen spraken over de leden van deze
zonnehiérarchie als amshaspends. Joodse mystici en kabbalisten noem-
den hen bnéi ’elohim, zonen van de goden; en in andere landen wer-
den ze zonen van het licht, of zonen van de zon genoemd, zoals in het
oude Egypte.

Een ontelbaar aantal occulte scholen, alle voortgekomen uit de
moederschool, hebben in het verleden bestaan, bestaan nu nog en zul-
len ook in de toekomst bestaan. De mysterién van de Grieken waren
zo’n school, evenals die van de Perzen en de Egyptenaren; de myste-
rién van het oude Amerika, zoals bij de Peruvianen en de Maya’s,
waren scholen die tot dezelfde heilige traditie behoorden. Zowel het
lamaisme van Tibet als de Vedanta van Hindoestan zijn in essentie
occulte scholen, hoewel ze ook stelsels van exoterische filosofie zijn.
De rozenkruisers uit de middeleeuwen waren oorspronkelijk een
mystiek theosofische en quasi-esoterische groep; en de Martinisten uit
Frankrijk, die zelfs nu nog bestaan, vormen een van de ‘occultistische’
scholen. Dan zijn er nog de zogenaamd alchemistische groepen, hetzij
in India, Klein-Azié of in Europa, waarvan de aanhangers, ook al heb-
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ben ze enige spirituele aspiratie, toch veel meer naar vermogens of
verschijnselen verlangen.

Er bestaan bovendien in het oosten een aantal quasi-occulte groe-
pen, sommige groot en sommige klein, die op hun eigen manier de ver-
schillende overblijfselen van mystieke literatuur bestuderen die in de
afgelopen eeuwen in die landen is voortgebracht. In Perzié, Egypte,
Syrié en in delen van Turkije bestaan soortgelijke groeperingen, die
vaak zeer exclusief zijn en waarvan men gewoonlijk niets hoort.

Al dergelijke genootschappen, die in ieder land en iedere eeuw
bestaan, doen op hun wijze enig goed werk naarmate ze de oude wijs-
heid brengen. Maar wat ze aan waarheid doorgeven is te vaak gezien
door het vervormende mentale prisma van hen die van de bron zijn
afgeweken. Alleen als ze het oorspronkelijk van de moederschool ont-
vangen licht getrouw doorgeven, kunnen ze terecht scholen voor occul-
tisme worden genoemd. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat er op
het ogenblik in de wereld op elk van de grote continenten enkele — zeer
weinige — echte esoterische scholen bestaan die met de broederschap
zijn verbonden.

Enkele intuitieve geleerden hebben het bestaan van esoterische
leringen in de archaische mysteriescholen wel vermoed, maar ze zijn
nog nooit als een samenhangend geheel gevonden. In de verschillende
geschriften van de oudheid vinden we hier en daar een toespeling of
een verwijzing, maar een logisch en duidelijk geformuleerd stelsel van
dergelijke leringen bestaat alleen op plaatsen waar geen enkele oninge-
wijde onderzoeker tot nu toe bewust is doorgedrongen.

Voor het vastleggen van de diepere waarheden voor latere genera-
ties maakten de oude wijzen en zieners gebruik van beeldspraak of ver-
gelijkingen, vaak in fantasierijke en merkwaardige verhalen: legenden,
sprookjes, mythologische verdichtsels. Zo maakte bijvoorbeeld Plato
door middel van mythen veel bedekte toespelingen op zaken die in de
mysterién werden onderwezen; maar omdat hij wist waar het om ging
en hij er toestemming voor had ontvangen en het onder de dekmantel
van beeldspraak deed, was het geen schending van de letter noch van
de geest van zijn eed.

De grote leraren uit vervlogen eeuwen maakten gebruik van eso-
terische termen wanneer ze brieven aan elkaar schreven en bij het
samenstellen van hun boeken die ze van hand tot hand lieten gaan.
Zij die waren ingewijd konden begrijpen wat ze lazen; voor hen was
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het verstaanbaar en duidelijk; maar voor degene die niet binnen de
‘tempelmuren’ was toegelaten, waren de leringen niets anders dan een
speculatieve filosofie, of misschien een nietszeggend jargon.

Deze wijsheidsleringen zijn door de ene wijze aan de andere in een
rechtstreekse opvolging doorgegeven sinds de tijd dat de mysterién
voor het eerst werden ingesteld onder de mensen uit de laat-
Lemurische en Atlantische tijden — een stap die van essentiéle beteke-
nis werd, omdat de mensheid het vermogen tot rechtstreeks en bewust
contact met haar goddelijke voorvaderen had verloren. Zo werd de
mens geleerd de ziel te verheffen door wilsinspanning, gecombineerd
met intense aspiratie, met het doel hem in rechtstreeks spiritueel en ver-
standelijk contact te brengen met zijn eigen innerlijke god — of met een
andere godheid. Op die manier werden de edelste waarheden over de
mens en het heelal oorspronkelijk waargenomen en daarna ‘gezongen’
— om het woord uit de Veda te gebruiken — d.w.z. in menselijke taal
geformuleerd.

Hoe komt het dat in praktisch alle literatuur van de oudheid spiritu-
ele leringen werden gegeven in de taal van het slagveld? De Bhagavad-
Gita, bijvoorbeeld, vertelt over het conflict tussen de tegenover elkaar
staande legers van de Kuru’s en de Pandava’s. In de Germaanse en
Scandinavische mythologieén is er een constante strijd tussen de goden
en de helden; dat geldt ook voor de Griekse, Egyptische, Perzische en
Babylonische mythologieén — ze zijn in dit opzicht alle gelijk.

De vraag is gemakkelijk te beantwoorden: aan kinderen geven we
sprookjesboeken; tegen hen die de betekenis van vrede en rust en de
enorme kracht die daarin ligt niet kunnen begrijpen, spreken we over
strijd en over gevechten, omdat er altijd een overwinnaar en een over-
wonnene is. In de wereldliteratuur werden geheimen van mystieke
waarheden daarom in de vorm van een heldenverhaal geschreven, om
tegemoet te komen aan het spirituele klimaat van die tijden. Maar daar-
achter stonden de esoterische scholen* die waarheid en mededogen
op een meer directe manier onderwezen, zoals Lao-tse in China: ‘De
weg van tao betekent niet strijden.” Dat is het tegenovergestelde van
berusting, want berusting is gewoonlijk spirituele verdoving, terwijl het

*Elk stelsel van religieus-filosofisch denken heeft zijn eigen term gehad voor deze
universele esoterische leer. In de hindoegeschriften van het voor-boeddhistische tijd-
perk wordt ernaar verwezen als brahmavidya, atmavidya en guptavidya, wat resp.
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hele streven juist erop gericht moet zijn om in ons leven en in elke vezel
van ons wezen een actieve geest van mededogen voor de hele mens-
heid tot uitdrukking te brengen.

Zoals de oorspronkelijke esoterische groeperingen de grote religi-
euze en filosofische scholen van het verleden werden, zo was de
huidige theosofische beweging bedoeld om de spiritueel-intellectuele
kweekplaats te zijn waaruit de grote filosofische, religieuze en weten-
schappelijke stelsels van toekomstige eeuwen — ja, het hart van de
beschavingen van de komende cyclussen - zullen ontstaan.

In elk belangrijk tijdperk zijn er in verschillende delen van de
aardbol theosofische bewegingen gesticht. Enkele hadden succes; de
meeste bestonden een poosje, deden enig goed werk, verrichtten een
bepaald deel van het werk dat gedaan moest worden en mislukten dan,
werden een kerk, een sekte, een dogmatisch geloofsstelsel. Zulke perio-
dieke pogingen om in het hart van de mens de tijdloze waarheden te
prenten, zullen in de toekomst worden voortgezet, totdat de mens zover
is geévolueerd dat hij het licht verwelkomt als het verschijnt en hij het
als het kostbaarste geschenk in ere zal houden.

Zo gebeurde het dat in 1875 twee mannen, met een ziel als van een
boeddha, de uitdaging aannamen om in zekere zin karmisch de ver-
antwoordelijkheid op zich te nemen voor het brengen van een nieuwe
boodschap die, op grond van haar innerlijke vitaliteit en de overtui-
gingskracht van haar waarheden, de mens tot nadenken zou stemmen.
Vanaf dat moment begonnen er in de wetenschap nieuwe ideeén te
ontstaan; de gedachteatmosfeer van de wereld gaf nieuwe impulsen te
zien en, wat zeker niet het minst belangrijke was, het ideaal om voor
een uiteindelijke universele broederschap onder alle volkeren te wer-
ken vond ingang. Het hoofddoel was deze oude spirituele beginselen
als zuurdesem te laten werken in het menselijk denken, op het gebied
van religie en filosofie en tenslotte in de maatschappelijke structuur zelf.
H.P. Blavatsky werd geinspireerd tot het schrijven van haar meester-
werken, Isis Ontsluierd en De Geheime Leer — niet met het doel een nieuwe
godsdienst te stichten, maar om de archaische wijsheidstraditie van de

betekent kennis van het verhevene, kennis van het zelf en geheime kennis; ook als
rahasya, een woord dat mysterie betekent en dezelfde betekenis heeft als het myste-
rion van de Grieken en de gnosis van het neoplatonisme en de gnostische scholen. In
het boeddhisme was en is het nog bekend onder namen zoals aryajiiana, edele of
verheven kennis, en bodhidharma, de wet of het pad van wijsheid.
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mensheid in haar meer esoterische aspecten opnieuw en vollediger te
formuleren. Als zodanig was ze een van de schakels in de reeks opeen-
volgende leraren die op bepaalde vaste tijden verschijnen om het eso-
terische licht en de esoterische waarheid door te geven. Ze kwam aan
het begin van een nieuwe messiaanse periode en aan het einde van een
oude, en was dus de boodschapper voor het komende tijdperk.

Deze opvolging van leraren, de een na de ander, heeft zich ontel-
bare eeuwen voortgezet. Daaraan is niets verbazingwekkends; het is
eenvoudig een illustratie van een van de natuurwetten dat er, evenals
de ene generatie op de andere volgt en de ene soort na de andere in de
loop van de evolutie verschijnt, een keten van wijzen bestaat die door
de eeuwen heen zorgen voor een aanhoudende stroom van waarheid.
In Sanskrietgeschriften wordt deze de guruparampara genoemd, waar-
van er twee soorten zijn: ten eerste, die wijzen van wie de een als het
ware boven de andere uitsteekt door een geleidelijke toename van wijs-
heid en spirituele waardigheid; en ten tweede, diegenen die elkaar in
de tijd en in een doorlopende reeks in de uiterlijke wereld van de mens
opvolgen.

Hetzelfde patroon was aan de Griekse dichters en filosofen bekend;
Homerus en Hesiodus spraken beiden over de Gouden Keten die
Olympus met de aarde verbindt, en latere Griekse mystieke schrijvers
spraken erover als de Keten van Hermes. Dit doorgeven van de toorts
van het licht van hand tot hand heeft altijd bestaan en zal altijd blijven
bestaan — zolang uit het hart van de mens de roep klinkt. Als die roep
verstomt, blijft de keten van opvolging wel intact, maar werken de
leraren niet langer in het openbaar.

De beschermers van de mensheid — noem ze zoals u wilt, meesters,
mahatma’s, adepten of oudere broeders van het ras — werken overal
waar ze ook maar de geringste kans bespeuren om goed te doen, om de
spirituele natuur van hun medemensen tot ontwikkeling te brengen.
Het is duidelijk dat elke organisatie of groep mensen, of iedere enkeling
die in het leven een edel pad probeert te volgen, hun hulp zal ontvan-
gen als ze dat verdienen. Verdienste is de toets, de enige toets. Als de
juiste roep wordt gedaan, wordt deze beantwoord. Maar als het alleen
voor eigen voordeel is, is het beslist geen ‘juiste roep’. De enige roep
die ze erkennen, is de roep die wordt gedaan door hen die in hun hart
hunkeren naar licht, die zoeken naar wijsheid en die een ziel hebben
die door mededogen wordt bewogen. Bovendien moet de roep uitslui-
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tend worden gedaan met het doel de wijsheid en het licht die worden
ontvangen, te leggen op het altaar van dienstbaarheid aan de mensheid.
Geen enkele ernstige hartenklop blijft onbeantwoord en elke aspiratie
van de ziel om te helpen wordt getrouw geregistreerd.

De broederschap van adepten is dus de beschermer en bewaarder
van de oorspronkelijke wijsheid, en haar leden hebben gezworen deze
geheim te houden en in stilte te bewaren totdat iemand aan de deur
klopt met de juiste klop. Ze ontvangen op hun beurt licht van anderen,
hoger dan zijzelf; en zo wordt deze theosophia — de wijsheid van de
goden — steeds weer aan de mens overgebracht langs de Gouden Keten
van Mercurius, de vertolker.



Spirituele verlichting tegenover
psychische illusies

Spirituele en astrale krachten werken voortdurend en zijn sinds de
allervroegste tijdperken van de aarde actief. Maar er komen bepaalde
tijden in de geschiedenis van de mens waarin de deur tussen deze
fysieke wereld en de innerlijke gebieden gedeeltelijk openstaat, zodat
de mens ontvankelijker wordt voor deze subtiele invloeden. We zijn
bezig een tijdperk van materialistisch leven en denken te verlaten en
een meer spiritueel tijdperk binnen te treden. Tegelijkertijd is de wereld
vol tekenen die wijzen op een uitbarsting van psychische invloeden en
die zijn altijd misleidend, altijd gevaarlijk, omdat de astrale sferen tot
een lager gebied van het stoffelijke bestaan behoren, dat vol kwalijke
emanaties is, zowel menselijke als andere.

In zo’n periode zijn we nu, een periode waarin niet zozeer de spiri-
tuele en astrale energieén worden gestimuleerd, maar waarin we ons op
het overgangspunt van twee grote cyclussen bevinden, het einde van de
ene en het begin van de andere; en in overeenstemming met deze over-
gangsperiode van cyclussen verandert de spirituele instelling van de
mens snel en wordt hij psychisch gevoeliger. Daarin schuilt een groot
gevaar, maar het biedt ook een grotere kans om sneller vorderingen te
maken, indien het bewustzijn van de mens zich naar hogere dingen
keert, want deze versnelde verandering is vooral sterk als het om spiri-
tuele krachten gaat.

Dit verschijnsel is niet uniek; het heeft zich ook in het verleden voor-
gedaan. Tijdens de neergang van de Atlantiérs werd een zeer krachtige
poging in het werk gesteld — een poging die zijn hoogtepunt bereikte in
het stichten van de mysteriescholen, die zich vele eeuwen daarna mani-
festeerden in de verschillende mystieke, religieuze en filosofische cen-
tra van de oude wereld. Als we de heilige literatuur van de wereld
onderzoeken, zien we dat de oudste het meeste bevat aan archaische
esoterische leringen. De reden daarvan is dat ongeveer sinds de tijd van
het verzinken van het laatste eiland van het Atlantische stelsel van con-
tinenten — dat volgens Plato zo’n 9000 jaar voor zijn tijd zou hebben
plaatsgevonden — er sprake is van een gestage toename van stoffelijk-
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heid in de wereld, en een daaruit voortvloeiende overeenkomstige
afname van spirituele impulsen. Maar aan deze cyclus is, zoals gezegd,
kortgeleden een einde gekomen. De cyclus die we ingaan is een zeer
ongewone, omdat hij niet behoort tot het zogenaamde messiaanse tijd-
perk dat 2160 jaar duurt, maar een periode omvat van zo’n tien- tot
twaalfduizend jaar.

Grote gebeurtenissen worden voorbereid, want de hele beschaafde
wereld nadert een kritiek punt in haar geschiedenis. Er is letterlijk een
veldslag gaande tussen de krachten van het licht en de krachten van de
duisternis, en het is een zeer wankel evenwicht, waaruit de schaal van
het lot naar de ene of de andere kant van de scheidslijn tussen spirituele
veiligheid en spirituele teruggang zal doorslaan.

In een brief die H.P. Blavatsky kort voor haar dood schreef, gaf ze
de volgende waarschuwing:

Psychische vermogens met al hun verlokkingen en gevaren ontwikkelen
zich nu onvermijdelijk onder u en u moet oppassen dat de psychische
ontwikkeling de manasische en spirituele niet overtreft. Als psychische ver-
mogens volledig onder controle worden gehouden - worden beheerst en
geleid — door het manasische beginsel, dan zijn ze waardevolle hulpmiddelen
voor onze ontwikkeling. Maar als deze vermogens vrij spel krijgen, leiding
nemen in plaats van geleid te worden, gebruiken in plaats van gebruikt te
worden, brengen ze de onderzoeker tot heel gevaarlijke waanvoorstellingen
en de zekerheid van morele ondergang. Volg deze ontwikkeling die in uw ras
en evolutieperiode onvermijdelijk is daarom nauwlettend, zodat ze tenslotte
ten goede en niet ten kwade zal uitwerken.*

Zoals helaas steeds het geval is in een tijd die het contact met het
spirituele heeft verloren, leeft er nu onder de mensen een verlangen
naar vermogens, naar de ontwikkeling van vermoede maar nauwelijks
geaccepteerde hogere krachten; en in hun blindheid zoeken ze buiten
zichzelf. Hun hart hongert naar antwoorden op de levensraadsels en
daarom nemen ze alles aan wat leermeesters die hun eigen lof zingen,
vertellen over het verwerven en aanwenden van psychische ver-
mogens, en bij die ‘leringen’ wordt het persoonlijke voordeel altijd als
lokaas gebruikt. Het is moeilijk over deze dingen te spreken zonder

*Uit een brief gedateerd Londen, 15 april 1891, aan de Vijfde jaarlijkse Conventie
van de Theosophical Society, Amerikaanse afdeling, gehouden in Boston, Mass., op
26-27 april. (Zie: H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies, blz. 49.)
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velen te kwetsen, die in goed vertrouwen en onbekend met de waar-
heid volgen wat hen een glimp toeschijnt van een groter leven dan ze
hebben; en dit verklaart de vele zogenaamd psychische en quasi-
mystieke bewegingen* die er nu zijn en die in veel gevallen de mensen
verwijderen van het licht dat van hun eigen innerlijke god uitstraalt, in
plaats van ze nader tot dat licht te brengen. We moeten in deze dingen
altijd op onze hoede zijn. De golven van het astrale licht zijn bijzonder
onbetrouwbaar, en duizenden en duizenden volgen psychische dwaal-
lichten in plaats van het rustig brandende licht van de godheid in ons.
Het is eenvoudig een feit dat het westen wordt misleid door leringen
over het paranormale die in zichzelf niets blijvends bezitten. En zij die
deze praktijken volgen zijn in negenennegentig van de honderd ge-
vallen mensen met een spiritueel en psychisch ongetrainde karakter-
structuur, die dus gemakkelijk door de maya van de paranormale
verschijnselen worden gegrepen. Dit betekent niet dat zulke krachten
en vermogens slecht zijn of niet een natuurlijk deel vormen van de men-
selijke constitutie; en evenmin dat ze nutteloos zijn. Er wordt bedoeld
dat ze zeer gevaarlijk zijn voor iemand zonder spiritueel inzicht en zon-
der de kracht van het intellect en de spirituele wil om de psychische
natuur waarin deze vermogens thuishoren, te leiden en te beheersen.
Gevaarlijk zijn ook de hathayoga-oefeningen van psychoastrale aard,
die gewoonlijk gepaard gaan met het aannemen van bepaalde lichaams-
houdingen, enz., en waaraan sommige mensen zich overgeven in een
poging vermogens van een lagere orde te verwerven. Deze oefeningen
kunnen niet alleen het verstand aantasten en het zelfs ontwrichten en zo
krankzinnigheid veroorzaken, maar kunnen ook de normale pranische
circulaties in het lichaam verstoren. Godsdienstfanaten worden vaak
krankzinnig, en in bepaalde gevallen van sensitiviteit worden ze wat

*Op een wel ‘zeer’ gering aantal uitzonderingen na hongeren al deze groeperin-
gen min of meer naar de lagere siddhi’s, waarover HPB, die de Paliterm iddhi
gebruikt, in De Stem van de Stilte spreekt. In India worden ze vertegenwoordigd door
de verschillende scholen voor yogabeoefening.

Siddhi, van de Sanskriet werkwoordswortel sidh, voltooid worden, een doel berei-
ken, betekent ‘volmaakte verwerving’. Er zijn twee categorieén van siddhi’s: die
welke betrekking hebben op de lagere psychische en mentale energieén, en de
siddhi’s die betrekking hebben op de verstandelijke, spirituele en goddelijke krach-
ten; de spiritueel ingewijde beschikt over beide en gebruikt ze alleen voor het welzijn
van de mensheid en nooit voor zichzelf. De persoonsnaam van Gautama de
Boeddha, Siddhartha, betekent ‘hij die zijn doel heeft bereikt’.
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men extatici noemt, die door onwetenden voor toonbeelden van een
heilig leven worden aangezien, alleen omdat hun huid kan bloeden en
hun handen en voeten wonden kunnen vertonen die zouden zijn ver-
oorzaakt door de nagels van het kruis. Hetzelfde kan worden gezegd
van fakirs en de lagere soort yogT’s uit het oosten. Het gevolg kan zijn
dat zowel de geest als de gezondheid en ook het leven zelf in gevaar
worden gebracht. In al die praktijken is geen greintje spiritualiteit.

Hij die het pad betreedt in de hoop bepaalde vermogens te verwer-
ven die hij als iets van het allerhoogste belang beschouwt, is gedoemd
te mislukken. Hij begeeft zich werkelijk op een zeer gevaarlijke en
twijfelachtige weg, die in het ergste geval kan leiden tot toverij en
zwarte magie en die hem op zijn best de sodomsappel van teleurstelling
bezorgt. Zulke vermogens — spirituele, verstandelijke of psychische —
zullen zich na verloop van tijd en op volkomen natuurlijke wijze ont-
wikkelen naarmate we vooruitgaan, op voorwaarde dat we vastbesloten
zijn het doel te bereiken en bovenal dat ons hart voortdurend verlicht
en vervuld is van meedogende liefde, een liefde die zelfs nu een duide-
lijk kenmerk is van de spirituele ziel in ons.

De leringen van de esoterische traditie bieden een enorm hoopvol
perspectief en bevatten spirituele schoonheid. Daarin ligt het pad waar-
langs we kunnen evolueren, maar het hangt van de mens zelf af of hij al
dan niet zal opklimmen langs de straal die in hem leeft en werkt. Al is
het waar dat een volledig begrip van de diepere gebieden van de filo-
sofie een sterk verstandelijk vermogen en spiritueel inzicht vereist, toch
zijn het vaak eenvoudige mensen die een groot licht zien. Het licht kan
overal doordringen. We hoeven alleen de gesloten deuren van onze per-
soonlijkheid te openen en het licht komt vanzelf binnen en dan zullen
we instinctief de meest verborgen geheimen van de natuur begrijpen.

Jezus, de avatara, die in het westen zo slecht wordt begrepen, leerde
dezelfde waarheden. Zoek eerst de schatten van de geest, van het
koninkrijk der hemelen, en alle andere dingen zullen u worden gege-
ven - alle psychische krachten en vermogens zullen op natuurlijke en
veilige wijze hun plaats krijgen, verlicht en geleid door de innerlijke,
spirituele zon.

Wat zijn deze schatten van de geest? Niets anders dan die spirituele
en verstandelijke vermogens en krachten die ons in ons denken en han-
delen goddelijk maken: wilskracht, inzicht, intuitie, onmiddellijke sym-
pathie voor al wat leeft. Er is geen enkele reden waarom wij mensen
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niet zouden beginnen ons erfdeel te benutten. Alle krachten en ver-
mogens en eigenschappen bevinden zich in ons, ook nu al, maar ze zijn
grotendeels latent, omdat we nog niet hebben geleerd ze tevoorschijn
te brengen. In feite zijn wij het zelf in onze gewone lagere gedachten en
gevoelens die ‘slapen’, terwijl onze hogere natuur in het geheel niet
slaapt maar intens actief is.

Wanneer bijvoorbeeld in een mens de spirituele wil is gewekt en
actief is, stijgt hij boven zichzelf uit zodat hij over absolute zelfbeheer-
sing beschikt en zelfs de bewoners van de astrale wereld op geen enkele
manier macht over hem kunnen uitoefenen. De wil in actie is een
stroom van energie, en dat betekent een stroom van substantie, precies
zoals elektriciteit zowel kracht als stof is. Achter de wil ligt de begeerte.
Als de begeerte zuiver is, is de wil zuiver. Als de begeerte slecht is, is de
wil slecht. Achter begeerte ligt bewustzijn. Daarom vindt de wil zijn
oorsprong in het bewustzijn via begeerte. We begeren en onmiddellijk
doet de wil intelligentie ontwaken die de wil leidt, en we handelen - of
zien af van handelen, wat soms edeler is.

Er bestaat goddelijke begeerte* die in de mens aspiratie wordt
genoemd en ook haar stoffelijke tegenhanger. Hoeveel mensen van ons
zijn er niet die hun wil laten leiden door egoistische en zelfzuchtige
impulsen uit het lagere aspect van onze begeerte-natuur, het kama-
beginsel! Omdat de menselijke wil in buddhi-manas is geworteld, zou-
den de intuitie en het hogere manasische beginsel onze menselijke wil
moeten brengen tot die edeler daden die binnen ons bereik liggen:
daden van broederschap en onpersoonlijke dienstbaarheid; en dat is
precies de aard en het kenmerk van het spirituele ego, het buddhi-
manasische beginsel in de mens.

De intuitie openbaart zich als ogenblikkelijk inzicht, ogenblikkelijke
kennis. Maar er is een groot verschil tussen wijsheid en kennis. Wijs-
heid zou de kennis kunnen worden genoemd van het hogere ego, de
spirituele ziel, en kennis de wijsheid van de persoonlijkheid. In beide
gevallen gaat het om het opslaan in de schatkamer van ervaring van
wat is geleerd en afgeleerd — een schatkamer die geen kamer is, klein

*Het gezegde in de oude Veda: ‘Begeerte (kama) ontstond eerst in HET’ en toen
ontstond de wereld, betekent dat Brahman, slapende in zijn eonenlange pralaya, eerst
een innerlijke prikkel voelde, de zaden van de goddelijke begeerte om te worden.
Bewustzijn stond achter de begeerte; de begeerte ontstond daarin en bracht de wil tot
aanzijn en de wil werkte op de slapende atomen en bracht de werelden voort.
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of groot, maar wijzelf. Elke ervaring is een wijziging van het begrij-
pende zelf; en de bewaarplaats van het geheugen is vol met het getui-
genis van eeuwen, precies zoals de persoonlijkheid de indruk en het
stempel draagt van het karmische getuigenis van alle persoonlijkheden
die aan haar voorafgingen en die haar vormden.

Wijsheid, kennis en innerlijke kracht zijn vermogens van de geest en
vertegenwoordigen de vruchten van evolutionaire ontplooiing van de
inherente kracht van de geest-ziel. Intuitie per se is spirituele wijsheid
en verzamelde kennis, die in vroegere levens in de schatkamer van de
geest-ziel zijn opgeslagen. Aan de andere kant kan instinct de passieve
zijde worden genoemd van intuitie, die de energie-, de wil-zijde is, het
waakzame en actieve aspect. Het instinct uit zich in de hele natuur: de
atomen bewegen en zingen uit instinct, zoals ook de mens die zijn
bewustzijn en wil gebruikt, dit kan doen; maar de zang en de roerselen
van de intuitie zijn onvergelijkelijk verhevener dan de zang en de roer-
selen van het instinct. Beide zijn functies van het bewustzijn, de ene is
vegetatief, automatisch; de andere energetisch en wakker.

De geest is allesdoordringend en leeft en beweegt overal, want hij is
universeel. Spirituele helderziendheid, waarvan de psychische helder-
ziendheid slechts een dansende schaduw is, stelt ons in staat achter alle
sluiers van illusie te zien en waar te nemen wat zich op een verre ster
in de gebieden van de ruimte voordoet. Het is het vermogen om ogen-
blikkelijk te zien wat waar is, om het hart van de mens te kennen en zijn
geest te verstaan. Het is het vermogen om met het innerlijke oog waar
te nemen, niet zozeer het zien van vormen dan wel het verkrijgen van
kennis, en omdat dit verwerven van kennis gebeurt op een wijze die
veel lijkt op het zien met het fysieke oog, wordt het rechtstreeks inzicht
genoemd.!

Hetzelfde geldt voor spirituele helderhorendheid, wat niet het ver-
mogen is om met het fysieke oor te horen (of te zien, want soms wor-
den geluiden gezien en kleuren gehoord, omdat er een onderling
verband bestaat tussen het ene en het andere zintuig), maar om te lui-
steren met het oor van de geest. De geluiden die worden gehoord met
het oor van de geest worden in de stilte gehoord als alle zintuigen in
rust zijn. Die spirituele helderhorendheid stelt iemand in staat de bewe-
gingen van de atomen te horen als ze hun eigen lied zingen; het groeien
van het gras te horen, het zich openen van de roos — dit alles te horen
als een symfonie.
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Socrates had de gewoonte tegen de mensen om hem heen te zeggen
dat zijn daimon, zijn innerlijke vermaner, hem nooit zei wat hij moest
doen, maar altijd wat hij niet moest doen.* Deze daimon was de ‘stem’
van het hogere ego, die bij de groten onder de mensen vaak zeer
krachtig is; en die door sommige hypersensitieve mensen als een ‘stem’
kan worden gehoord. Het is niet werkelijk een stem (hoewel het dat
effect soms heeft op de fysieke hersenen), maar eerder een drang van
binnenuit, die zich ook kan manifesteren als een lichtflits en als inner-
lijke visie.

We kunnen onszelf en anderen niet begrijpen tenzij we een begrij-
pend hart hebben ontwikkeld. De sleutel is sympathie en de methode
is om ons te richten op het goddelijke wezen binnenin ons. Als we elk
moment van ons leven proberen daaraan meer gelijk te worden, zal het
licht komen en zullen we de waarheid kennen als we haar zien. We zul-
len meedogend en sterk worden — eigenschappen die de ware tekenen
van de zelfverlichte mens zijn. De eerste les is dus het licht van onze
innerlijke god te zoeken en alleen dat te vertrouwen. Als we dat licht
volgen en we verwarmd worden door zijn verheven en levengevende
stralen, zullen we hetzelfde god-licht in anderen zien.

Als we naar de bron gaan, vinden we het helderste water, waarom
zouden we dan drinken van het troebele water dat zich kilometers ver
van de bron bevindt? Als een mens zichzelf wil leren kennen en de ver-
bazingwekkende krachten en vermogens die hem eigen zijn, laat hij
zichzelf dan herkennen in het heelal om hem heen en dat heelal bestu-
deren als iets dat hijzelf is. Dit is misschien aforistisch, maar het vormt
een ware sleutel tot wijsheid, en bevat de essentie niet alleen van alle
inwijding, maar van alle toekomstige groei.

*Er is een interessante reden waarom deze wenken zelden van positieve aard zijn
en bijna onveranderlijk aansporingen zijn om stil te staan en na te denken, of om dit
of dat niet te doen. Als iemand in een toestand van besluiteloosheid verkeert, vormt
zijn denkvermogen zich beelden die door daarmee overeenkomstige trillingen naar
het innerlijke bewustzijn worden overgebracht; en omdat het innerlijke bewustzijn dit
contact met het verstand heeft, komt er, als de in beeld gebrachte daad verkeerd is,
als antwoord: Nee.



Het stille, smalle pad

Alle esoterische scholen hebben onderwezen dat de werkelijke basis
van hun bestaan was: ‘Mens, ken uzelf!’ Zo is het altijd geweest en de
sleutel daartoe is op verschillende manieren te vinden; door na te den-
ken over het lijden dat het persoonlijke bewustzijn ondergaat voor het
zich uit de ingewikkelde doolhof van zelfzucht heeft bevrijd; op een
meer exoterisch vlak ook door de majestueuze literatuur te bestuderen,
het werk van het verstand, het hart en de ziel van de zieners en wijzen
uit alle tijdperken; en wat het allerbelangrijkste is, door liefde voor
anderen en een volkomen zelfvergetelheid aan te kweken. Daarin ligt
het mysterie van boeddhaschap, van het christus-zijn: het vergeten van
zichzelf, het opgaan in een alomvattende, onbeperkte en onbegrensde
liefde voor al wat is.

Sommigen denken dat het pad van spirituele ontwikkeling ver weg
ligt achter de bergen van de toekomst, bijna onbereikbaar, terwijl er in
werkelijkheid een betrekkelijk smal grensgebied ligt tussen het gewone
leven en dat wat door de neofiet of chela wordt geleid. Het verschil ligt
in essentie in iemands zienswijze en niet in metafysische afstand. Het
is hetzelfde verschil dat bestaat tussen iemand die in de macht van de
verleiding komt en er daarna de slaaf van wordt en een ander die de
verleiding met succes weerstaat en er meester over wordt.

Iedereen kan het pad betreden als zijn wil, zijn toewijding en ver-
langens erop zijn gericht anderen meer te dienen. De enige dingen die
hem verhinderen deze grootse stap te doen zijn zijn opvattingen, zijn
psychische en mentale vooroordelen, die hem een vertekend beeld
geven. We zijn allen aan het leren, we hebben allen illusies. Zelfs de
mahatma’s en adepten hebben illusies, zij het van een heel subtiele en
verheven aard, die hen verhinderen nog hoger te gaan — en dit is een
van de redenen dat ze zo meedogend zijn tegenover hen die hetzelfde
pad proberen te betreden dat zij in het verleden met succes zijn
gegaan.

De snelste manier om deze illusies te overwinnen is door ze van hun
wortel te ontdoen, en die wortel is zelfzucht in haar talrijke vormen.
Zelfs het verlangen naar vooruitgang, als het alleen de eigen vooruit-
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gang betreft, berust op zelfzucht, die op haar beurt haar eigen subtiele
en krachtige maya’s schept. Daarom zal elk streven om te slagen, tenzij
het van ieder persoonlijk element is gezuiverd, onvermijdelijk misluk-
ken, want de weg van innerlijke groei is zelfvergetelheid, het opgeven
van persoonlijke ambities en verlangens van welke aard ook, en een
onpersoonlijk dienaar worden van al wat leeft.

Maar wel moet worden opgemerkt dat het doel van het ware occul-
tisme niet is ‘discipelen voort te brengen’ of weerbarstig menselijk
materiaal om te zetten in mensen die alleen hun eigen vooruitgang nast-
reven. Het doel is veeleer onze onvolmaakte menselijke natuur zo om
te vormen, dat ze eerst edeler van aard wordt en tenslotte goddelijk -
en wel door de zeer oude en traditionele methoden van onderricht en
discipline, die al eeuwenlang zijn erkend en gevolgd.

Chelaschap is een visie waaruit overtuiging en gericht handelen
voortvloeien. Alle regels voor ethisch gedrag waarover men in de
grootse literatuur van de oude filosofieén en ook in de theosofische
geschriften kan lezen, zijn eenvoudig krachtige middelen om de aspi-
rant te helpen zich van zelfzucht te zuiveren. De ware ethiek is on-
geschreven; ze staat dus niet bloot aan dogmatisme en kan niet
gemakkelijk worden overheerst door conventionele opvattingen of mis-
vattingen van hen die alleen over woorden debatteren en twisten. In
wezen is het uiterst eenvoudig, want de mooiste en meest omvattende
waarheden zijn altijd de eenvoudigste. Er zijn ogenblikken dat ik mijn
pen opzij leg en tegen mezelf zeg: laten we het alleen hebben over een-
voudige waarheden die kinderen met hun onbedorven aard en hun
direct en snel vermogen tot waarneming kunnen vatten. Het is moeilijk
om een kind voortdurend te bedriegen. Maar wanneer er wordt gezegd
dat de neofiet de kinderstaat moet herwinnen, betekent dat niet kin-
derlijkheid of domheid! Wat we nodig hebben is het hart van een kind
— dat vertrouwt, dat intuitief en wakker is.

Training van het intellect is erg waardevol en heel nuttig, maar te
worden als een ‘kind’ is voor de mens de moeilijkste les. Het hersen-
verstand is een goed instrument wanneer het wordt geleid en geoefend,
maar het is een tiran wanneer het zijn eigen oogmerken en impulsen
kan volgen, want het is altijd zelfzuchtig; zijn inzicht is noodzakelijker-
wijs beperkt tot de maalstroom van het lagere en begrensde gebied
van het manasische bewustzijnscentrum van de persoonlijkheid. In de
hogere natuur ligt het hogere begripsvermogen, en alleen dat kan de
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innerlijke betekenis van de leringen doorgronden. Het lagere denken
kan enig succes boeken in het verstandelijk begrijpen ervan, maar
alleen indien het wordt geholpen door het innerlijke begripsvermogen.
Een mens kan heel oprecht zijn, heel verlangend om te weten, volko-
men bereid om te experimenteren en te onderzoeken, en toch kan
de buddhische luister totaal ontbreken. Het enige bewijs of iemand
geschikt is wordt door de mens zelf geleverd. Als het licht van buddhi
schijnt, zelfs al is het maar een vluchtige flikkering, dan is dat vol-
doende. Dan heeft die mens het esoterische recht om te weten.

Zelfoverwinning is het pad van groei. Deze eenvoudige woorden
omvatten de hele waarheid. Het is een langzame groei, zoals bij alle
belangrijke dingen het geval is; en om te slagen moet de mens zichzelf
ontplooien. Er is geen ander pad dan dat van innerlijke ontwikkeling,
er is geen gemakkelijke weg: hij die zich niet kan beheersen in het
dagelijks leven en niet weet wie of wat hij is, kan de gebeurtenissen en
ervaringen niet beheersen die zich onvermijdelijk voordoen voor ieder
die, zelfs al is het in geringe mate, erin slaagt die ‘zeer smalle poort’ te
naderen.

Het is een vreemde paradox: als men meester over zichzelf wil wor-
den, moet men volkomen onzelfzuchtig zijn en toch moet men volkomen
zichzelf zijn. Het lagere zelf moet worden uitgeschakeld — niet gedood,
maar uitgeschakeld, dat wil zeggen naar binnen teruggetrokken en
opgenomen in het hogere zelf. Want het hogere zelf is ons essentiéle of
werkelijke zijn, en het lagere zelf is daarvan slechts een straal — bezoe-
deld, bij wijze van spreken onrein geworden, omdat het zich hecht aan
deze wereld met haar ontelbare begoochelingen.

De mensen die het gemakkelijkst worden bedrogen zijn zij die het
meest door maya worden omhuld; en dat zijn vaak zij die zogenaamd
wereldwijs zijn. U kunt een adept niet bedriegen, omdat hij de poging
tot bedrog onmiddellijk zou doorzien; en de reden is dat u hem, bij
wijze van spreken, niet in het net van persoonlijke gehechtheid kunt
vangen. Niets wat u zegt of doet zal hem beinvloeden of hem tot uw
gedachten aantrekken als die ook maar enigszins zelfzuchtig, niet uni-
verseel, zijn. Hij staat boven deze illusies, heeft zich daardoorheen
geworsteld, heeft ze doorgrond en afgewezen. Toch voelen de meesters,
zelfs voor we dat zelf beseffen, de geringste werking van de ware chela-
geest. Het beroep dat op hen wordt gedaan is zeer krachtig en daarna
ontstaat snel een band van magnetische sympathie.
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Laten we deze gedachtelijn doortrekken: wanneer een neofiet een
weloverwogen en besliste keuze doet met de volle kracht van zijn
wezen, ontsteekt hij een innerlijk licht en dat is de buddhische luister;
en dit wordt, zoals gezegd, vol begrip waargenomen, nauwlettend
gevolgd en met zorg omgeven door de leraren, en zo wordt hij een
‘aangenomen chela’. Hoelang blijft hij dat? Niemand wordt uitgekozen
door rondreizende magiérs die door de wereld trekken en selecteren
wat ze goed materiaal achten — beslist niet. De keuze ligt bij de
individuele mens; hij kiest zijn pad, hij neemt zijn besluit; en als het
buddhische licht wordt gezien, al is het maar een vonk, dan wordt hij
aangenomen, hoewel hij misschien voorlopig zelf van dat feit niet op de
hoogte is. Daarna hangt het helemaal van hemzelf af of hij al dan niet
slaagt.

Het komt heel zelden voor dat iemand direct weet dat hij is aan-
genomen, want de normale regel is dat hij op duizenderlei manieren
wordt beproefd, en deze beproevingen vloeien voort uit de gewone
gebeurtenissen van het leven en de reacties van de aspirant daarop.
Zodra hij echter bekend is met zijn leraar, wordt het pad zowel gemak-
kelijker als moeilijker — gemakkelijker door de nieuwe overtuiging dat
er althans enig succes is behaald, en ook door de moed en het zelf-
vertrouwen die hiervan het gevolg zijn; zeer veel moeilijker omdat hij
vanaf dat moment meer rechtstreeks wordt getraind en geleid, en
kleine misstappen of een geringe terugval waarvoor in het begin
grote toegeeflijkheid werd betoond, voortaan zeer ernstige gevolgen
hebben.

Bovendien maakt geen enkele leraar zich aan zijn discipel bekend
voor deze laatste uit zijn eigen innerlijke wezen vele leerzame waar-
schuwingen heeft ontvangen. De reden is duidelijk: niemand wordt ooit
aangenomen voor hij daadwerkelijk door zijn eigen innerlijke god is
aangenomen, dat wil zeggen voor hij zich min of meer bewust is gewor-
den van de werking van een wonderbaarlijk mysterie in hemzelf.

Een zekere mate van vooruitgang is natuurlijk noodzakelijk voordat
een dergelijke keuze kan worden gedaan; maar ieder normaal mens
kan die keuze doen, omdat geest en stof in hem een min of meer sta-
biel evenwicht hebben bereikt. Met andere woorden, iedereen die het
christuslicht in zijn denken en zijn hart kan opwekken, kan op elk
moment een begin maken met chelaschap. Waar het om gaat is het
offeren van het lagere zelf op het altaar; en geen menselijke kreet
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om hulp wordt ooit vergeefs geslaakt, als die kreet om meer
licht onpersoonlijk is. De toetssteen is onpersoonlijkheid.

Laten we echter niet denken dat de woorden zelfverloochening en
offer, die vaak worden gebruikt, het verlies van iets waardevols be-
tekenen. Integendeel, in plaats van een verlies is het een niet te
beschrijven winst. Het opgeven van dingen die verlagen, die iemand
klein en onbeduidend maken, betekent het afwerpen van onze boeien
en het verwerven van vrijheid en de rijkdommen van het innerlijke
leven, en bovenal de zelfbewuste erkenning van ons essentiéle één-zijn
met het Al

Men moet goed begrijpen dat deze training, die neerkomt op studie
en discipline en voortkomt uit de spirituele en verstandelijke roerselen
van de ziel van de leerling zelf, nooit een aantasting van of inbreuk op
de rechten of plichten van zijn gezin betekent of ooit zal betekenen.
Chelaschap is niet iets vreemds, iets zonderlings of excentrieks. Als dat
zo was zou het geen chelaschap zijn. Het is het meest natuurlijke pad
dat we kunnen proberen te volgen, want door ons te verbinden met het
edelste in ons, verbinden we ons met de spirituele krachten die het
heelal beheersen en leiden. Dat is een inspirerende gedachte.

Het leven van een neofiet is heel mooi en wordt steeds mooier naar-
mate zelfvergetelheid een steeds grotere rol in zijn leven gaat spelen.
Soms is het ook heel droevig en die droefheid ontstaat door zijn onver-
mogen zichzelf te vergeten. Hij beseft dat hij heel, heel eenzaam is, dat
zijn hart hunkert naar kameraadschap. Met andere woorden, het men-
selijke deel in hem verlangt naar steun. Maar het is juist de afwezigheid
van deze zwakheden die iemand tot een meester van het leven maakt:
het vermogen alleen te staan, rechtop en sterk onder alle omstandig-
heden. Maar denk nooit dat de mahatma’s een soort uitgedroogde men-
sen zijn, zonder menselijke gevoelens of menselijke sympathie. Het
tegendeel is waar. Er is een veel actiever leven in hen dan in ons, een
veel sterkere en sneller kloppende levensstroom; hun sympathieén zijn
zo verruimd dat we ze zelfs niet zouden kunnen begrijpen, hoewel dat
eens wel het geval zal zijn. Hun liefde omvat alles; ze zijn onpersoon-
lijk en daarom worden ze universeel.

Chelaschap betekent proberen de meester die in ons eigen wezen
woont tevoorschijn te roepen, want hij is daar nu.

Er komt echter een tijd, als men ver genoeg is gevorderd, dat zelfs
de familieplichten moeten worden opzijgezet, maar dan zullen de
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omstandigheden zo zijn dat dit in werkelijkheid een zegen is voor de
persoon zelf en voor degene tegenover wie die plicht vroeger bestond.
Maar niemand moet zich laten misleiden door de gevaarlijke leer dat
hoe hoger een mens stijgt, des te minder hij door de ethische wet is
gebonden. Juist het omgekeerde is waar; een ander kwaad berokkenen
is nooit goed.

Bij geen enkele stap op dit verheven pad is er sprake van enige
dwang van buitenaf, behalve die verheven dwang die voortkomt uit het
verlangen van de ziel van de aspirant zelf om steeds verder en verder
binnenwaarts en omhoog te gaan. In de beginperiode wordt elke stap
gekenmerkt door het zich ontdoen van een deel van de persoonlijke
boeien en onvolmaaktheden die ons op deze gebieden van de stof ge-
ketend houden. Er wordt ons herhaaldelijk en met nadruk gezegd dat
de meest verheven levensregel is in ons eigen wezen een onsterfelijk
mededogen aan te kweken met al wat is, waardoor we onzelfzuchtig
worden en waardoor ook de monade op haar tocht tenslotte in staat is
het zelf van de kosmische geest te worden, zonder dat die monade haar
individualiteit verliest.

In het bovenstaande ligt het geheim van de vooruitgang: om groter
te zijn moet men groter worden; om groter te worden moet men het klei-
nere opgeven; om in zijn denken en zijn leven een zonnestelsel te
omvatten, moet men de beperkingen van de persoonlijkheid, van het
louter menselijke opgeven, dat wil zeggen, men moet eraan ontgroeien
en ze te boven komen. Door het lagere zelf af te leggen worden we deel
van het grotere zelf van zelfloosheid. Niemand kan één enkele stap
vooruit doen naar het grotere zelf, dat zijn eigen hogere natuur nu al is,
voor hij leert dat ‘leven voor zichzelf” betekent dat men afdaalt in steeds
dichtere en beperktere sferen, en dat ‘leven voor al wat is’ betekent dat
zijn eigen ziel zich uitbreidt tot het grotere leven. Alle mysteries van het
heelal zijn latent in ons aanwezig, al zijn geheimen liggen daar, en alle
vooruitgang in esoterische kennis en wijsheid is slechts een zich ont-
vouwen van wat er innerlijk al is.

Hoe nietig lijken de menselijke moeilijkheden die ons zo plagen en
een zo schrijnende last betekenen, als we ons denken toestaan zich met
deze oneindig troostvolle werkelijkheden bezig te houden. Geen won-
der dat de christelijke schrijver verklaarde dat er zelfs geen mus uit de
hemel valt zonder dat het goddelijke dat weet; dat er zelfs geen haar op
ons hoofd is die niet is geteld of waarvoor niet wordt gezorgd. Hoeveel
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meer geldt dat dan voor onszelf. Zelfs deze wereld van schijnbeelden
en schaduwen is een wezenlijk en onafscheidelijk deel van het grenze-
loze waaruit we voortkwamen; eens zullen we tot het goddelijke hart
ervan terugkeren op de vleugels van de ervaringen die we hebben
gehad, vleugels die ons over de valleien naar de verre bergtoppen van
de geest zullen voeren.



Geloftekoorts en spirituele wil

Soms gebeurt het dat heel gevoelige mensen, wanneer ze voor het eerst
met het chelapad in contact komen, tot in hun diepste wezen worden
geschokt, en dat betekent vaak dat men in hart en ziel werkelijk lijdt.
Dat is allemaal heel natuurlijk. Het is in werkelijkheid de stem van de
ziel in ons die een glimp van het spirituele licht heeft opgevangen, maar
omdat het brein het niet kan bevatten of begrijpen, uit zich dat als
zielenpijn. Als tweelingzuster van dit innerlijke lijJden en deze inner-
lijke pijn ervaart men soms een hoogtepunt van vreugde, een geluk zo
intens dat dit misschien nog moeilijker is te verdragen.

De meeste gevallen waarin de aspirant te maken krijgt met emotio-
nele en mentale beproevingen en spanningen zijn voorbeelden van wat
H.P. Blavatsky geloftekoorts heeft genoemd. Jammer genoeg begrijpen
weinigen precies wat dit inhoudt, zelfs al maken veel mensen het
bewust of maar halfbewust mee. Het kan het best worden omschreven
als een koortsige toestand van het denken en het gevoel die vaak on-
gunstig op het lichaam inwerkt en die ontstaat doordat het innerlijke
deel van het wezen van de aspirant, meestal het kama-manasische deel
van de constitutie, wordt geprikkeld.

Geloftekoorts kan zowel een edele als een onedele kant hebben.
Zodra iemand zich plechtig verbindt om zijn leven in dienst te stellen
van anderen, heeft dit, zoals HPB verklaarde,* ‘bepaalde occulte gevol-
gen. Het eerste hiervan is het naar buiten brengen van alles wat in de aard
van de mens verborgen ligt: zijn tekortkomingen, gewoonten, eigen-
schappen of onderdrukte verlangens, of die nu goed, slecht of neutraal
zijn. . . . U kent allen uw aardse stamboom, maar wie van u heeft ooit
alle schakels van zijn astrale, psychische en spirituele afkomst na-
gegaan, die u maken tot wat u bent?’

Als commentaar op HPB’s uitspraak en op het effect dat gelofte-
koorts op de ernstige student heeft, schreef William Q. Judge:*

. .. het is een bepaald soort warmte in het hele gestel, die werkt zoals
de lucht in een broeikas, waardoor alle zaden, goede of slechte, plotseling

*ES Instructions 1; herdrukt in Collected Writings, 12:515-6.
‘Suggestions and Aids’; herdrukt in Echoes of the Orient, 3:288-9.
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ontkiemen en zich aan de mens openbaren . . .

Het gebied waar dit effect optreedt omvat het hele wezen en dus ook het
verborgen, onbekende deel van ons dat in alle normale gevallen wacht op
andere incarnaties en op omstandigheden die zich in nieuwe tijdperken en
beschavingen zullen voordoen.

In een rondschrijven dat daarna in 1890 verscheen, voegde hij deze
opmerkingen eraan toe (Echoes of the Orient, 3:291-2):

Ook moet men niet vergeten dat het afleggen van de gelofte* zowel krach-
ten oproept die helpen als die tegenwerken. Het beroep op het hogere zelf,
dat eerlijk en ernstig wordt gedaan, opent een kanaal waardoor alle wel-
doende invloeden van de hogere gebieden binnenstromen. Nieuwe kracht is
de beloning voor elke nieuwe inspanning; nieuwe moed komt bij elke nieuwe
stap vooruit. . . .

Vat dus moed, leerling, en houd stand bij de ontmoedigingen en succes-
sen waarmee uw eerste stappen op het pad van beproeving gepaard gaan.
Blijf niet treuren over uw fouten; herken ze en probeer lering te trekken uit
elke fout. Ga niet prat op uw succes. Op die manier zult u geleidelijk zelf-
kennis verwerven, en zelfkennis leidt tot zelfbeheersing.

Er zijn veel soorten geloftekoorts, maar de meeste komen voort uit
dezelfde oorzaak. Een overdreven en onverstandig enthousiasme zon-
der het juiste mentale en emotionele evenwicht, bijvoorbeeld, is een
duidelijke vorm van psychomentale koorts. Uitbarstingen van energie,
gevolgd door heftige reacties; gemoedstoestanden waarin de leerling
alles wil opgeven behalve het ene doel en zelfs al die dingen als waarde-
loos wil verwerpen die hij als mens waardevol zou moeten achten; de
ongegronde overtuiging dat iedereen behalve hijzelf de schuld draagt
als er zich problemen voordoen - dat zijn allemaal gevallen van gelofte-
koorts, een koorts die het gevolg is van een te groot enthousiasme waar-
van het hart is vervuld en een sterk besef van de verantwoordelijkheid
die men in alle ernst op zich heeft genomen.

Geloftekoorts is een teken van oprechtheid; het is ook een teken
dat hart en ziel diep zijn geraakt. Het betekent in feite dat de discipel
zijn levensomstandigheden, wat die ook zijn, vanuit een totaal ander

*Men moet niet vergeten dat elke eed, elke gelofte, wordt gedaan of afgelegd
tegenover het hogere zelf, de innerlijke spirituele meester; en vermaningen uit die
bron zijn belangrijker dan alle andere. Laten we echter ook bedenken dat zeer, zeer
weinigen van ons kunnen zeggen elk uur in verbinding te staan met de innerlijke god,
laat staan gedurende langere perioden onder zijn verheven inspiratie te verkeren.
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gezichtspunt begint te bekijken; en bovendien dat hij ernaar streeft
oude ketenen van de persoonlijkheid te verbreken. Het is dus in één
opzicht een goed teken, omdat het aantoont dat zijn wezen in beroering
is gebracht, dat de aspirant vooruitgaat; en alles is beter dan ongevoe-
lige, absolute onverschilligheid, die een spirituele en verstandelijke
slaap betekent.

De lege hopeloze kilte en het ‘dode’ gevoel die men soms ervaart,
zijn eenvoudig een reactie, een onderdeel van de geloftekoorts-cyclus;
evenals een patiént na lichamelijke koorts tijdelijk zwak, uitgeput en
koud is. Maar geloftekoorts is ook gevaarlijk, evenals koorts die het
gevolg is van pogingen van de natuur het lichaam van giftige stoffen te
ontdoen om het te reinigen en te zuiveren. Het is veel beter wanneer
de student door aspiratie en een onbuigzame wil het juiste evenwicht
en het kalme vertrouwen van een onoverwinnelijke kracht kan herkrij-
gen, die absoluut noodzakelijk zijn. Men moet denken aan de woorden
van Horatius in een van zijn Oden (Bk. 3, III): Justum et tenacem propositi
virum . . ., ‘een rechtvaardig en beginselvast man’ — iemand met een
evenwichtige geest die niet aan het wankelen wordt gebracht door
bedreigingen van tirannen, noch door de bliksem van Jupiter, het getier
van de menigte of de woelige bewegingen van de oceaan tijdens een
storm. Niets van dit alles kan een mens doen wankelen die een even-
wichtig, rechtschapen karakter heeft.

Als men met deze situaties te maken krijgt, moet men de veilige
scheidslijn vinden en daaraan vasthouden tussen enerzijds het aan-
kweken van een ongezonde emotionaliteit, en anderzijds het koel en
onwelwillend bejegenen van hen die de koortsverwekkende beproe-
vingen ondergaan van een aspirerende ziel die het licht zoekt, maar die
niettemin nog is gewikkeld in de misleidende sluiers van emoties en
daarom elk moment groot gevaar loopt van het pad af te dwalen.

Wanneer we onze voeten eenmaal op het pad hebben gezet, kunnen
we nooit meer terug. Dat is onmogelijk; de deuren hebben zich achter
ons gesloten. We kunnen falen en in slaap vallen of sterven, maar we
moeten daarna vooruit. Wanneer er een innerlijke onrust ontstaat en
hevige opwinding, dan moet de leerling zijn spirituele wil gebruiken en
putten uit de goddelijke wijsheid in de hogere delen van zijn wezen.
Want de wil is een kracht die, zoals alle krachten, zowel passief als
actief werkt. De actieve wil is de wil die bewust wordt gericht door
de leidende intelligentie en het innerlijke leven. De passieve wil is de
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vegetatieve wil: die aspecten die de automatismen van het lichaam en
het denken beheersen.* Iedereen kan de spirituele wil ontwikkelen.

W.Q. Judge schreef:

Hij wordt ontwikkeld door ware onzelfzuchtigheid, een oprecht en intens
verlangen om door het hogere zelf te worden geleid, beheerst en geholpen;
datgene te doen en met geduld of vreugde te ondergaan wat het hogere zelf
als training en ervaring voor ons in petto heeft; door zoveel mogelijk, stap
voor stap, elke dag weer, het louter persoonlijke zelf terug te dringen.

In één opzicht is het leven zelf de grote leraar en is de leerling degene
die de verschillende ervaringen van iedere dag, de verleidingen, be-
koringen en ups en downs in mentaal en emotioneel opzicht ondergaat.
Deze beproevingen moeten worden tegemoet getreden met gelijkmoe-
digheid, met een verstandelijke en spirituele kalmte die door niets kan
worden verstoord; ook met grootmoedigheid, een onwankelbare moed
en de nadrukkelijke weigering zich door tegenslag te laten ontmoedigen.

Steeds als een gevoel van onbeheerst, overdreven enthousiasme, of
ook van doffe wanhoop optreedt, moet de leerling eenvoudig wachten
en zijn uiterste best doen het kalme besef te herwinnen dat hij innerlijk
een spiritueel wezen is. Wie weet was zijn vroegere karma zo groots dat
hij, zoals een zonnestraal die door donkere wolken heenbreekt, op een
dag plotseling wordt verlicht en beseft dat hij zijn voeten op het pad
heeft gezet.

Het is een merkwaardige paradox dat de uiterlijke leraar in vol-
komen harmonie en strikte overeenstemming werkt met de tekenen in
het bewustzijn van de neofiet zelf van de aanwezigheid van de inner-
lijke leraar — die voor hem de grootste van alle is. Soms zijn deze teke-
nen als verblindende lichtflitsen die zijn bewustzijn binnendringen en
datgene verlichten wat de duistere, sombere nacht van zijn wezen
scheen te zijn; en op zulke momenten beseft hij dat hij zich op het pad
bevindt, en het gevoel dat daarmee gepaard gaat is zo intens en werke-

*Slaap is het gevolg van de automatische werking van de wil, tenminste tot op
zekere hoogte. De bloedcirculatie, de hartslag, het knipperen van de oogleden en in
feite ook de groei, komen uiteindelijk voort uit het automatische of vegetatieve deel
van de wil, de passieve kant; en die werkt niet alleen in de mens, maar in alle lagere
wezens. Ook is de wil door voortdurende herhaling geleerd om routinematig te wer-
ken, op een goede en gemakkelijke manier — en het waarnemingsvermogen is zich
daarvan gewoonlijk niet bewust.

Subsidiary Papers’, september 1894; Echoes of the Orient, 3:454.
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lijk dat het bijna pijnlijk is. Maar deze flitsen van het innerlijke besef dat
we gestaag vooruitgaan, moeten en kunnen nooit worden verward met
de opflikkeringen van het verstand, die door hen die niet op hun hoede
en niet voorbereid zijn, als gevolg van een overdreven zelfvertrouwen
en een persoonlijk egoisme, vaak voor tekenen worden gehouden dat
ze het pad al hebben betreden. In werkelijkheid staat zo’n aspirant-
chela daar nog heel ver van af, want hij heeft nog niet die ontwikkeling
van zijn innerlijke natuur bereikt waardoor hij de verleidingen van het
dagelijks leven kan weerstaan.

Omdat de werkingen van het heelal zich in stilte voltrekken en geen
onmiddellijke en zichtbare indruk maken, denkt men misschien met de
natuur een loopje te kunnen nemen. Men kan geen loopje met haar
nemen. Terwijl in het begin een grote mate van tolerantie — en dit is
precies het juiste woord — voor menselijk falen wordt getoond, worden
de regels strikter en worden ze strenger toegepast naarmate men ver-
dergaat, want de aspirant heeft een heilige eed van gehoorzaamheid
aan zijn hogere zelf afgelegd. In de hogere graden heerst de gehoor-
zaamheid van het bereidwillige hart en het begrijpende verstand, want
de neofiet beseft algauw dat, naarmate hij aan de goden gelijk wordt,
het des te noodzakelijker is in harmonie met de wetten van de natuur
te werken, wat neerkomt op gehoorzaamheid, niet aan zijn eigen opvat-
tingen, maar aan de dingen zoals ze zijn. En dat is de betekenis van de uit-
drukking dat de mahatma’s nooit in karma zullen of durven ingrijpen.
Ze zijn de dienaren van de wet, de gehoorzame instrumenten van de
hoogste spirituele leraar van onze bol — de stille wachter van de mens-
heid - en hoe hoger de mahatma is, des te groter zijn bereidheid en
vreugde om te gehoorzamen.

Het is misplaatst medelijden, en esoterisch gezien ook een misdaad,
als een zogenaamde leraar zoekende leerlingen misleidt door ze iets te
beloven dat niet de waarheid der eeuwen is: er is geen kort pad, geen
gemakkelijke weg, want innerlijke groei, innerlijke ontplooiing, innerlijke
evolutie is een kwestie van tijd en vooral van eigen inspanning. Er
komen ogenblikken dat de waarheid kil en onaanvaardbaar schijnt,
maar dat is te wijten aan de neofiet en niet aan de leraar, en het bewijst
alleen dat de leerling nog niet voldoende is ontwaakt om het ware van
het onware te onderscheiden, het rechter- van het linkerpad.

Het moet duidelijk zijn dat er geen meester bestaat die een chela kan
maken uit daarvoor ongeschikt materiaal, want dan is het alsof we
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zeggen dat we iets in brand kunnen steken met iets anders dan vuur.
Zelfs als het mogelijk was een gemiddeld mens door een magische
handeling in een succesvolle chela te veranderen, zou het een daad van
de ergste soort zwarte magie zijn, omdat het de persoon in geen enkel
opzicht zou helpen, maar slechts een mechanisch wezen van hem zou
maken, zonder innerlijke kracht, zonder innerlijk licht, zonder het
innerlijke vermogen om vooruit te gaan op het pad. Niets kan door een
mens worden bereikt tenzij hij de vooruitgang zelf boekt. Daarom zul-
len de mahatma’s niet ingrijpen in de langzame ontplooiing van de
innerlijke vermogens van de constitutie van de chela; als ze dat deden
zou dat een ingreep betekenen in de groei, en dat zou leiden tot het
verlammen en verzwakken van de chela, en dat is precies het tegen-
overgestelde van wat nodig is.*

Door het pad te volgen gaat men naar die hogere spirituele en men-
tale gebieden van bewustzijn waar de meesters leven en bestaan, maar
het is volkomen onmogelijk hen te naderen tenzij men het pad werke-
lijk volgt en de zeldzame spirituele en verkwikkende mentale atmosfeer
ademt die zij ademen. Zij die anderen willen leiden, moeten dit voort-
durend in gedachten houden, want ze brengen schade toe aan de ziel
van een ander als deze ooit wordt misleid, enerzijds door valse hoop of
anderzijds door de sirenenzang van persoonlijke ambities of het waan-
denkbeeld dat het pad kan worden gevolgd door op een ander te steu-
nen. Als iemand denkt de verantwoordelijkheid voor zijn gedachten en
daden op een ander te kunnen afschuiven, of die ander nu een hypo-
thetische god of duivel, een mens of een engel is, begint hij vanaf dat

*Alles is karmisch. Wat er ook gebeurt, het is het resultaat van de vele karmische
energieén die in een leven tot uitdrukking proberen te komen; de sterkste manifeste-
ren zich het eerst terwijl de minder krachtige niet terzijde worden geschoven maar
worden tegengehouden om hun beurt af te wachten. In bepaalde zeer ongewone
omstandigheden is het voor een adept of leraar mogelijk om, met volle instemming
van zijn leerling, te voorkomen dat de krachtigste karmische energie het eerst ver-
schijnt, of de werking ervan zo te verzachten dat andere karmische energieén of
elementen bijna tegelijk kunnen verschijnen. Deze zeldzame gevallen vinden altijd
plaats ter wille van de leerling, of van een verheven en onpersoonlijk werk voor de
mensheid, en kunnen alleen gebeuren in omstandigheden of onder voorwaarden die
in feite besloten liggen in wat een hoger karma kan worden genoemd van degene die
zich aan het aldus gewijzigde lot onderwerpt. Maar ook hier zal het karma dat op die
manier is beinvloed toch tot uitdrukking komen en wel op volkomen normale wijze
wat de kracht en gevolgen ervan betreft.
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moment het pad naar omlaag te volgen. Hij doet afstand van zijn eigen
wil om de verlossing te bereiken, van zijn wil om te slagen, van zijn wil
om te overwinnen.

Hoe werden de meesters de verheven en edele mensen die ze zijn?
Door vele eeuwen van zelfgeleide evolutie. Niemand kan slagen of het
pad volgen, tenzij zijn eigen kracht is ontwikkeld, tenzij zijn eigen
innerlijke eigenschappen en vermogens zijn ontplooid, tenzij zijn eigen
visie heendringt door de sluiers van illusie die zijn bewustzijn omhul-
len. Het is een langdurig maar schitterend proces.

Sommige leerlingen hebben zich het hoofd gebroken over een uit-
spraak van W.Q, Judge over een leeftijdsgrens van vierenveertig jaar,
waarboven ‘het moeilijk is door de poort te gaan’™* van de innerlijke
wereld en onmogelijk voor hen die pas kort aan deze dingen aandacht
schenken. Dat komt omdat rond de middelbare leeftijd de sluiers van
het lagere zelf het innerlijke wezen zo omhullen, dat het licht vanbin-
nen niet gemakkelijk tot het brein kan doordringen; en voor iemand
die in die fase met een studie van de esoterie begint, is het moeilijker
dan wanneer hij in zijn jeugd, of beter nog als kind, al was begonnen in
die richting te denken. Maar er zijn vele uitzonderingen op deze regel.

In werkelijkheid hoeft niemand te denken dat er voor hem, omdat
hij laat in zijn leven het pad betreedst, in de toekomst geen vooruitgang
mogelijk is. Niets kan de dwingende kracht van de spirituele wil tot
staan brengen; en alleen al het feit dat een mens op middelbare of zelfs
op gevorderde leeftijd het verheven pad wenst te betreden, toont aan
dat er in zijn wezen een wil en vastberadenheid, een enthousiasme en
intuitie werken, die op zichzelf een bewijs zijn van de mogelijkheid of
bijna de zekerheid dat licht zal worden ontvangen. Komende gebeur-
tenissen werpen hun schaduw vooruit, en zo is het ook hier, want het
licht breekt door, het staat aan de basis van de toekomstige gebeurte-
nissen en kondigt hun komst aan.

Chelaschap betekent de duisternis van het persoonlijke verwisselen
voor het stralende licht van het onpersoonlijke. Het is het opklimmen
uit het moeras van het stoffelijke bestaan met zijn bedrieglijke gedach-
ten en emoties, naar de heldere glans van de innerlijke spirituele zon,
waardoor men tenslotte één wordt met de ziel van het heelal. Het is het
eeuwenoude pad dat de aspirant leidt naar eenwording met zijn eigen

*Subsidiary Papers’, oktober 1895; Echoes of the Orient, 3:473.
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spirituele essentie, en dat betekent een geweldige uitbreiding van zijn
bewustzijns- en leefgebied. Omdat onze spirituele natuur in zekere zin
universeel is, kan men onmiddellijk begrijpen dat chelaschap een
voortdurende groei naar universaliteit in denken en gevoelen inhoudt,
een snelle vooruitgang langs dat schitterende pad naar de buitenste
sluier van de innerlijke grenzen van het heelal.

Een prachtige gedachte: we reizen zonder ons te verplaatsen, we
gaan vooruit zonder enige beweging. We bereiken het hart van het
heelal door onszelf te verliezen om het kosmische zelf te verwerven dat
in ons diepste wezen zetelt. Het pad dat we gaan is lang en misschien
steil, maar het is ook vol vreugde en wordt verlicht door het vuur van
de geest. De ‘reis’ is in werkelijkheid een verandering van bewustzijn,
een spirituele alchemie. Het hart van het heelal bevindt zich op onein-
dige afstand en is toch dichterbij dan onze eigen ziel, want het is ons
Zelf.
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Esoterische discipline

We zullen ons nu rechtstreeks bezighouden met de vraag wat echte eso-
terische training is. Elke neofiet wordt al bij de aanvang geleerd dat de
eerste stap is ‘leven voor het welzijn van de mensheid’ en de tweede het
in het dagelijks leven in praktijk brengen van de ‘zes verheven deug-
den’ of paramita’s. Totdat hij elk verlangen naar persoonlijk voordeel
of gewin volledig heeft opgegeven, is hij ongeschikt om zelfs maar te
proberen het pad te betreden. Hij moet beginnen voor de wereld te
leven; en wanneer zijn ziel op onpersoonlijke wijze door dit verlangen
is ontvlamd, is hij gereed om althans een eerste poging te doen.

Het belangrijkste dat de aspirant moet begrijpen is misschien dat, al
wordt het chelapad bijna altijd voorgesteld als een sombere lijdensweg
vol eindeloze zelfopoffering, dit maar een manier is om de waarheid tot
uitdrukking te brengen. In werkelijkheid is het de meest vreugdevolle
levensweg en gedragslijn die een mens zich kan voorstellen. Toch heb
ik vaak het gevoel dat de moeilijkheden om een heel goede reden wat
te veel nadruk hebben gekregen: om te verhinderen dat mensen met
persoonlijke ambities daar binnensnellen waar engelen zich niet durven
te begeven. Het is goed dat dit zo is, omdat de gevaren van allerlei aard
die de ongeoefende en wankelmoedige kandidaat voor occulte ontwik-
keling bedreigen, heel reéel zijn, en de kans dat hij een misstap doet of
zijn voeten bezoedelt in het slijk van zijn eigen lagere natuur zo groot
is, dat de gegeven waarschuwingen niet alleen humaan zijn en in-
gegeven door het grootst mogelijke mededogen, maar tevens zijn
bedoeld om te wijzen op de noodzaak van discipline, die aan elke
kennismaking met de mysterién voorafgaat.

Om het nogmaals en beknopter te formuleren: het pad van chela-
schap is er een van onuitsprekelijk geluk voor hen die geschikt zijn het
te betreden. Het betekent voortdurend leven in het hogere deel van
hun wezen, waar niet alleen wijsheid en kennis wonen, maar waar het
hart steeds groeit in mededogen en liefde tot het tenslotte het hele uni-
versum omvat. De schoonheid ervan is inderdaad zo verheven dat er
bijna altijd opzettelijk een sluier over wordt geworpen, zodat hij die niet
op zijn hoede is, niet in de verleiding wordt gebracht de grens te over-
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schrijden van die gebieden waar zijn longen de ijle en levengevende
aether nog niet kunnen inademen. Al veel te lang is onze westerse
wereld, ondanks de mooie ethische leringen van haar erkende gods-
dienst, vergeten dat voor een belichaamd wezen het leven van de geest
het enige leven is dat de moeite waard is en in feite een voorbereiding
betekent op een zelfbewust bestaan voorbij de poorten van de dood,
zonder verlies van krachten en vermogens.

Chelaschap houdt dus in dat men leert om zich ‘thuis’ te voelen in
andere rijken dan de fysieke sfeer; en het moet duidelijk zijn dat een
ongeoefend mens zo hulpeloos zou zijn als een pasgeboren baby, wan-
neer hij werd geconfronteerd met de sterk veranderde omstandigheden
die zich bij iedere stap zouden voordoen als hij plotseling naar die
andere werelden werd verplaatst.

Esoterische training is het resultaat van bijna ontelbare eeuwen van
zeer zorgvuldige studie door de grootste wijzen en edelste intellecten
die de mensheid heeft voortgebracht. Ze is geen willekeurige studie van
voorschriften die de leerling zou moeten volgen, al wordt er wel aan-
genomen en van hem verwacht dat hij bepaalde regels volgt; maar ze
betekent tevens de omzetting — of conversie, in de oorspronkelijke be-
tekenis van dit Latijnse woord — van het persoonlijke in het spirituele,
en het opgeven van alle beperkingen die tot het gewone leven behoren
ter wille van de vermogens en krachten en de ruimere gebieden van
handelen die aan de ingewijde of adept toebehoren, overeenkomstig de
graad van zijn ontwikkeling.

Niets is zo misleidend als het bedrieglijke licht van maya. Vaak
bevatten mooie bloemen een dodelijk gif — in de knop of in de dorens;
de honing ervan betekent de dood voor de ziel. Geen enkele chela
wordt ooit toegestaan psychische vermogens te ontwikkelen voordat
daarvoor een verheven basis is gelegd door het opwekken van de spiri-
tuele en mentale krachten en vermogens: inzicht, wilskracht, volstrekte
zelfbeheersing en een hart vol liefde voor allen. Zo is de wet. Daarom is
het de beginneling niet alleen verboden krachten die nu latent zijn op te
wekken en te gebruiken, en vermogens te activeren die in hem nog niet
werkzaam zijn, maar zelfs zij die door vroeger karma met zulke ontlui-
kende innerlijke vermogens zijn geboren, moeten van het gebruik ervan
afzien als ze met hun training beginnen. De reden daarvoor is dat een
dergelijke training alomvattend is, dat wil zeggen, ieder deel van zijn
natuur moet in harmonische en symmetrische relatie tot ieder ander
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deel worden gebracht, vo6r men het pad veilig kan betreden.

Er komt echter een tijd dat een leerling individueel wordt begeleid
en dat hem wordt geleerd hoe hij de ziel kan vrijmaken, zodat ze min-
der door het lichaam wordt gehinderd, en hoe hij zich in alle opzichten
kan verheffen, en wel door met betrekking tot zijn gewoonten, zijn
gedrag en zijn denken bepaalde regels in acht te nemen. Ten eerste, de
filosofie — iets weten over het leven in het heelal; ten tweede, discipline;
en ten derde, de mysterién. Dat is de volgorde; tot op zekere hoogte
lopen ze parallel, hoewel elk bijzondere nadruk krijgt als de tijd daar-
voor is aangebroken.

Laten we dit iets verder uitwerken. Ten eerste, de filosofie; ze omvat
leringen en een zekere mate van discipline, terwijl vaag wordt aange-
geven, aangeduid, wat de mysterién zijn. Vervolgens discipline, die ook
met leringen gepaard gaat, maar bovenal wordt de neofiet geleerd hoe
hij zich moet beheersen, hoe hij moet handelen en zich moet gedragen,
waarbij wat duidelijker wordt gezinspeeld op de komende mysterién.
Dan als derde, de mysterién, wat praktisch occultisme wordt genoemd,
en waarbij aan de leerling wordt gewerkt en hem wordt geleerd hoe hij
de geest in hem, evenals zijn vermogens, vrij kan maken, terwijl hij
intussen een nog verhevener discipline ondergaat en met een nog
verhevener filosofie kennismaakt.

Er zijn zeven graden van inwijding. De eerste drie zijn scholen voor
discipline en onderricht. De vierde is daarmee vergelijkbaar, maar veel
grootser, want daarin begint de edele cyclus van inwijdingstraining. Het
hangt uitsluitend van de mens zelf af welke vooruitgang hij boekt. De
discipel is een vrij mens, met een vrije wil, en het is zijn bestemming
een god te worden die op zelfbewuste wijze deelheeft aan het besturen
van het heelal. Hij moet daarom zijn eigen weg kiezen, maar moet
ervoor waken dat hij zich bij het uitoefenen van het goddelijk ver-
mogen van de vrije wil niet door zijn egoisme, zijn zelfzuchtige neigin-
gen, als daarvan nog iets over is, laat meeslepen naar het pad van de
linkerhand. Er loert gevaar bij iedere stap, een gevaar dat niet buiten
hem maar in hem schuilt.*

*Er wordt vaak gevraagd welke garantie er is dat een aspirant de leringen niet ver-
keerd en misschien zonder onderscheid doorgeeft. Er is geen absolute garantie. Dat
is een van de redenen waarom de grens altijd zo nauw wordt getrokken, en waarom
er op de juiste wijze moet worden geklopt.

Eén bescherming tegen het verraden van de leringen van de hogere graden is het
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Daarom is discipline in elk stadium noodzakelijk en verschilt ze
slechts hierin van die welke in alle vormen van menselijke betrekkin-
gen geldt, dat ze de oorsprong is van die spirituele en ethische begin-
selen die als richtsnoer hebben gediend voor de beschavingen van het
verleden en de volkeren die deze hebben opgebouwd. De basis van
deze discipline is zelfvergetelheid, wat hetzelfde is als onpersoonlijk-
heid; en om dat te bereiken zijn andere ondergeschikte voorschriften
ingevoerd door de wijzen en zieners die de stichters van de mystieke
scholen uit vroegere tijdperken waren.

De voorschriften zijn op zichzelf eenvoudig, zo eenvoudig dat de
noviet, nog onervaren in de occulte regels, vaak teleurgesteld is dat hij
niet iets moeilijkers moet volbrengen, maar hij vergeet dat de grootste
waarheden altijd de eenvoudigste zijn. Een zo’n regel is dat men nooit
moet terugslaan, nooit wraak moet nemen; het is beter onrecht in stilte
te ondergaan. Een andere is: zichzelf nooit rechtvaardigen, geduld heb-
ben en het vereffenen van karma aan de hogere wet overlaten. Nog een
regel, en misschien de belangrijkste van deze discipline is leren ver-
geven en leren liethebben. Dan komt al het overige op natuurlijke
wijze, en dringt stil en ongemerkt het bewustzijn binnen; men zal de
voorschriften intuitief leren kennen, men zal lijden geduldig verdragen,
meedogend en grootmoedig zijn.

Is het niet prachtig als men kwaad niet met kwaad vergeldt, geen
poging doet zichzelf te rechtvaardigen, als men onrecht vergeeft en
zwijgt? Men kan deze regels niet genoeg ter harte nemen; maar ze moe-
ten wel op onpersoonlijke wijze worden gevolgd, zodat er geen kans
bestaat dat men over echt of vermeend kwaad zal gaan tobben. Elk
knagend gevoel van onrecht zou fataal zijn en zou betekenen dat men,
op passieve wijze, juist dat doet wat — passief of actief — vermeden dient
te worden.

feit dat de wereld ze niet zou begrijpen en zou denken dat degene die zo de meest
heilige waarheid ter wereld verraadt, gek is. De mensen beschouwen de dingen die
ze niet begrijpen altijd als dwaasheden — hoeveel genieén heeft men in het begin van
hun carriére niet voor ten dele gek gehouden!

Een andere bescherming is dat ieder die tot een van de hogere graden behoort,
zeer goed weet dat één enkel geval van verraad voor hem het afsnijden betekent van
alle onderricht in de toekomst, en dat elke nieuwe graad de leringen verklaart die in
de vorige zijn gegeven. Daaruit volgt dat verraad in de derde graad, bijvoorbeeld, zou
betekenen verraad van een ‘sluier’ die zelf nog moet worden verklaard of opgetild in
de vierde graad, en zo verder bij alle volgende graden.
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De reden voor het verbod zich te verdedigen tegen aanvallen of
beschuldigingen is dat het een oefening is: een oefening in zelfbeheer-
sing, een oefening in liefde. Want geen discipline is zo doeltreffend als de
eigen inspanning. Bovendien zal een verdedigende houding niet alleen
de buitenkant van het aurische ei verharden, maar zal dit in alle opzich-
ten grover doen worden; ze versterkt telkens het lagere persoonlijke zelf
en dat betekent een oefening in tegenovergestelde richting, die neigt naar
ontbinding, onrust en haat. Laat de karmische wet haar loop hebben.
Het getuigt van een bijzonder inzicht en onderscheidingsvermogen als
men zich van de doeltreffendheid van deze houding bewust wordt. Hoe
meer een mens beseft dat hij — in het licht van zijn geweten — goed heeft
gehandeld, des te kleiner en onbelangrijker wordt het gevoel onrecht te
zijn aangedaan, het verlangen kwaad met kwaad te vergelden en de
koortsige behoefte aan zelfrechtvaardiging. Dit besef maakt vergevens-
gezind en wekt het verlangen om meedogend en begripsvol te leven.

Maar laten we de regel van zelfrechtvaardiging niet betrekken op
die verantwoordelijkheden die we als rechtschapen mannen en vrou-
wen misschien dienen te vervullen. Het kan duidelijk onze plicht zijn
voor een beginsel dat op het spel staat op te komen, of iemand te hulp
te snellen die op onrechtvaardige wijze wordt aangevallen. Vast-
beradenheid en weigeren deel te hebben aan het kwaad getuigen van
menslievendheid. Als we, uit angst om de gevoelens van iemand te
kwetsen, het kwaad dat voor onze ogen gebeurt toelaten, waardoor we
er dus aan deelhebben, is dat een sentimentele wandaad, een morele
zwakheid die tot spirituele achteruitgang leidt. Als we echter zelf wor-
den aangevallen, kunnen we beter in stilte lijden. Slechts zelden is het
nodig onze eigen daden te rechtvaardigen.

Als we de aanvechting van het lagere deel in ons, dat wil bewijzen dat
‘wij gelijk hebben’, te boven komen, dan lijkt dat misschien een negatieve
daad, maar we zullen merken dat het een zeer positief innerlijk handelen
vereist. Het is onmiskenbaar een spirituele en mentale oefening die zelf-
beheersing leert en gelijkmoedigheid met zich meebrengt. Door ons
hierin te oefenen, gaan we langzamerhand instinctief zien wat het stand-
punt van de ander is. Maar ook hierin schuilt een subtiel gevaar, want
deze handelwijze kan als men haar enige tijd trouw volgt zo aantrekkelijk
worden dat men het risico loopt een gevoel van spirituele trots op het tot
nu toe behaalde succes op te wekken en te koesteren. Dat is iets waarvoor
men op zijn hoede moet zijn en dat men uit zijn ziel moet rukken.
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Ik ken mensen die zich zo inspanden en zwoegden om goed te zijn,
dat ze bij anderen een spoor achterlieten van gebroken harten en ver-
ijdelde hoop — ellende anderen aangedaan door hun bezeten verlangen
goed te doen. Ze verlangden zo vurig ernaar vooruit te komen dat ze
vergaten menselijk te zijn. Is het verkeerd een goed boek te lezen,
gezonde lichaamsbeweging te nemen, of te genieten van het voedsel
dat we gebruiken? Natuurlijk niet. Maar als men sterk is gehecht aan
iets dat veel genoegen verschaft en men verwaarloost een plicht, dan
moet men die gehechtheid overwinnen omdat ze kwaad sticht; het is
niet langer een onschuldig genoegen, maar is een ondeugd geworden.
De remedie is eenvoudig: onszelf vergeten en doen wat we kunnen
voor het welzijn van anderen. Dan zullen we gelukkig zijn, natuurlijk
en sterk, zowel spiritueel als mentaal, en worden we gerespecteerd,
maar bovenal: we zullen onszelf respecteren.

Dit brengt ons tot de volgende gedachte: we begaan onze ergste
fouten maar zelden door onze ondeugden; en de reden is dat als on-
deugden eenmaal als zodanig zijn herkend, we er zelden door worden
beheerst; we krijgen er een afkeer van en wijzen ze af. Feitelijk ontstaan
onze ernstigste fouten, wat inzicht en beoordeling betreft, uit onze
deugden — een paradox waarvan de psychologische kracht ons steeds
duidelijker wordt naarmate we er langer over nadenken.

Dit kan worden geillustreerd aan de hand van de geschiedenis van
het Europa uit de middeleeuwen. Ik denk dat het niet juist is om aan te
nemen dat de fanatieke monniken of kerkelijke bestuurders die tot die
afschuwelijke geloofsvervolgingen aanspoorden, menselijke duivels
waren die met opzet methoden uitdachten om lichaam en geest van de
ongelukkige medemensen die in hun handen vielen te martelen. Wat
ze deden was duivels, zonder meer onbewust duivelswerk, maar het
kwam voort uit hun deugden die, omdat ze op zo grove wijze werden
misbruikt, verachtelijke ondeugden werden. De wreedste mensen zijn
gewoonlijk niet degenen die onverschillig zijn, maar zij die worden
gedreven door een verkeerd begrepen ideaal, waarachter een mis-
bruikte morele kracht schuilt. Door hun deugden, die nu niet herkende
ondeugden zijn geworden, schijnen ze voor het ogenblik volkomen
harteloos te zijn.

Grote denkers zoals Lao-tse hebben erop gewezen, tot verwarring
van hen die niet nadenken, dat een agressief deugdzaam mens een
ondeugdzaam mens is — een ongewone paradox, maar één die een
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diepzinnig feit in de psychologie inhoudt. De werkelijk gevaarlijke
mens is niet de slechte mens, want die stoot af door zijn verstandelijke
en morele misvormdheid. Het is verkeerd begrepen en misbruikte
schoonheid die verleidt — niet alleen lichamelijke schoonheid, maar
schoonheid in een deugd die is misvormd en die verkeerd wordt aan-
gewend. De deugd zelf verheft ons tot de goden; en toch zijn het onze
deugden die, zelfzuchtig gebruikt, ons zo vaak tot het verrichten van
onze laagste daden brengen.

Er schuilt een diepe esoterische betekenis in het oude gebod: ‘Heb
alle dingen lief, zowel de grote als de kleine.” Haat werkt verstikkend;
hij weeft sluiers om de mens, terwijl liefde deze sluiers openscheurt,
ze oplost en ons vrijheid, inzicht en mededogen geeft. Het is als de
kosmische harmonie die zich openbaart in de muziek der sferen wan-
neer sterren en planeten zingen in hun baan. Liefde, onpersoonlijke
liefde, brengt ons in harmonie met het heelal, en deze eenwording met
het heelal is het hoogste en verhevenste doel van alle stadia van de
inwijdingscyclus.

Persoonlijke liefde, daarentegen, is onbarmhartig en vaak onaan-
trekkelijk, want ze is gericht op één object; ze denkt veeleer aan zich-
zelf dan aan de ander; terwijl onpersoonlijke liefde zich volledig geeft
en het wezen van zelfopoffering is. Persoonlijke liefde betekent aan
zichzelf denken; onpersoonlijke liefde is zelfvergetelheid — dat is het
criterium. Sentimentaliteit heeft hiermee niets te maken; die is in feite
een belemmering, want ze legt de nadruk op de persoonlijkheid. De
emotie van liefde is geen liefde; die behoort tot de psychomentale en
dierlijke kant van ons wezen. Als we geen grenzen of beperkingen stel-
len aan de stroom die uit ons hart vloeit, als we geen voorwaarden stel-
len aan het wel of niet uitsteken van onze beschermende en helpende
hand, zijn we als de zon die licht en warmte geeft aan allen. En als de
liefde totaal onzelfzuchtig is, is ze spiritueel helderziend, want haar visie
dringt door tot de essentie van het heelal.

Een andere goede en eenvoudige regel is om voortdurend op een
onpersoonlijke manier te denken; te proberen ons niet te hechten aan
onze dagelijkse handelingen, voorzover die zijn gericht op enig voor-
deel voor onszelf. Als we ze kunnen doen als een werk van liefde, van
welke aard ze ook zijn, zijn we op een natuurlijke manier onpersoon-
lijk, want we zullen door het dienen van anderen niet langer opgaan in
onszelf. Dat is de koninklijke weg naar zelfkennis, want we kunnen het
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universele zelf niet worden zolang onze aandacht en ons denken zijn
geconcentreerd op het beperkte eigen ik.

Een ander prachtig voorschrift werd door de Heer Boeddha als een
van zijn meest geliefde leringen aan zijn discipelen gegeven:

Wanneer in het denken slechte en onwaardige gedachten opkomen, beel-
den van wellust, haat en verdwazing, moet de discipel uit deze gedachten
andere en waardige beelden afleiden. Heeft hij zo andere, waardige beelden
in zijn denken opgeroepen, dan zullen de onwaardige gedachten van wellust,
haat en verdwazing verdwijnen; en omdat hij ze heeft overwonnen, wordt
zijn innerlijke hart standvastig, kalm, geconcentreerd en sterk.*

Dat betekent dat wanneer we door zelfzuchtige en persoonlijke in-
gevingen en gedachten worden geplaagd, misschien wel gekweld, we
onmiddellijk aan het tegenovergestelde moeten denken en dat voort-
durend voor ogen houden. Als er een gedachte van haat in ons opkomt,
moeten we een beeld van genegenheid en vriendelijkheid oproepen;
als we aan het doen van kwaad denken, roep dan een grootmoedige en
verheven daad voor de geest; als een zelfzuchtige gedachte opkomt, stel
u dan voor dat u een goede daad verricht, en altijd dat u die op onper-
soonlijke wijze doet. Ik ben geneigd dit als de beste regel te beschou-
wen. Het is een boeiende oefening, nog afgezien van het goede dat het
met zich meebrengt: versterking van de wil, een helderder inzicht, lou-
tering van de gevoelens, stimulering van de hartenkrachten en in het
algemeen het versterken en veredelen van het karakter.

Wanneer een gedachte eenmaal de geest heeft verlaten, is het
echter onmogelijk de energie waarmee we haar hebben geladen, terug
te nemen, want ze is dan al een elementaal wezen dat aan zijn
opwaartse reis begint.! Worden er echter onmiddellijk ‘neutralise-
rende’ gedachten van tegengestelde aard uitgezonden - gedachten
van schoonheid, van mededogen, van vergiffenis, van een verlangen
om te helpen, van aspiratie — dan smelten die twee samen en wordt
het effect van de slechte gedachten ‘onschadelijk’ gemaakt in de

*Majjhima Nikdya, 1, 288.

TBeseffen we wel dat ieder mens de gedachte is van zijn eigen innerlijke god —
een onvolmaakte afspiegeling van die innerlijke luister, maar niettemin een kind van
de gedachten van die innerlijke godheid — zoals ook de gedachten van evoluerende
mensen levende entiteiten zijn, embryozielen die zich ontwikkelen en voortbewegen
langs het pad van evolutionaire groei?
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betekenis die HPB gebruikt in De Stem van de Stilte (blz. 53).

Ik herhaal echter: een gedachte kan nooit worden herroepen. Het is als
een daad die, eenmaal gedaan, voor altijd is gedaan, maar niet voor
altijd is afgedaan. Hoewel we door na een slechte impuls een edele
gedachte te hebben of een goede daad te verrichten, de slechte ge-
dachte of daad niet kunnen herroepen en ongedaan maken, kunnen we
het kwaad dat onze verkeerde gedachte of daad veroorzaakte wel tot op
zekere hoogte verzachten.

Wij mensen zijn persoonlijk precies in die mate waarin de spirituele
individualiteit verloren gaat in de stralen van het lagere deel van onze
constitutie. Als we het persoonlijke verliezen, bevrijden we ons ware
wezen uit de greep van deze onontwikkelde elementen. Dit betekent dat
de stralen die tot nu toe waren verspreid over de verschillende atomaire
entiteiten van onze lagere beginselen, worden samengebracht — ze wor-
den gebundeld in de individualiteit en worden zo opnieuw ons ware
zelf. ‘Hij die zijn leven vindt, zal het verliezen; en hij die zijn leven ver-
liest omwille van mij, zal het vinden’ (Mattheus 10:39).

Als we elk moment proberen onzelfzuchtig te zijn, zullen we onze
persoonlijke verlangens vergeten. Het is onze plicht in onze behoeften
te voorzien, maar deze vormen gewoonlijk geen belemmering voor de
geest. Als we ernaar streven onpersoonlijk te worden, zullen we na ver-
loop van tijd het universele bewustzijn ingaan — in deze paar zinnen ligt
het geheim en de essentie van esoterische training. Maar laten we onze
persoonlijkheid niet doden; laten we haar daarentegen gebruiken, en
daarbij de richting van haar evolutionaire neigingen zo veranderen dat
haar levenskrachten in het hogere bewustzijn van onze individualiteit
stromen. Het is een schitterende gedachte dat we naarmate onze indi-
vidualiteit toeneemt en onze persoonlijkheid afneemt, langs de levens-
ladder opklimmen naar een inniger individuele vereniging met de
kosmische godheid in de kern van ons zonnestelsel. Dit geldt voor de
grote aantallen wezens van de mensheid en voor elke andere entiteit
die in een vergelijkbaar evolutiestadium verkeert en die zelfbewustzijn
en de andere eigenschappen bezit die de mens tot mens maken.

Onpersoonlijk, altruistisch en onzelfzuchtig handelen heeft een ma-
gisch effect op onze medemensen. Als we kunnen leren werkelijk te
vergeven en lief te hebben, dan zal het verlangen van onze ziel gericht
zijn op het onzelfzuchtig dienen van de mensheid. Niemand is te min
om dat in praktijk te brengen en niemand is zo verheven dat hij dat kan



42 BRON VAN HET OCCULTISME

negeren. Hoe hoger de positie, des te gebiedender is de roep van de
plicht. Het kan zijn dat we helemaal alleen de wereld moeten bevech-
ten; maar zelfs al gaan we keer op keer ten onder, we kunnen weer
opstaan en ons herinneren dat de krachten van het heelal achter ons en
aan onze kant staan. Het hart van het zijn is met ons en we zullen ten-
slotte winnen, want niets kan het subtiele en allesdoordringende vuur
van onpersoonlijke liefde weerstaan.

In de mens ligt het pad naar wijsheid: iemand die zichzelf kent en
die zijn spirituele natuur in grotere mate openbaart, kan de bewegingen
van de planeten begrijpen. Iemand die zijn innerlijke zelf nog verder
heeft ontwikkeld, kan contact hebben met die wezens die ons zonne-
stelsel besturen en leiden; iemand die zijn hele wezen nog verder heeft
ontplooid, kan tot tenminste enkele van de geheimen van de macro-
kosmos doordringen; en zo verder, zonder einde. Hoe hoger de ont-
wikkeling, des te ruimer de visie en des te dieper het begrip. Het pad
naar het universele zelf is het pad dat ieder individu zelf moet be-
treden als hij wil groeien, wil evolueren. Niemand anders kan voor ons
groeien, en we kunnen alleen groeien via de paden die de natuur heeft
uitgestippeld — de structuur van ons eigen wezen.

De mens is een mysterie: onder de oppervlakte en achter de sluier
schuilt het mysterie van het zelf, van de individualiteit, een levensweg
die zich uitstrekt tot in verre eeuwigheden. De mens is in essentie een
goddelijke energie die door sluiers wordt verhuld.



Meditatie en yoga

De ziel wordt sterk in de stilte, want dan is ze aangewezen op haar eigen
krachten en vermogens en leert ze zichzelf kennen. Een van de beste
manieren om snel en zeker licht te ontvangen op een probleem, om de
intuitie te ontwikkelen, is de last van het vinden van een oplossing niet
af te schuiven op iemand van wie men denkt dat hij kan helpen.
Oplossingen zien en problemen oplossen is een kwestie van training,
van innerlijke groei. Een van de eerste regels die een neofiet wordt
geleerd is nooit een vraag te stellen voor hij ernstig en herhaaldelijk
heeft geprobeerd haar zelf te beantwoorden. Want door dat te probe-
ren doet hij een beroep op de intuitie. Het is ook een oefening. Het ver-
sterkt onze innerlijke vermogens. Vragen stellen voor we zelf hebben
geprobeerd het antwoord te vinden, betekent eenvoudig dat we op
anderen willen leunen, en dat is niet goed. Door het oefenen van onze
eigen vermogens groeien we, winnen we aan kracht en vaardigheid.

Bepaalde vragen komen echter op met een kracht die dwingend om
een antwoord vraagt. Ze zijn als de mystieke klop op de deur van de
tempel; ze vragen om meer licht, want ze komen niet uit het brein maar
uit de ziel, die het licht probeert te begrijpen dat in haar stroomt vanuit
de eeuwige bronnen van het goddelijke. Vraag en u zult ontvangen;
klop — en klop op de juiste manier — en u zult worden opengedaan. Als
het verzoek krachtig en onpersoonlijk genoeg is, zullen zelfs de goden
in de hemel reageren. Als de betrokkene het zeer ernstig meent, zal het
antwoord uit zijn innerlijk tot hem komen van de enige inwijder die
een neofiet ooit heeft.

Meditatie is een positieve geesteshouding, veeleer een bewustzijns-
toestand dan een methode of een periode van intensief verstandelijk
denken. Onze houding moet positief zijn, maar rustig; positief als een
berg van graniet en even sereen en vredig; en we moeten de storende
invloeden van het altijd actieve en koortsige intellect vermijden en
vooral onpersoonlijk zijn. Meditatie in hogere zin houdt in dat we het
bewustzijn ombuigen, dat we het denken verheffen naar het gebied
waar de intuitie de leiding heeft en waar edele gedachten of aspiraties
thuishoren, en dat we het bewustzijn daar geconcentreerd houden.
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Maar men kan ook over slechte dingen mediteren, en velen doen dat,
helaas.

Het is mogelijk voor men in slaap valt zo te mediteren dat de ziel
naar de goden opstijgt, en verfrist en versterkt wordt door contact met
die goddelijke wezens. Maar het is evengoed mogelijk te tobben voor
de slaap komt zodat, wanneer de ketenen van de waaktoestand zijn ver-
broken en het brein tot zwijgen is gebracht, de ziel omlaag wordt
getrokken en degradeert en verzwakt. Men moet nooit gaan slapen
voor al het onrecht dat men is aangedaan oprecht is vergeven. Dat is
heel belangrijk, niet alleen als een veredelende gewoonte, maar ook als
een zeer noodzakelijke bescherming. Vul het hart met gedachten van
liefde en mededogen voor allen en de geest met een verheven idee
en denk daar rustig op een zuivere, onpersoonlijke wijze over na,
ongedwongen en kalm, en dan zullen alle zintuigen en het denken tot
rust komen.

Eén reden voor de noodzaak van strikte onpersoonlijkheid, zonder
dat de geringste gedachte van afbrekende of moreel kwetsende aard het
hart binnendringt, zoals haat, boosheid, angst, wraak of een ander
onaangenaam product van het lagere zelf, is dat wanneer de slaap het
lichaam overvalt en het gewone hersen-bewustzijn wegzakt, de dan
bevrijde ziel automatisch de laatste richting volgt die haar werd ge-
geven. De gewoonte om het denken tot rust te brengen voor men gaat
slapen kan daarom de ziel verheffen.

Mediteer voortdurend — niets is zo eenvoudig en nuttig. Voor de
meeste leerlingen is dat veel beter dan daarvoor een vaste tijd te reser-
veren: rustig, aanhoudend nadenken over de vragen die men heeft en
daarmee doorgaan zelfs als de handen bezig zijn met het dagelijkse
werk en het verstand geheel in beslag wordt genomen door andere
plichten. Op de achtergrond van het bewustzijn kan toch deze gestage
onderstroom van denken aanwezig zijn. Het vormt ook een bescher-
mend schild bij alles wat men doet, want het omringt het lichaam met
een uit de diepere lagen van het aurische ei voortgekomen aura, die
akasisch van aard is en waar niets stoffelijks doorheen kan dringen als
ze is verdicht door de wil van iemand die weet hoe dat moet worden
gedaan.

Maar zelfs in de diepste meditatie, wanneer men alle besef van de
omringende omstandigheden heeft verloren, verkeert de geoefende
chela nooit in een toestand waarin hij zijn spirituele en mentale controle
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heeft verloren. Hij is steeds waakzaam, zich altijd ervan bewust dat hij
de situatie beheerst, zelfs terwijl het bewustzijn de ontelbare aspecten
van het onderwerp dat hij overpeinst de revue laat passeren. Het is in
de regel sterk af te raden in gedachten zozeer op een ander gebied te
zijn dat men een psychische of fysieke automaat wordt.

Er zijn twee soorten meditatie: bij de eerste vormt men zich een hel-
der beeld van een mooie gedachte en laat men het bewustzijn daarin
doordringen; bij de tweede verplaatst men het bewustzijn naar hogere
sferen of gebieden en ondergaat en verwerkt men de ervaringen die
daardoor het bewustzijn binnenstromen. Maar als we de tanden op
elkaar klemmen, ons schrap zetten en verstandelijk blijven hameren op
een bepaalde gedachte, mediteren we helemaal niet. Als we dat doen
slagen we niet, omdat een dergelijke manier van doen slechts hersen-
werk is, dat vaak uitputtend, niet inspirerend en ongeinspireerd is. Er
bestaat verschil tussen gewoon geconcentreerd over een onderwerp
nadenken, vooral als dat neerkomt op het gebruik van het verstand, en
het zich verdiepen in of concentreren van het bewustzijn op het volgen
van het verheffende pad waar de spirituele wil de leiding heeft.

Meditatie wil dus zeggen dat men een gedachte in de geest vast-
houdt en dat het bewustzijn ongedwongen en met vreugde innerlijk aan
deze gedachte werkt. Houd die gedachte daar vast, en laat de geest zich
ermee bezighouden. Het is niet nodig daarvoor de fysieke of psychische
wil in te schakelen. Dit is ware meditatie en is in feite het fundamentele
geheim van yoga, wat ‘vereniging’ betekent van het denken met de
onuitsprekelijke vrede, wijsheid en liefde van de innerlijke god. Als
men deze eenvoudige regel van jfianayoga toepast, zal het na een
poosje een vanzelfsprekende zaak worden, een deel van het dagelijkse
bewustzijn. Concentratie of doelgericht denken betekent niets anders
dan dat we een gedachte duidelijker voor de geest halen en al onze aan-
dacht daarop richten — niet met de wil, maar ongedwongen.

Alle andere vormen van yoga die min of meer op uiterlijke hulp-
middelen berusten, zoals lichaamshoudingen, ademhalingsoefeningen,
de stand van handen, vingers en voeten, enz., behoren tot de lagere
vormen van hathayoga en zijn niet veel meer dan krukken, omdat ze
het denken op deze uiterlijke methoden richten en afleiden van het
hoofddoel van ware yoga, namelijk dat de aandacht verschuift van
uiterlijke naar innerlijke en spirituele zaken. Daarom doen al deze vor-
men van lagere yoga, die nu door de ‘leringen’ van rondtrekkende
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‘yogl’s’ in het westen zo populair zijn geworden, gewoonlijk meer
kwaad dan goed.

Het hathayoga-stelsel is een vijfvoudige methode om beheersing te
verkrijgen over de lagere psychische vermogens door verschillende
vormen van ascetische oefeningen, waarvoor het nodig is dat fysieke en
psychische delen van de constitutie op gewelddadige wijze systematisch
worden verlamd. De yogi bereikt dit volledig opgaan in zichzelf door
vitale processen te onderbreken en kortsluiting te veroorzaken van
bepaalde pranische energieén van zijn astraal-fysieke lichaam. Het
moet duidelijk zijn dat deze oefeningen mentaal en fysiek gevaarlijk
zijn en een belemmerende invloed hebben op de geest; daarom wor-
den ze door alle echte occulte scholen ondubbelzinnig afgeraden.
Bepaalde vermogens kunnen inderdaad met deze middelen worden
verworven, maar, ik herhaal, het zijn vermogens van de laagste soort
die geen blijvend nut hebben en bovendien zullen ze de spirituele voor-
uitgang in hoge mate belemmeren.

In dit verband schreef William Q. Judge:*

... er zal vooruitgang worden geboekt. Niet door te proberen psychische
vermogens aan te kweken, wat op zijn best slechts in geringe mate kan
worden verwezenlijkt, noch door zich aan het gezag van een ander te onder-
werpen, maar door de ziel te ontwikkelen en sterker te maken. Als niet alle
deugden in acht worden genomen, als het denken geen stevige filosofische
basis heeft, als men niet erkent dat spirituele behoeften geheel losstaan van
het psychische gebied, vindt men slechts een tijdelijk vermaak in de astrale
rijken, wat tenslotte even zeker als de zon aan de hemel straalt op een teleur-
stelling uitloopt.

De rajayoga- en jiianayoga-stelsels, daarentegen, die een spirituele
en mentale training omvatten in combinatie met een liefde voor alle
wezens, hebben te maken met de hogere delen van de innerlijke consti-
tutie — het beheersen van het fysieke en het psychische vloeit op natuur-
lijke wijze voort uit het begrijpen van de volledige zevenvoudige mens.
Ware yoga beheerst en verheft het denken en brengt zo het contact tot
stand tussen het menselijke en het spirituele bewustzijn, dat betrekkelijk
universeel bewustzijn is. Het bereiken van deze vereniging of eenwor-
ding met zijn eigen goddelijk-spirituele essentie brengt verlichting.

*Answers to Correspondence’, december 1893; Echoes of the Orient, 3:436.
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In bepaalde zeer uitzonderlijke omstandigheden, wanneer een chela
in mentaal en spiritueel opzicht relatief ver is gevorderd, maar nog een
zeer ongelukkig en zwaar fysiek karma moet uitwerken, is het op zijn
plaats op beperkte schaal de hathayoga-methoden te gebruiken, maar
alleen onder toezicht van de meester zelf. Ik wil hieraan toevoegen dat
de Yoga Aforismen (of Satra’s) van Patafijali een hathayoga-geschrift is,
maar een van de hoogste soort. De beknopte instructies die dit kleine
werkje bevat zijn aan westerse studenten goed bekend, voornamelijk
door de interpretatie van W.Q). Judge en latere schrijvers.

Ware yoga betekent meditatie, zoals gezegd, en dat houdt kenne-
lijk in dat men zijn denken concentreert op een verheven onderwerp,
dat vasthoudt en erover peinst. Patafijali schreef in zijn Satra’s: (i, 2)
Yogas-chitta-vritti-nirodhah — ‘yoga is het tegengaan van de warrelingen
van het denken’. Dat is heel duidelijk: wanneer het altijd actieve
hersenverstand, dat als een vlinder van gedachte naar gedachte flad-
dert en heftige emoties heeft, zo onder controle kan worden gebracht
dat het zich op één doel concentreert en naar een hoger verstandelijk
inzicht streeft, dan verdwijnen deze ‘warrelingen’ van het denken en
wordt het omhoogstrevende denkorgaan intens actief en intuitief, ziet
de waarheid en maakt in feite de mens, wiens orgaan van zelfbewust
denken daarmee bezig is, tot een belichaming van wijsheid en liefde -
en dat is de ware yoga. Dan is manas, het denk-beginsel actief, en het
wendt zich als het ware omhoog in plaats van omlaag en wordt bud-
dhi-manas in plaats van kama-manas. Het chitta uit de Sanskrietzin,
d.w.z. het ‘denken’, wordt vervuld van wijsheid en intuitie en de mens
die bedreven is in deze verheven spirituele oefening wordt in feite één
met de innerlijke godheid.

In de volgende sloka zegt Patafijali vervolgens: ‘dan woont de ziener
in zichzelf’, wat wil zeggen dat de mens dan een ziener wordt en in zijn
spirituele zelf, de god in hem, woont.

Wordt daarentegen het denken niet op deze manier in toom gehou-
den en omhooggericht, dan ‘worden de warrelingen (activiteit) weder-
zijds gelijkgesteld’, zoals de vierde sloka zegt — een zeer beknopte
uitspraak die betekent dat wanneer het denken zich vastlegt op lagere
dingen, zijn koortsige activiteiten het hogere manas ketenen, dat
daardoor tijdelijk wordt ‘gelijkgesteld’ aan zijn laagste elementen, en
daardoor is men niet méér dan een gewoon mens.

Een occult geheim in verband met het bewustzijn is dat het de vorm
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aanneemt van het object dat wordt waargenomen of waaraan wordt
gedacht en zich dus vormt naar het voorwerp van beschouwing, van
welke aard dat ook is. Als het mentale beeld goddelijk is, wordt het
bewustzijn daaraan gelijk, omdat het in het goddelijke vloeit en zich
dienovereenkomstig vormt; wanneer het zich met de lagere dingen
bezighoudt wordt het daaraan gelijk, omdat het de vorm en het uiter-
lijk daarvan aanneemt.*

Juist dit verlangen om te weten, niet voor zichzelf, zelfs niet om
kennis in abstracte zin, maar met het doel de kennis op het altaar van
dienstbaarheid te leggen, leidt tot esoterische vooruitgang. Dit verlan-
gen, deze wil om op onpersoonlijke wijze te dienen, loutert het hart,
verheldert het denken en maakt de centra van het lagere zelf onper-
soonlijk, zodat ze zich openen en zodoende wijsheid kunnen ontvan-
gen. Dit verlangen is de drijvende kracht, de stuwende motor, die de
aspirant vooruitbrengt, steeds hoger en hoger.

*Dit belangrijke feit in het occultisme heeft daarom een hoog en een laag aspect;
en dit vermogen van het denken wordt door adepten van zowel de witte als de zwarte
orde gebruikt om, wanneer dat nodig is, magische gevolgen voort te brengen. Het is
niet overdreven te zeggen dat de avesa-vermogens, het binnengaan en gebruiken van
het lichaam van een ander, zowel als hpho-wa of het vermogen om de wil en de intel-
ligentie naar een andere plek te projecteren, soms over ongelooflijke afstanden, gro-
tendeels op deze eigenschap of dit vermogen van het plastische denkvermogen
berusten.



De paramita’s en het verheven

achtvoudige pad

In zowel de boeddhistische als de moderne theosofische literatuur is
veel geschreven over de ‘verheven deugden’ of paramita’s, maar helaas
heeft men ze te vaak alleen gezien als edele maar praktisch onuitvoer-
bare gedragsregels; het zijn wel gedragsregels, maar ze zijn meer dan
dat. Het zijn in feite de regels voor het denken en handelen die de
aspirant-chela moet volgen, in het begin zo goed als hij kan, maar later
volledig, zodat zijn hele leven erdoor wordt beheerst en verlicht. Alleen
zo kan de discipel bereiken wat de Heer Boeddha de ‘andere oever™
noemde — de spirituele gebieden die moeten worden bereikt door de
stormachtige oceaan van het menselijke bestaan over te steken en wel
op eigen spirituele, mentale en psychische kracht, en alleen met die
hulp die hem, gezien zijn vroegere karma, kan worden verleend.

Het idee ‘naar de andere oever gaan’ wordt meestal gezien als iets
typisch oosters, maar dit lijkt niet gerechtvaardigd, want veel christe-
lijke gezangen spreken over de mystieke Jordaan en over het bereiken
van de ‘oever aan de overzijde’, een opvatting die min of meer iden-
tiek schijnt te zijn met die van het boeddhisme. ‘Deze zijde’ is het
wereldse leven, het gebruikelijke of gewone doen en laten van de

*Paramita en paragata (of het equivalent paragamin) zijn samengestelde
Sanskrietwoorden die betekenen ‘iemand die de andere oever heeft bereikt’; paramita
(de vrouwelijke vorm) wordt gebruikt voor de verheven deugden of eigenschappen die
men moet aankweken om die oever te bereiken. Er is hier een nuanceverschil in be-
tekenis waarop we moeten letten: paramita houdt de gedachte in dat men is ‘over-
gestoken’ en dus is ‘aangekomen’, terwijl paragata (of paragamin) het ‘vertrek’ van deze
kant inhoudt en dus ‘heengegaan’ betekent om behouden de andere oever te bereiken.

Een ander veelgebruikt woord in boeddhistische geschriften, waarin het subtiele
onderscheid tussen bovengenoemde termen eveneens tot uitdrukking komt, is
Tathagata, een titel die aan Gautama Boeddha wordt gegeven. Dit is een samen-
gesteld Sanskrietwoord dat op twee manieren kan worden gesplitst: tathd-gata, ‘aldus
heengegaan’, dat wil zeggen, vertrokken naar en aangekomen op de andere oever; en
tathd-dgata, ‘aldus aangekomen of gekomen’, zodat de betekenis van de term
Tathagata is: iemand die zowel is ‘vertrokken’ naar, als ‘aangekomen’ op de andere
oever, zoals ook zijn voorganger-boeddha’s hebben gedaan.



50 BRON VAN HET OCCULTISME

mens. De ‘andere oever’ is eenvoudig het spirituele leven, dat de
betrekkelijk volkomen ontplooiing omvat van de krachten en functies
van de volledige menselijke natuur. Met andere woorden, de ‘andere
oever’ bereiken betekent één-zijn met de innerlijke god en dus betrek-
kelijk volledig zelfbewust deelhebben aan het universele leven. Alle
grote religieuze en filosofische stelsels hebben hun volgelingen
nadrukkelijk geleerd dat ons ware doel is de lessen van het gemani-
festeerde bestaan te leren en vanuit deze ervaring op te klimmen naar
het kosmische leven.
Het Dhammapada (vers 85) zegt hierover:

Er zijn weinig mensen die de andere oever bereiken;
De anderen leven zich uit op deze oever.

Een kort boeddhistisch geschrift, getiteld het Prajia-Paramita-
Hridaya Sitra, of ‘Het hart of de essentie van de wijsheid van het over-
gaan’, eindigt met een mooie mantra die in het oorspronkelijke
Sanskriet als volgt luidt:

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha!

O wijsheid! Gegaan, gegaan, gegaan naar de andere oever,
aangekomen op de andere oever, heil!

Wijsheid kan in dit verband worden gezien als betrekking hebbende
op de kosmische buddhi, ook wel adi-buddhi of ‘oer-wijsheid’ ge-
noemd, en ook, in geindividualiseerde zin, op de hoogste stille wachter
van onze planeetketen, adi-boeddha. De aangesprokene is degene die
op de andere oever is aangekomen, de triomferende pelgrim, die zelf-
bewust één is geworden met de god in hem en dus erin is geslaagd door
de maya of de illusies van deze werelden van verschijnselen heen te
zien. De hoogsten die dit hebben bereikt zijn jivanmukta’s, ‘bevrijde
monaden’; zij die minder hoog staan behoren tot de verschillende
rangen in de vele hiérarchieén van de hiérarchie van mededogen.

De paramita’s, zoals HPB die in De Stem van de Stilte (blz. 45-6) heeft
gegeven, zijn als volgt:

DANA, de sleutel van barmhartigheid en onsterfelijke liefde.

SILA, de sleutel van harmonie in woord en daad, de sleutel die oorzaak en
gevolg in evenwicht houdt en geen ruimte laat voor de werking van karma.

KSsHANTI, mild geduld dat door niets kan worden verstoord.
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VIRAGA, gelijkmoedigheid ten opzichte van genot en leed; de illusie is
overwonnen, alleen de waarheid wordt waargenomen.

VIRYA, de onverschrokken kracht die zich uit het slijk van aardse leugens
een weg baant naar de hoogste WAARHEID.

DHYANA, waarvan de gouden poort, eenmaal geopend, de narjol [naljor]
toegang geeft tot het rijk van het eeuwige sat en de onafgebroken contem-
platie daarvan.

PRAJNA, de sleutel hiervan maakt van de mens een god, een bodhisattva,
een zoon van de dhyani’s.

De manier waarop deze paramita’s moeten worden beoefend, wordt
goed geillustreerd in enige passages uit het Mahayana Sraddhotpada
Sastra* dat er echter maar zes noemt, hoewel er elders zeven worden
gegeven en indien vollediger vermeld, tien:

Hoe moet men barmhartigheid (dana) in praktijk brengen?

Als iemand om iets komt vragen, moeten discipelen, voorzover ze dat
kunnen, het verzoek zonder morren inwilligen en op een wijze die hen goed
doet. Als discipelen zien dat iemand in gevaar verkeert, moeten ze met alle
middelen die ze hebben proberen hem te redden en hem een gevoel van
veiligheid geven. Als iemand tot discipelen komt en onderricht wenst in de
dharma, moeten ze, voorzover ze daartoe in staat zijn en naar hun beste
inzicht, proberen hem te informeren. En als ze deze daden van mededogen
verrichten, moeten ze geen enkel verlangen koesteren naar vergoeding,
dankbaarheid, verdienste of voordeel, of enige wereldse beloning. Ze moeten
ernaar streven hun denken te concentreren op die universele goede daden
en zegeningen die voor iedereen zonder onderscheid zijn, en door zo te han-
delen zullen ze in zichzelf de hoogste volmaakte wijsheid verwezenlijken.

Hoe moet men voorschriften voor deugdzaam gedrag (s7a) in praktijk
brengen?

*Vaak vertaald als ‘Het ontwaken van het geloof in het mahayana’, maar dit geeft
de betekenis van het oorspronkelijke Sanskriet onvoldoende weer. Sraddha betekent
zekerheid of vertrouwen, gebaseerd op het ontvouwen van innerlijke ervaringen,
waarvan het bewijs zowel binnen als buiten het zelf ligt, en duidt hier op een voort-
gaand proces van innerlijke ontplooiing, welke betekenis totaal ontbreekt in het
woord ‘geloof’. Wat utpada betreft, dit heeft dezelfde betekenis van een steeds ver-
dergaande ontvouwing, een ontwaken van of opstijgen naar het besef of de verwer-
kelijking van wijsheid, culminerend in de mystieke verzaking van de vruchten van
bevrijding en het bereiken van boeddhaschap. Dit geschrift behoort tot de Prajiia-
paramita-cyclus en wordt gewoonlijk toegeschreven aan Asvaghosha, een belangrijke
boeddhistische geleerde, die in de tweede helft van de eerste eeuw n.Chr. leefde en
wiens beste werk het Mahalamkara of ‘Boek van grote heerlijkheid’ is.
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Lekendiscipelen die een gezin hebben dienen zich te onthouden van
doden, stelen, echtbreken, liegen, dubbelhartigheid, kwaadspreken, lichtzin-
nige taal, hebzucht, boosaardigheid, proberen in de gunst te komen, en van
onjuiste leringen. Ongetrouwde discipelen moeten zich om belemmeringen
te vermijden, terugtrekken uit de onrust van het wereldse leven, en terwijl ze
in eenzaamheid vertoeven die wegen bewandelen die tot rust, matigheid en
tevredenheid voeren. . . . Ze moeten proberen zich zo te gedragen dat ze niet
het voorwerp worden van afkeuring en kritiek, en dienen door hun voor-
beeld anderen aan te sporen het kwade na te laten en het goede te doen.

Hoe moet men lankmoedige verdraagzaamheid (kshanti) in praktijk
brengen?

Als iemand door de rampen van het leven wordt getroffen, moet hij ze niet
uit de weg gaan, noch zich verongelijkt voelen. Terwijl hij door anderen aan-
gedaan kwaad rustig verdraagt, moet hij geen wrok koesteren. Hij moet niet
opgetogen zijn bij voorspoed, lof of aangename omstandigheden, noch ter-
neergeslagen bij armoede, belediging of tegenspoed. Terwijl hijj zijn gedach-
ten geconcentreerd houdt op de diepe betekenis van de dharma, moet hij
onder alle omstandigheden in zijn denken rust en onpartijdigheid bewaren.

Hoe moet men onverschrokken kracht (virya) in praktijk brengen?

Men moet nooit traag worden in het doen van goede daden. Men moet
elk mentaal of fysiek lijden zien als het natuurlijke gevolg van onwaardige
daden gepleegd in vorige incarnaties, en moet zich vast voornemen voortaan
alleen die dingen te doen die in overeenstemming zijn met een spiritueel
leven. Men moet mededogen koesteren voor alle wezens, en nooit de
gedachte aan traagheid laten opkomen, maar zich onvermoeibaar en vol
enthousiasme inspannen om alle wezens goed te doen. . . .

Hoe moet men meditatie (dhyana) in praktijk brengen?

Verstandelijk inzicht wordt verkregen door werkelijk te begrijpen dat
alle dingen de wet van causaliteit volgen, maar op zichzelf vergankelijk zijn
en leeg van elk werkelijk zelf. Dhydna heeft twee aspecten: het eerste aspect
is een poging om nutteloze gedachten te onderdrukken; het tweede is men-
tale concentratie, in een poging deze leegte (sanyata) van bewustzijn-essentie
te beseffen. Eerst zal een beginneling deze twee afzonderlijk moeten oefenen,
maar als hij het denken gaat beheersen, zullen die twee samensmelten. . . .

Hij moet contempleren over het feit dat hoewel alle dingen vergankelijk
en leeg zijn, ze niettemin op het fysieke gebied een betrekkelijke waarde heb-
ben voor hen die valse voorstellingen koesteren; voor deze onwetenden is het
lijden zeer werkelijk — dat was het altijd en zal het altijd zijn — onmetelijk veel
leed. . ..

Door dit alles ontwaakt er in het gemoed van iedere ernstige discipel een
diep mededogen met het lijden van alle wezens, dat hem tot onverschrokken
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en geestdriftige ijver en het doen van dure geloften aanspoort. Hij besluit alles
wat hij heeft en alles wat hij is te geven voor de bevrijding van alle wezens.
... Na deze geloften moet de oprechte discipel te allen tijde, en voorzover
zijn kracht en geest het toelaten die daden verrichten die heilzaam zijn voor
zowel anderen als hemzelf. Of hij nu loopt, staat, zit of ligt, hij moet vol toe-
wijding zijn denken concentreren op wat wijs is om te doen en wijs is om na
te laten. Dit is het actieve aspect van dhyana.

Hoe kan men intuitieve wijsheid (prajfia) in praktijk brengen?

Wanneer iemand door het trouw beoefenen van dhyana, samadhi bereikt,
staat hij boven onderscheidingsvermogen en kennis; hij heeft het volmaakte
één-zijn van bewustzijn-essentie verwerkelijkt. Met deze verwerkelijking komt
een intuitief inzicht in de aard van het heelal. . . . hij beseft nu het volmaakte
één-zijn van essentie, potentialiteit en activiteit in tathagataschap. . . .

Prajiiaparamita is de hoogste, volmaakte wijsheid; haar oogst komt onge-
zien, zonder inspanning, spontaan; ze doet alle zaken die schijnbaar verschil-
len, goede of kwade, samensmelten tot één volmaakt geheel. . . .

Laten daarom alle discipelen, die naar de hoogste, volmaakte wijsheid
streven, die prajiaparamita is, zich ijverig toeleggen op het volgen van de
regels van het edele pad, want alleen dat zal hen leiden naar de volmaakte

verwerkelijking van het boeddhaschap.

Om de ware aard van prajiia te begrijpen en spiritueel aan te voelen,
is het noodzakelijk de opvatting van ‘deze zijde’ op te geven en met spi-
ritueel begrip over te gaan naar de ‘andere oever’ (para), of de andere
benaderingswijze van de dingen. Aan ‘deze zijde’ zijn we verwikkeld in
een bewustzijnssfeer van verstandelijke analyses en bijzonderheden, die
een wereld wordt van gehechtheid en onderscheid op een lager niveau.
Wanneer we deze innerlijke ‘ommekeer’ tot stand brengen, dit verhef-
fen van ons bewustzijn naar de mystieke ‘andere oever’ van het zijn,
dan stappen we met meer of minder succes een wereld van boven-
zinnelijke werkelijkheden binnen van waaruit we de dingen kunnen
zien in hun oorspronkelijke en spirituele eenheid, achter de maya van
de bedrieglijke sluiers van veelvormigheid; en kunnen we doordringen
tot de essentiéle aard van deze werkelijkheden en ze leren kennen zoals
ze werkelijk zijn.

Deze toestand van innerlijke helderheid en nauwkeurige spirituele
en mentale waarneming verschilt zo van de vertrouwde werkingen van
ons deze-zijde-bewustzijn in onze alledaagse wereld van vergankelijke
verschijnselen, dat een ongeoefende geest deze in verband brengt met
het idee van een leegte, een vacuiim. Leegte (Sinyata, om de boed-
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dhistische term te gebruiken) in haar ware metafysische betekenis moet
echter niet worden verward met ‘het niets’, wat een absolute ontken-
ning van het ware zijn en dus vernietiging zou betekenen. Ook kan men
haar niet begrijpen door middel van de verstandelijke vermogens, maar
eerder door directe of onmiddellijke waarneming, wat tot de hoge
spiritueel-mentale toestand behoort die prajna wordt genoemd en die
uitgaat boven het mayavische onderscheid tussen zijn en niet-zijn,
tussen het bijzondere en het universele, tussen het vele en het ene.

Deze hoge toestand is inderdaad de intuitieve kennis en het door-
dringende inzicht van de geest-ziel in de mens, zijn buddhi-manas, dat
oneindig veel krachtiger en doordringender is dan het puur verstan-
delijke begrijpen. Die intuitieve kennis en dat inzicht zijn voortdurend
werkzaam in de meest verheven en universele schuilhoeken van ons
bewustzijn. Door het geleidelijk ontwaken van de lagere mens tot vol-
ledig besef van dit spiritueel-mentale bewustzijn — dat in zijn actieve
manifestaties identiek is met prajiia — verheffen we ons uit de lagere
rijken van ons bewustzijn, ontsnappen we aan de slavernij van on-
wetendheid en onkunde (avidya) en bevrijden we ons van de verschil-
lende soorten innerlijke en uiterlijke pijn. Deze verlossing betekent
het bereiken van de hoogste verlichting en van bevrijding (mukti).
Kortom, prajiia kan misschien het best worden vertaald met intuitie en
wel die ogenblikkelijke verlichting of volledige kennis die werkelijk
goddelijk is.

In de Prajiiaparamita-cyclus van boeddhistische geschriften wordt
prajna beschouwd als het leidende beginsel van de andere paramita’s,
dat naar deze verwijst als de methode om de werkelijkheid te berei-
ken. Ze wordt vergeleken met het waarnemende en begrijpende oog,
dat met volmaakte helderheid van visie de horizonnen van het leven
verkent en het pad uitstippelt dat door de aspirant moet worden
gevolgd. Zonder prajiia zou het de andere paramita’s ontbreken aan
een van hun hoogste elementen; ze leidt hun voortgaande ontwikke-
ling, ongeveer zoals de aarde de voedingsbodem verschaft voor de
plantengroei.

Alle wezens in het heelal bezitten prajiia, hoewel ze niet zelfbewust
werkt, tenzij die entiteiten in de loop van hun evolutionaire pel-
grimstocht er één mee zijn geworden. De dieren, bijvoorbeeld bijen en
mieren, hebben prajiia, maar elk zelfbewust besef daarvan ontbreekt
bij hen, want het zich bewust verenigen met prajiia begint pas bij de
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mens - tenminste op deze aarde. De eerste zwakke werking van prajiia
openbaart zich in de mens als een streven naar verlichting, liefde en
wijsheid; ze begint te bloeien in de bodhisattva en staat in volle bloei
in de boeddha’s en christussen, wat de toestand van volmaakte ver-
lichting is.

De hoge chela of ingewijde die met succes het stadium heeft bereikt
waarin hij de paramita’s is geworden, waarin zijn bewustzijn kristalhelder
en relatief onbegrensd is, waarin zijn hele wezen is afgestemd op de spi-
rituele ziel van de mensheid en hij zijn zelf heeft opgegeven voor de
onzelfzuchtige heerlijkheid te leven voor al wat is, wordt technisch een
bodhisattva genoemd - ‘iemand wiens essentie (sattva) de aard van wijs-
heid (bodhi) heeft’. Het motief dat de ware discipel aanspoort om in
zichzelf de hoogste verlichting te verwezenlijken, is nooit persoonlijk
voordeel, hoe verheven en vergeestelijkt ook, maar de drang de hele
wereld tot zegen te zijn, alle wezens te bevrijden uit de ketenen van
onwetendheid en pijn, en in zijn hart mededogen op te wekken voor al
wat leeft, zodat ieder levend wezen na verloop van tijd de volmaakte
bevrijding kan bereiken.*

In het Mahaprajiiaparamita wordt aan Sariputra de vraag gesteld of
de bodhisattva alleen aan andere bodhisattva’s respect verschuldigd is
en niet ‘aan alle wezens in het algemeen’. De wijze antwoordt daarop
dat hij in feite ‘met hetzelfde gevoel van zelfverloochening aan hen
eerbied moet bewijzen als aan de Tathagata’s’. Hij vervolgt dan met te

zeggen:t

De bodhisattva moet op die manier een groot gevoel van mededogen
voor alle wezens opwekken en zijn geest volledig vrijhouden van arrogantie
en eigenwaan, en hij moet het gevoel hebben: ik zal alle doeltreffende mid-
delen gebruiken om alle levende wezens te doen beseffen wat het belangrijk-
ste in hen is, namelijk hun boeddha-aard (buddhata). Door dat te beseffen
worden ze allen boeddha’s, . . .

Prajia neemt in een individuele entiteit, zoals een mens, bijna
dezelfde plaats in als adi-buddhi of mahabuddhi in het heelal. Een van
de basisregels van de esoterische wijsheid is dat ons heelal een entiteit
is; daarom kunnen we zijn individuele universele denkvermogen of
bewustzijn voorstellen als een uitgestrekte oceaan van zelfbewuste bud-

*Vgl. Fo-Mu Prajiiaparamita, Deel 14, hoofdstuk ‘Over wijze mensen’.
THsiian—chuang, Deel 387, hoofdstuk xii, ‘Over ethiek’.
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dhi-manasische energiepunten. Vanuit dit standpunt kan prajfia wor-
den beschreven als het spirituele individuele bewustzijn van ieder lid
van de menigten dhyani-chohans of kosmische geesten. Als iemand dus
prajia-bewustzijn heeft verworven, heeft hij zelfbewust contact met het
buddhi-manasische denkvermogen van het wonderlijke wezen van
onze hiérarchie.

Uit het voorafgaande moet duidelijk zijn dat er onder de leden van
een hiérarchie talrijke verschillen bestaan in de hoogte die ze hebben
bereikt; er zijn graduele verschillen tussen wat een chela heeft bereikt
die aan het begin van het pad staat en een mahatma, gevolgd door nog
hoogstaandere wezens die een nog dieper besef van prajiia hebben op
de ladder van groei, die zich hoger en hoger uitstrekt tot het wonder-
lijke wezen wordt bereikt. De prajiia is in allen dezelfde; het verschil
tussen de individuele wezens ligt in de mate waarin ze haar tot uit-
drukking hebben gebracht.

Er bestaan ook nog verschillen van andere aard, zoals die tussen
iemand die een betrekkelijke verwezenlijking van prajna heeft bereikt
en nirvana binnengaat, en een ander die hetzelfde heeft bereikt maar
afziet van nirvana. Hier ligt een belangrijk onderscheid gebaseerd op
kosmische ethiek: hij die nirvana heeft bereikt maar het verzaakt en
terugkeert om de wereld te helpen, staat moreel veel hoger dan iemand
die nirvana binnengaat voor zijn eigen geluk. Beiden hebben de een-
wording met prajiia in voldoende mate bereikt om de nirvanische toe-
stand te verdienen, maar degene die deze toestand verzaakt, heeft
zelfbewuste verwezenlijking van prajiia op een hoger buddhisch gebied
bereikt dan hij die nirvana verdient en het binnengaat.

De sleutel tot dit mysterie ligt in het feit dat elk van de zeven begin-
selen van de menselijke constitutie zevenvoudig is en daarom is ook
buddhi, de zetel van prajiia, zevenvoudig. We zien dus dat degene die
nirvana binnengaat, heeft bereikt wat we kama-buddhi noemen, en niet
hoger is gegaan in de graad van verwezenlijking van prajia; terwijl de
ander die nirvana verzaakte, die toestand van buddhisch prajiia heeft
bereikt, die we kunnen omschrijven als buddhi-buddhi of als manas-
buddhi. De boeddha’s en mahaboeddha’s zijn zij die verkeren in wat
we de atmische toestand van buddhi kunnen noemen - en die zich vol-
ledig en onvoorwaardelijk één voelen met het heelal.

De genoemde zeven paramita’s bevatten de kern van de gedrags-
code die ligt besloten in de vollediger reeks van tien paramita’s, of de
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complete ethische tien geboden van het occultisme. De drie aanvul-
lende paramita’s zijn: adhishthana, upeksha, en prabodha of sambud-
dhi. Van deze drie staat adhishthana, ‘onverzettelijke moed’, niet alleen
gevaren of moeilijkheden te wachten maar, indien verlicht door de
intuitie of prajiia, ‘komt ze deze te boven’ en ‘gaat verder’. Haar natuur-
lijke plaats is na virya of ‘geestkracht’. De volgende, upeksha of ‘onder-
scheidingsvermogen’, houdt in het zoeken en vinden van de juiste
toepassingsmethode van de paramita’s, en de juiste plaats is na dhyana.
Er worden twee namen gegeven aan de tiende paramita: prabodha,
‘ontwaken van het innerlijke bewustzijn’, brengt kennis en voorkennis
mee en opent dus heerlijke visioenen op het pad; en sambuddhi, ‘vol-
ledige of volmaakte verlichting of inzicht’ of het zich bewust zijn van
zijn eenheid met het spirituele, is het toppunt of de kroon van alle.
Anders gezegd, het is ‘eenwording met buddhi’.

Door andere scholen van esoterische of min of meer occulte training
in het oosten worden er soms andere ‘deugden’ aan toegevoegd. Voor-
beelden hiervan zijn satya of waarheid, en maitra of universele vrien-
delijkheid of welwillendheid; maar als men ze nader beschouwt, ziet
men dat ze al in de tien paramita’s besloten liggen. Hier kan ook wor-
den vermeld dat er in vele delen van de wereld verschillende stelsels
van training bestaan, waarvan de meeste onbetekenend zijn, want bij
nauwkeurige analyse blijken ze meer of minder aangepaste vormen van
hathayoga te zijn, en deze zijn zoals gezegd, zelfs in het gunstigste geval
buitengewoon gevaarlijk en in het ongunstigste veroorzaken ze krank-
zinnigheid of verlies van de ziel.

Kracht ontstaat door oefening; en door onze kracht in de beproe-
vingen en ervaringen van het dagelijks leven te oefenen, zullen we na
verloop van tijd het pad betreden. Tenzij de student innerlijke discipline
betracht, dat wil zeggen voortdurend en onafgebroken de geest van
deze tien verheven deugden of paramita’s in praktijk brengt, als een
onverbiddelijke regel voor zijn denken en handelen, dag in dag uit, zal
hij nooit in zijn pogingen slagen. Het zijn juist deze discipline, dit oefe-
nen van zijn wilskracht, van zijn intelligentie, en van de liefde die zijn
hart moet vervullen, die de neofiet tenslotte tot de nieuwe of ‘tweede’
geboorte zullen brengen, waaruit de dvija, de ‘tweemaal geborene’, de
ingewijde, ontstaat die tenslotte meester wordt over leven en dood.

De lezer zou zich kunnen afvragen welk verband er bestaat tussen
de paramita’s en de ons meer vertrouwde boeddhistische leringen
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die respectievelijk bekendstaan als de Vier Edele Waarheden en het
logisch daaruit voortvloeiende Achtvoudige Pad. Het verband is zowel
historisch als innerlijk, want beide bevatten dezelfde basisideeén, die
echter in de meer populaire leer zo zijn geformuleerd dat ze een
gedragscode vormen die de gewone wereldse mens kan volgen, als hij
de kwellende fouten wil vermijden die in het menselijk leven vaak wor-
den gemaakt en de toestand van vrede en mentale onthechting wil
bereiken die bij een goed en edel leven horen.

In het kort zijn de Vier Verheven Waarheden: ten eerste, dat de oor-
zaak van het lijden en van hartzeer in ons leven voortkomt uit gehecht-
heid of ‘dorst’ — trishna; ten tweede, dat deze oorzaak kan worden
weggenomen; ten derde, dat het wegvallen van de oorzaken die men-
selijk verdriet voortbrengen, wordt teweeggebracht door een leven te
leiden dat de ziel bevrijdt van haar gehechtheid aan het bestaan; en de
vierde waarheid, die leidt tot het uitroeien van de oorzaken van het lij-
den, is in feite het Verheven Achtvoudige Pad, te weten: uiste opvat-
ting, juist besluit, juist spreken, juist gedrag, juiste manier om in zijn
levensonderhoud te voorzien, juiste inspanning, juiste contemplatie,
juiste concentratie’.

Dit streven werd door de Boeddha de Middenweg genoemd, omdat
het enerzijds geen zinloos of fanatiek ascetisme inhield en anderzijds
geen laksheid van beginselen en in het denken en een daaruit voort-
vloeiend gedrag. Het is een gedragsregel die zoals gezegd binnen het
bereik ligt van iedere man of vrouw, geen bijzondere voorwaarden of
omstandigheden vergt en door iedereen in praktijk kan worden
gebracht die ernstig ernaar verlangt een beter leven te leiden en zijn
deel wil bijdragen aan het beéindigen van de ellende in de wereld om
ons heen, waarvan ieder meevoelend mens zich bewust is.

Men moet echter niet denken dat een chela de ethische geboden
van het Achtvoudige Pad veronachtzaamt, want dan zou men het
belang ervan niet begrijpen. In feite beoefent hij ze niet slechts, maar
hij doet dat met veel grotere concentratie van hart en geest dan de
gemiddelde mens, omdat hij tegelijkertijd met zijn hele ziel ernaar
streeft zich te verheffen tot de sublieme hoogte van de paramita’s in
overeenstemming waarmee hij zou moeten leven.

Het is misschien nodig op dit punt wat sterker de nadruk te leggen,
omdat onder sommige halfbakken mystici de totaal verkeerde gedachte
bestaat dat het tot het leven van een chela behoort de gewone mense-
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lijke betrekkingen te negeren, er weinig rekening mee te houden en
zich te verbeelden dat hij van zijn plichten tegenover zijn medemensen,
zelfs die van wereldse aard, is bevrijd. Deze laatste veronderstelling
gaat rechtstreeks in tegen alle leringen van het occultisme.

Het beginsel achter de Vier Verheven Waarheden en de acht daar-
uit voortvloeiende gedragsregels is als volgt: als de wortel van gehecht-
heid — begeerte — kan worden afgesneden, wordt de ziel daarop bevrijd,
en door zich op deze wijze los te maken uit de ketenen van begeerte die
gehechtheid veroorzaken, wordt de oorzaak van verdriet weggenomen;
en de manier waarop de wortels van gehechtheid kunnen worden afge-
sneden is zo te leven, dat de dorst van de ziel naar stoffelijke dingen
geleidelijk sterft. Wanneer dit gebeurt is de mens ‘vrij’ - hij is een betrek-
kelijk volmaakte jivanmukta geworden, een meester over het leven. Als
hij eenmaal dit stadium van volledige onthechting heeft bereikt, is hij
een bodhisattva en vanaf dat moment wijdt hij zich geheel aan alle
wezens en dingen, met een hart vervuld van oneindig mededogen en
een geest verlicht door het licht van de eeuwigheid. Zo zal hij als bodhi-
sattva telkens weer op aarde verschijnen, als boeddha of als bodhisattva,
of hij blijft in de onzichtbare werelden als een nirmanakaya.

De algemene gedachte dat een bodhisattva nog slechts één incarna-
tie hoeft door te maken voor hij een boeddha wordt, is tot op zekere
hoogte juist, maar de manier waarop die gedachte is uitgedrukt is ontoe-
reikend. Het ideaal van zowel de esoterische theosofie als het esoterische
boeddhisme is eigenlijk een bodhisattva, meer nog misschien dan een
boeddha, omdat een bodhisattva iemand is wiens hele wezen en streven,
wiens hele werk, is goed te doen aan alle wezens en ze veilig naar de
‘andere oever’ te brengen; terwijl een boeddha, hoewel voor hem het-
zelfde in een hogere mate geldt, niettemin, juist door het feit van zijn
boeddhaschap in het huidige stadium van spirituele ontplooiing van de
mensheid, op de drempel van nirvana staat en gewoonlijk daar binnen-
gaat. Het is natuurlijk heel goed mogelijk voor een boeddha om het
nirvana te weigeren en op aarde te blijven als een bodhisattva of een
nirmanakaya; en in dit laatste geval is hij als boeddha van mededogen
natuurlijk een boeddha en tegelijk uit vrije keuze een bodhisattva.

Er kan niet nadrukkelijk genoeg worden gezegd hoe noodzakelijk
het is de innerlijke betekenis van de bodhisattva-leer te begrijpen,
omdat die de geest van de occulte leer belichaamt die heerst in de hele
cyclus van inwijdingstraining en ook in de betere scholen van het
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mahayana. Men ziet direct waarom in het noordelijke boeddhisme de
bodhisattva zo hoog wordt geacht en een zo verheven plaats inneemt
in de verering door menselijke harten. Want de boeddha’s van mede-
dogen zijn wat ze zijn omdat zijzelf dit ideaal belichamen wanneer ze
de spiritueel zelfzuchtige gelukzaligheid van het nirvanische boeddha-
schap opgeven om in de wereld te blijven en daarvoor te werken.
Zelfs heel eenvoudige en weinig ontwikkelde mensen kunnen naar dat
ideaal streven.

In toekomstige eonen moet men kiezen of men een van de boed-
dha’s van mededogen wil worden of een van de pratyekaboeddha’s. Als
het moment van de keuze aanbreekt, zal die het karmische resultaat zijn
van vroegere levens, want ze vloeit voort uit de aard van het karakter,
uit de spirituele vermogens die zijn gewekt, en uit de wil die alert is
geworden en ontvankelijk voor opdrachten; dit alles zal de keuze lei-
den en in feite bepalen wanneer het moment om te kiezen is aange-
broken. Daarom begint de training nu: door groot te worden in kleine
dingen leert men groot te worden in grote dingen.

Nog een laatste gedachte: het leven dat het Verheven Achtvoudige
Pad, ofwel de paramita’s, met zich meebrengt, moet men niet met een
zwaar hart leiden. Men moet het met vreugde doen. Want ik geloof
oprecht dat iedereen die deze edele regels althans tot op zekere hoogte
in praktijk brengt, daardoor een geweldige verbetering ondergaat.
Evenmin kan het ons ontgaan hoezeer een dergelijke consequente oefe-
ning de wilskracht doet toenemen, het denken versterkt, de sympat-
hieén van het hart verruimt en een schitterende verlichting van de ziel
teweegbrengt, die alle tezamen in hun laatste stadia de mahatma - de
ware bodhisattva — voortbrengen.



De inwijdingscyclus

De kern van ons wezen is zuiver bewustzijn, en naarmate we ons ver-
binden met onze innerlijke god, met dat zuivere monadische bewustzijn,
zal kennis op een natuurlijke manier tot ons komen. Ons inzicht zal zich
verruimen en tenslotte kosmisch worden; dan zullen we beseffen dat er
nog een andere, grootsere kosmos is, waarvan onze kosmos slechts een
atoom is. Dat is het pad van evolutie, van groei, innerlijk en uiterlijk; het
is het pad van inwijding, het pad naar almachtige liefde en mededogen.

Het woord initiatie [inwijding] komt van een Latijnse wortel die
beginnen betekent, en esoterisch houdt dat een nieuw worden in, een
begin maken met een manier van leven en studeren die tenslotte de spi-
rituele en intellectuele grootsheid die een mens in zich heeft, volledig
naar buiten brengt. Het is in werkelijkheid een versnelling van het evo-
lutieproces, niet in de zin dat een stadium wordt overgeslagen, maar
door in een korte periode te bereiken wat in het natuurlijke verloop
eonen van streven zou duren.

Esoterische training is daarom vaak pijnlijk, want het betekent ver-
snelde groei, op snelle en energieke wijze dat doen wat in de gewone
natuurprocessen vele, vele tienduizenden, misschien miljoenen jaren
zou kosten. Het is soms pijnlijk omdat, in plaats van langzaam te
groeien en overal de schoonheid en harmonie van het leven te zien,
men moet leren zich met een ijzeren wil te beheersen; zich volkomen
te vergeten, allen te dienen, zijn eigen zelf op te geven voor het univer-
sele zelf, dagelijks te sterven om het kosmische leven te kunnen leiden.

Ik denk dat ieder mens het een vanzelfsprekende zaak vindt dat hij,
vanaf de tijd dat hij voor het eerst uit de schoot van het oneindige
tevoorschijn kwam als een onzelfbewuste godsvonk, tot hij het godde-
lijke weer bereikt als een zelfbewuste god, vele, vele keren zal misluk-
ken, maar uiteindelijk zal slagen — als hij steeds opstaat en verdergaat.
Mislukken is niet zo erg. Achteruitgaan, stilstaan, de evolutiestroom
laten voorbijgaan, en achterblijven, dat is moreel onjuist. Het is onze
plicht vooruit te gaan, onpersoonlijk en onzelfzuchtig te worden. Het is
duidelijk dat de term ‘achteruitgaan’ niet een werkelijk achterwaartse
beweging van een lichaam inhoudt. Het idee is ontleend aan de men-



62 BRON VAN HET OCCULTISME

selijke ervaring. We kunnen met grote moed en laaiend enthousiasme
aan iets beginnen, en dan worden we ontmoedigd, keren op onze schre-
den terug, en laten de daad ongedaan. Strikt genomen is achteruitgang
onmogelijk, want de natuur sluit de deur elk ogenblik achter ons; ook
betekent het niet het ongedaan maken van wat de evolutie tot stand
heeft gebracht. Het betekent veeleer dieper in de stof afdalen in plaats
van verder in de geest opstijgen, met andere woorden, het veranderen
van de richting van onze evolutiereis.

Nooit was er een mahatma die niet heeft gefaald, niet vele, vele
keren heeft gefaald. Het is jammer als we tekortschieten, maar het kan
worden rechtgezet, en door een sterke wil in een overwinning worden
omgezet. Om de woorden van W.Q. Judge aan te halen:*

We kunnen bij bepaalde daden of pogingen ‘tekortschieten’, maar zolang
we blijven doorzetten zijn het geen ‘mislukkingen’ maar lessen die op zich-
zelf noodzakelijk zijn. Door weerstand en inspanning verwerven we nieuwe
kracht; we verzamelen in onszelf — en wel volgens occulte wetten — alle kracht
die we hebben verworven door te volharden. Volledig ‘succes’ is nu niet voor
ons weggelegd, maar wel een voortdurend en volhardend streven, en dat is
succes en niet het alleen maar verwezenlijken van al onze plannen of pogin-
gen. Bovendien zijn er, hoe hoog we in de natuur ook komen, altijd weer
nieuwe sporten van de ladder te beklimmen - die ladder waarvan elke sport
met inspanning en pijn wordt beklommen, maar ook met de grote vreugde
van bewuste kracht en wil. Zelfs de adept komt voor nieuwe beproevingen te
staan. Bedenk ook dat als we zeggen ‘ik ben tekortgeschoten’ dit aantoont dat
we aspiraties hadden en nog steeds hebben. En omdat dit zo is en we nog ver-
hevener hoogten van volmaking v66r ons hebben om te beklimmen, zal de
natuur ons nooit in de steek laten. We klimmen en streven, en het gevoel
tekort te schieten is het beste bewijs daarvan. Maar de natuur heeft niets aan
iemand die de grens van zijn aspiraties heeft bereikt of ze heeft opgegeven.
Daarom ‘is elke mislukking inderdaad een succes’. Hoe hoger de aspiraties in
het begin zijn, hoe groter de moeilijkheden die u zult ontmoeten. Vergeet dus
niet dat doorgaan met pogen, zelfs als men voortdurend faalt, de enige weg
is om werkelijk succes te hebben.

Het doel van inwijding is dat de mens zich aansluit bij de goden, en
daarmee wordt een begin gemaakt door de neofiet één te laten worden
met zijn eigen innerlijke god. Het betekent niet alleen een verbond met
de goden, maar ook dat de initiant, de leerling, als hij slaagt, achter

*Answers to Correspondence’, september 1892; Echoes of the Orient, 3:410.
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sluier na sluier zal doordringen: eerst van het stoffelijke heelal en dan
van de andere heelallen binnen het fysiek-stoffelijke, en elke keer dat
men achter een sluier doordringt, betekent dat het leren kennen van
een nog grootser mysterie. Kortom, het is het zelfbewust één-worden
met het spiritueel-goddelijke heelal; het verruimen van het bewustzijn,
zodat dit van een louter menselijk een kosmisch bereik krijgt. De mens
is dus in zijn denken en bewustzijn thuis in ieder deel van het univer-
sele zijn — evenzeer thuis op Sirius of de Poolster als op Canopus of op
aarde, en dat geldt nog meer ten aanzien van de onzichtbare werelden.

Inwijding betekent het versnellen van het evolutieproces, het stimule-
ren van de innerlijke mens in tegenstelling tot de uiterlijke fysieke per-
soon. In de hogere graden brengt ze vermogens en een ontplooiing van
het bewustzijn met zich mee die werkelijk goddelijk zijn; maar ze houdt
ook in dat men goddelijke verantwoordelijkheden op zich neemt. Nie-
mand wordt een esotericus door alleen een briefje te tekenen; hij kan dat
niet worden als er niet een glimp van buddhisch licht in zijn hart schijnt
en zijn denken verlicht. Een geboren esotericus is iemand die met ten-
minste een straaltje christuslicht in zich ter wereld is gekomen. Zo iemand
zal vroeg of laat, even zeker als het karmische proces onveranderlijk zijn
weg volgt, tot het pad worden aangetrokken, want het betekent het ver-
wezenlijken van zijn in het verleden voorbereide en gevormde bestem-
ming, wat tot uitdrukking komt in zijn karakter zoals het nu is en in het
daaruit voortvloeiende vermogen instinctief de waarheid te herkennen.*

*Er zijn nu en dan gevallen van mensen die in vroegere levens chela’s zijn
geweest, maar die op het pad zijn gestruikeld en op een voor hen zeer ongelukkige
wijze de verbinding met hun leraar hebben verbroken. Maar door hun vroegere
voortreffelijke eigenschappen komen ze, wanneer de volgende of misschien de
tweede incarnatie plaatsvindt, in het leven begiftigd met ongewone krachten of
vermogens; ze worden geboren met een voorraad vergaarde innerlijke, spirituele,
mentale en psychische ervaringen, die hen licht geven en hen helpen in contact te
blijven met de innerlijke god.

HPB noemde hen de troetelkinderen van de nirmanakaya’s en wijst op Jacob
Bohme als voorbeeld. Hij was iemand die door een bepaalde eigenzinnigheid van
ernstige aard de schakel had verbroken, maar ver genoeg was gevorderd om de spiri-
tuele eigenschappen die hij had verworven niet te verliezen. Hoewel niet meer een
rechtstreekse chela, werd er niettemin een wakend oog op hem gehouden, kreeg hij
hulp en werd zijn toekomstige vooruitgang voorzichtig gestimuleerd, zodat hij in het
volgende leven (of zelfs aan het einde van zijn leven als Jacob Bohme) misschien
weer bewust contact maakt of heeft gemaakt. Met andere woorden, Bohme had spiri-
tuele ervaringen; hij wijdde zichzelf in vanuit de bron van licht in hem die hij in
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Het minst belangrijke en eigenlijk te verwaarlozen deel van inwij-
ding is het ritueel. Inwijding kan niet aan een ander worden over-
gedragen. Alle groei, alle spirituele verlichting, vindt in onszelf plaats. Ex
is geen andere weg. Symbolische riten en uiterlijke attributen zijn
slechts hulpmiddelen voor de leerling, hulpmiddelen om het vermogen
van innerlijke visie, het innerlijke oog, te ontwikkelen. Daarom is elke
inwijdingsbeproeving, waar ook ondergaan of hoe ook geregeld, in
essentie een individueel innerlijk ontwaken. Was dat niet zo, dan zou er
geen inwijding bestaan, behalve als een leeg ritueel, bijna zoals de
sacramenten van de hedendaagse kerken voor het grootste gedeelte
zijn; maar zelfs deze zijn afspiegelingen, hoe zwak ook, van werkelijke
ervaringen van chela’s die een inwijding hebben ondergaan.

De oude mysterién van Griekenland, zoals die welke door de Staat
werden gehouden in Eleusis en Samothrace, of Delphi, of die plaats-
vonden bij het Orakel van Trophonius, waren overwegend ceremo-
nieel van aard. Toch hielden ze alle, zelfs in de tijd van verval, een
zekere mate van werkelijke spirituele ervaring in. Ik zou hieraan willen
toevoegen dat de in de literatuur gevonden aanwijzingen over de be-
proevingen waarvoor men komt te staan en die men moet doorstaan,
niet te letterlijk moeten worden opgevat, al zijn ze ook niet helemaal
denkbeeldig; het zijn symbolische voorstellingen van wat de initiant
innerlijk te wachten staat. Want gedachten zijn mentale entiteiten en
bezitten daarom een eigen vorm en kracht, en de mens moet zijn lagere
natuur overwinnen, of mislukken.

Er zijn in de inwijdingscyclus tien graden, maar we hoeven ons
slechts bezig te houden met de zeven die betrekking hebben op de
zeven gemanifesteerde gebieden van het zonnestelsel — de hoogste drie
gaan het huidige menselijke begripsvermogen geheel te boven en dat
blijft zo tot ons bewustzijn werkelijk universeel, bovenmenselijk zal zijn
geworden. Deze zeven graden zijn de zeven grote poorten waar de pel-
grim doorheen moet voor hij quasi-goddelijkheid bereikt. Tussen elk
van deze poorten bevinden zich zeven kleinere deuren waar men door-
heen moet en elke deur is een stap in de training, in de scholing, zodat
er in totaal negenenveertig stadia zijn, zoals er ook negenenveertig

vroeger dagen had verworven toen hij een aangenomen chela was. In feite is, zoals
gezegd, alle inwijding zelfinwijding, zelfontwaking. Een leraar leidt, helpt, bemoedigt,
stimuleert en steunt alleen maar. Vgl. De Geheime Leer, 1:542.
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gebieden in ons zonnestelsel bestaan: zeven hoofdgebieden en zeven
subgebieden of kleinere werelden of rijken binnen elk van de eerst-
genoemde zeven.

De eerste drie trappen of graden hebben te maken met studie, met
een voortdurend streven spiritueel en mentaal te groeien, zich te ont-
wikkelen en edeler te worden; en ook met het leiden van het leven. Ze
zijn symbolisch, d.w.z. gedramatiseerd voorzover het de riten betreft.
Er is ook onderricht (wat het grootste deel van deze riten uitmaakt) over
diepe geheimen van de natuur, onderricht dat zelden in een logische
vorm en volgorde wordt gegeven, want dat is de verstandelijke manier,
maar door hier en daar aanwijzingen te geven en toespelingen te
maken. De methode beoogt niet het hoofd van de leerling vol te stop-
pen met gedachten van anderen, maar in hem het spirituele vuur op te
wekken dat het begripsvermogen doet ontwaken, zodat de neofiet
inderdaad zijn eigen inwijder wordt.

De ideeén of gedachten die men van buitenaf ontvangt, zijn slechts
uiterlijke aansporingen, die een innerlijke trilling opwekken als voor-
bereiding op het ontvangen van het innerlijke licht. Gedachte-
overbrenging is slechts een manier van spreken. Er worden indrukken
gemaakt die een overeenkomstige snaar in het psychische gestel van de
ontvanger doen trillen en onmiddellijk flitst de overeenkomstige ken-
nis op uit het hogere denkvermogen van de ontvanger zelf. Toewijding
aan de waarheid die zover gaat dat men zichzelf totaal vergeet, opent
het ontvangkanaal. Licht en kennis treden dan hoofd en hart binnen —
vanuit onszelf, uit onze innerlijke god, die op deze manier wordt
gewekt of, beter gezegd, begint te functioneren, al is dat tijdelijk; en zo
wijdt de mens zichzelf in. Het hele proces is gebaseerd op de wetten
van de natuur, op de natuurlijke groei van het begripsvermogen, van
de innerlijke visie.

Met de vierde inwijding begint een nieuwe reeks innerlijke ont-
plooiingen — dat wil zeggen dat niet alleen de studie, aspiratie en een
hogere levenswijze in de volgende fasen worden voortgezet, maar dat
er in deze graad iets nieuws gebeurt. Vanaf dat moment begint de ini-
tiant zijn persoonlijke menszijn te verliezen en op te gaan in het god-
delijke, dat wil zeggen dat men het louter menselijke begint te verliezen
en de goddelijke staat ingaat. Hem wordt geleerd hoe hij zijn fysieke
lichaam en zijn fysieke hersenen kan verlaten en kan opstijgen in de
grote ruimten, niet alleen van het fysieke heelal, maar tevens en meer
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in het bijzonder van de onzichtbare gebieden. Dan leert hij hoe hij het
innerlijke bewustzijn van de entiteiten en sferen waarmee hij in contact
komt, kan worden, kan zijn en kan binnengaan.

De reden hiervoor is dat men om iets ten volle te kennen, het moet
zijn; als men precies wil begrijpen wat het in al zijn facetten is, moet
men het worden, althans tijdelijk. Het bewustzijn moet samenvloeien
met het bewustzijn van de entiteit of het wezen waarvan men op dat
moment de betekenis leert kennen. Daaruit komen de quasi-mystieke
verhalen voort over de ‘afdaling’ van de initiant in de ‘hel’ om te leren
hoe het leven van de helbewoners is en wat hun lijden inhoudt; en ook
gedeeltelijk om het mededogen op te wekken bij degene die ervaart
wat deze entiteiten doormaken als het karmische resultaat van hun
eigen misslagen. En, in de andere richting, moet de initiant evenzeer
leren hoe hij één kan worden met de goden en hoe hij met hen in con-
tact kan komen. Om hun aard en hun leven te begrijpen, moet hij tij-
delijk zelf een god worden, met andere woorden zijn eigen hoogste
wezen ingaan.

Te beginnen met deze vierde inwijding treedt de neofiet nieuwe rij-
ken van bewustzijn binnen; de spirituele vuren van de innerlijke con-
stitutie zijn zeer krachtig, zowel wat hun aard als hun werking betreft;
de spirituele elektriciteit, om het zo te noemen, stroomt met een veel
grotere kracht. Men kan deze mystieke zaken eigenlijk niet in alle-
daagse woorden uitdrukken. Naast de leringen en het symbolische of
gedramatiseerde ritueel, leert de neofiet — en dat is hij altijd, hoe hoog
zijn graad ook is — hoe hij de natuurkrachten kan beheersen en won-
deren kan verrichten zoals bewust het lichaam verlaten, en onze
planeet verlaten om naar andere centra van het zonnestelsel te gaan.

De vijfde graad volgt dezelfde wegen van ervaring; de mens wordt
dan een meester van wijsheid en mededogen. In deze graad komt de
beslissende keuze: of men keert terug, zoals de grote boeddha’s van
mededogen, om de wereld te helpen, om voor de wereld en niet voor
zichzelf te leven; of men gaat, zoals de pratyekaboeddha’s, verder op
het pad van het zelf — een ontwikkeling alleen voor zichzelf.

De zesde inwijding reikt tot nog verhevener gebieden van bewust-
zijn en ervaring; en dan volgt de laatste en hoogste inwijding, de
zevende, die inhoudt dat men van aangezicht tot aangezicht tegenover
zijn eigen goddelijke zelf komt te staan en dat men daarmee één wordt.
Als dit gebeurt heeft men geen andere leraar nodig. Het omvat tevens
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een individueel contact met de verheven mahachohan, die praktisch
identiek is met wat de stille wachter van de mensheid is genoemd.

Elke graad kent zijn eigen voorschriften en trainingsmethoden.
Niettemin is er één algemene regel, namelijk dat de hoogste gids voor
de neofiet de god in hem is, zijn uiteindelijke spirituele en mentale
rechterstoel, en pas op de tweede plaats komt zijn leraar. Daaraan
betuigt de discipel met vreugde trouw — maar in geen geval blinde
gehoorzaamheid — want tegen die tijd weet hij dat zijn eigen innerlijke
god en de innerlijke god van de leraar beiden vonken zijn van het zelf
van Alaya.

Ik kan eraan toevoegen dat hoe hoger de graad is, des te informeler
en minder ritueel de betrekkingen tussen leraar en leerling worden, en
des te meer van de leerling wordt verwacht dat hij ernaar streeft te
leven in, en één te zijn met, zijn innerlijke, goddelijke vermaner.
Verder wordt er in de meer gevorderde stadia op geen enkele wijze iets
opgetekend. Het geheugen van de toehoorders moet worden getraind
om te ontvangen en vast te houden wat erop wordt afgedrukt, een trai-
ning die men nooit krijgt als men afhankelijk is van geschreven aan-
tekeningen. Noch in schrift of kleur, in getal of gegraveerde tekens
worden de leringen zichtbaar vastgelegd; ze worden alleen in de geest
en in het hart bewaard.

Het hele streven is erop gericht de wilskracht, de individualiteit, en
de ingeboren vermogens van de innerlijke god op te wekken. Het over-
dragen van informatie gebeurt daarom op fluistertoon en van mond tot
oor, om de oude zegswijze te gebruiken. In de hoogste graden is zelfs
dat niet toegestaan, want de neofiet, de ontvanger van esoterische ken-
nis en wijsheid, is zo geoefend dat hij als het ware door gedachte-
overbrenging kan ontvangen en zelfs niet in de nabijheid van zijn leraar
hoeft te zijn. Meer en meer legt de leraar geluidloos contact, door de
stem van de stilte, en die stem, waarmee de leringen worden ‘geuit’,
opent spirituele vergezichten in de discipel.

Elke stap vooruit betekent het binnengaan in een groter licht en
daarmee vergeleken is het zojuist verlaten licht schaduw. Hoe hoog
men ook staat op de ladder van evolutie, al is het zo hoog als de goden,
altijd is er een ander boven hem, iemand die meer weet dan hij; en
daarboven bevindt zich een voortdurend opklimmende reeks entitei-
ten met een steeds ruimer kosmisch bewustzijn. De hiérarchische
stroom vormt een basispatroon van de natuur; daarom is niemand van
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ons zonder leraar, want er is een oneindig heelal boven ons — hiérar-
chieén van leven en van evolutionaire ervaring die de onze ver te
boven gaan.

Daaruit volgt dat wanneer de monadische essentie van een mens na
het verlaten van onze eigen hiérarchie de verhevener rijken van het
kosmische zijn betreedt, ze dit doet als een embryo-entiteit; ze begint
daarin haar volgende reis omhoog op de eerste sport van die nieuwe
levensladder en heeft vanzelfsprekend iemand nodig om haar stappen
te leiden. En die behoefte aan gidsen en leraren zal blijven tot ze in het
cyclische verloop van de eeuwen door steeds verder op te klimmen de
allerhoogste sport van die levensladder bereikt en opnieuw één wordt
met dat nog verhevener mysterie van het binnenste van het binnenste
van haar wezen. En welke naam kunnen we geven aan dit nog ver-
hevener mysterie? Menselijke taal schiet te kort en alleen de spirituele
verbeelding kan tot in de werelden van het goddelijke opstijgen. Zo
gaat de evoluerende entiteit voortdurend van het ene naar het andere
levensterrein, van de ene naar de andere hiérarchie van onuitspreke-
lijke ervaring — en gaat dus steeds vooruit. Spreekt het niet vanzelf dat
men in de levensschool altijd een leerling is, omdat het gezicht van de
eeuwige werkelijkheid door sluier na sluier wordt bedekt?

Als men eenmaal spiritueel begrip heeft verworven, kan men daarna
nooit meer vergeten. Juist het feit dat het onmogelijk is de waarge-
nomen en bijna bereikte heerlijkheid uit het geheugen te wissen, geeft
de falende aspirant het rampzalige gevoel van mislukking. Hij die nog
nooit de hemel heeft ervaren, verlangt ernaar met hoop op succes;
maar hij die zich aan de rand ervan heeft bevonden en door de poor-
ten een glimp van het hemelse heeft opgevangen en er dan niet in
slaagt binnen te komen, herinnert zich genoeg om zijn ziel met pijn en
zelfs wanhoop te vervullen bij de herinnering aan het visioen dat hij zag
en dat hij niet kon vasthouden.

Als de zware beproevingen komen - en in de hogere graden zijn die
schrikwekkend — moet de spirituele instelling zo zijn dat ze weerstand
biedt aan de meest indringende invloeden van buitenaf. Zulke invloe-
den komen voort uit het vatbaar zijn voor indrukken, wat een grote
deugd is maar in veel opzichten ook een fatale zwakheid; een andere
psychologische factor die zorgvuldig in het oog moet worden gehou-
den, is een te sterk en te snel gebruikt vermogen tot logisch redeneren.
Het verstandelijke moet volstrekt ondergeschikt zijn aan de edeler
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eigenschappen en moet geen overheersende rol spelen; als het dienst-
baar is gemaakt, is het van wezenlijke waarde. Het hogere denken dat
in het buddhi-beginsel is geworteld, bezit van zichzelf een onfeilbare
logica en ook een onfeilbare intuitie; de processen van het gewone den-
ken zijn slechts zwakke en meestal verwrongen afspiegelingen daarvan,
en daarom vaak heel gevaarlijke vijanden.

Men kan niet ongestraft met het occultisme spelen. De hele natuur
wordt wakker geroepen, en de strijd met het lagere zelf kan soms wan-
hopig lijken, want de neofiet voelt instinctief dat hij moet overwinnen
of mislukken. Maar als hij trouw de eerste plicht vervult die op zijn weg
komt, hoe nederig en eenvoudig die ook is, dan is dat zijn pad. Als we
onze eigen zwakheden overwinnen, helpen we niet alleen onze eigen
natuur, maar de hele mensheid; meer nog, we helpen ieder bewust
levend wezen, want we zijn één met die krachten die de circulaties in
het heelal zijn.

Eénwording met het eigen essenti€le zelf is het hoogste doel van
inwijding.* Het is het pad naar de goden, en dat betekent dat ieder van
ons een individuele god wordt. Het volgen van dit pad is een heel ern-
stige, een heel heilige onderneming. Het roept alle kracht of wilskracht
op in de natuur van een mens die tot het verheven uiterste wil door-
gaan. Om dat te bereiken moet hij de verstrikkingen van de persoon-
lijkheid volkomen negeren, om zo in de gelijkmatige rondgaande
beweging van bewustzijn te komen die om de centrale kern van zijn

*Om een of andere reden bestaat er bij sommigen de vreemde misvatting dat de
hoogste inwijdingen aan vrouwen worden onthouden. Dat is niet het geval. Er is niets
dat een vrouw belet de hoogste top te bereiken, de zwaarste inwijdingsbeproevingen
met succes te doorstaan. Diegenen echter die de hoogste inwijdingen ondergaan,
doen dat meestal in het lichaam van een man, eenvoudig omdat dit gemakkelijker is,
omdat het psychische en fysiologische gestel beter geschikt is om die inwijdingen te
doorstaan. Maar het is absurd om te veronderstellen dat inwijding ooit in het ver-
leden of nu het voorrecht of het bijzondere privilege was en is van de man.

Men hoeft slechts te denken aan de lange ononderbroken reeks van profetessen,
zelfs in de beschavingen van het historische Griekenland en Rome met hun antropo-
morfistische en materialistische denkbeelden, om te beseffen dat vrouwen hun plaats
hadden in de tempelscholen, en hoge en uitzonderlijke onderscheidingen verkregen
in de esoterische training. Het Orakel van Delphi is waarschijnlijk het meest bekend;
andere voorbeelden zijn de Keltische druiden en de Germaanse volkeren die in de
oudheid bekendstonden om hun vrouwelijke leiders, hun zieneressen en profetessen.
Hoezeer vrouwelijke ingewijden misschien ook in afzondering hebben geleefd, hun
innerlijke vermogen en kracht om te slagen werden algemeen erkend.
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wezen bestaat, en moet hij tenslotte één worden en zich verbinden met
het verheven wonder, de innerlijke god.

Achter iedere sluier bevindt zich een andere, maar door alle schijnt
het licht van de waarheid, het licht dat altijd in ieder van ons leeft, want
het is ons meest innerlijke zelf. Ieder mens is in de kern van de kern van
zijn essentie een zon, bestemd om een van de stralende hemellichamen
te worden in de ruimten van de Ruimte, zodat zelfs vanaf het aller-
eerste moment dat het goddelijk-spirituele deel van ons aan zijn
omzwervingen door het universele zijn begint, het al een embryo-zon
is, een kind van een andere zon die toen in de ruimte bestond.
Inwijding brengt deze innerlijke, latente, sterre-energie in het hart
van de neofiet tevoorschijn.

Aham asmi parabrahman, ik ben het grenzeloze Al — boven tijd en
ruimte verheven. Deze gedachte is de ware hoeksteen van de tempel
van de oude waarheid. Moeder natuur - in haar goddelijke, spirituele,
psychische, etherische en fysieke gebieden - is ons universele thuis —
een thuis dat geen bepaalde plaats heeft, omdat het overal is.

Dit is dus het pad waarlangs ieder mens kan opklimmen, als hij de
onbuigzame wil heeft om dat te doen en vurig verlangt naar een groter
licht. Hij kan opstijgen langs de verschillende trappen van de hiérar-
chie, en doet elke stap omhoog door een inwijding, totdat zijn wezen
tenslotte één wordt met de stille wachter van onze bol. Dan, in een nog
latere periode, zal zijn monade één worden met de stille wachter van
onze planeetketen en in een nog verdere periode in de kosmische tijd
zal hij als een individueel monadisch levenscentrum één worden met
de hiérarch van ons zonnestelsel.

Het meest innerlijke van ons is het meest innerlijke van het heelal:
iedere essentie, iedere energie, iedere kracht, ieder vermogen in het
grenzeloze Al is in ieder van ons, actief of latent. Alle grote wijzen heb-
ben dezelfde waarheid onderwezen: ‘Mens, ken uzelf’; dat betekent ons
denken en ons gevoel naar binnen keren, ons in steeds grotere mate
zelfbewust verenigen met de godheid in de kern van ons wezen — de
godheid die ook het ware hart van het heelal is. Daar is inderdaad ons
thuis: de onbegrensde, grenzeloze Ruimte.
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De leegte en de volheid

‘Wat is het dat altijd is?’ ‘Ruimte, de eeuwige anupadaka.” ‘Wat is het dat altijd
was?’ ‘De kiem in de wortel.” ‘Wat is het dat altijd komt en gaat?’ De grote adem.’
Ts er dus drie keer iets eeuwigs?’ ‘Nee, de drie zijn één. Wat altijd is, is één; wat altijd

was, is één; wat altijd bestaat en wordl, is ook één: en dit is Ruimte.’
— De Geheime Leer, 1:41

Van alle werkelijk wonderlijke leringen van de oude wijsheid, ook de
esoterische filosofie of theosofie genoemd, is waarschijnlijk geen enkele
zo vol suggestieve gedachten als de leer over de Ruimte. In een van
haar aspecten wordt ze siinyata genoemd, een zeer betekenisvol woord
dat men in de meer mystieke leringen van Gautama de Boeddha kan
vinden en dat de betekenis heeft van leegheid of de leegte; en in een
ander opzicht is ze pleroma, een Grieks woord dat veelvuldig door de
gnostici werd gebruikt en dat volheid betekent.

Astronomen spreken tegenwoordig vaak over de lege ruimte; en
hoewel dit op het eerste gezicht vrijwel hetzelfde schijnt te zijn als
Sunyata, verwerpen wij die gedachte als ze met lege ruimte een absoluut
vacuiim bedoelen - iets wat niet bestaat. Het is merkwaardig dat zelfs
wetenschappers, als ze door diepgaande vragen in een hoek worden
gedreven, moeten toegeven dat deze zegswijze slechts op gedeelten van
de ruimte of kosmische gebieden slaat die geen ‘stof’ bevatten — geen
fysieke stof die ze met hun instrumenten kunnen waarnemen of zien.

Wanneer we de onbeperkte uitgestrektheid van de grenzeloze
Ruimte om ons heen onderzoeken, zover ons gezichtsvermogen en
onze verbeelding ons kunnen voeren, zien we gebieden van schijnbare
kosmische leegte, die overal zijn bezaaid met fonkelende sterren en met
miljoenen en miljoenen lichtvlekjes die nevelvlekken zijn en die, door
het scheidend vermogen van de telescoop, zelf heelallen blijken te zijn
van andere sterren en sterrenhopen — of enorme massa’s kosmisch gas.
Ze bestaan echter in geen enkel geval uit gas, maar daarmee hoeven we
ons hier niet bezig te houden; alleen moet worden opgemerkt dat vele,
zo niet alle, van deze onontleedbare nevelvlekken tot gebieden van stof
behoren die hoger staan dan de fysieke en die tot nu toe nog nooit in
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een laboratorium zijn bestudeerd. Met andere woorden, ze bestaan uit
etherische stof van een hoger gebied dan ons fysieke gebied.

We zijn ons bewust dat het heelal, waar we ook kijken, een onme-
telijke volheid is. Wanneer we deze gedachte beschouwen in samen-
hang met onze kennis van de structuur van de stof, samengesteld als ze
is uit moleculen en atomen en deze op hun beurt weer uit elektronen
en protonen en andere deeltjes, dan beseffen we dat wat ons lege
ruimte toeschijnt in werkelijkheid gebieden van kosmische ether moe-
ten zijn die door hun etherische karakter niet aan proeven kunnen wor-
den onderworpen door ons gezichtsvermogen, ons tastvermogen, of
door onze meest verfijnde instrumenten. Toch bevinden al deze uitge-
strekte gebieden van stralende bollen zich op het lage kosmische gebied
dat we kennen als het fysieke of stoffelijke heelal. We beseffen verder
dat het fysieke gebied slechts het uiterlijke kleed is dat onvoorstelbaar
uitgestrekte innerlijke of onzichtbare werelden verbergt, die zich van
het fysieke naar boven uitstrekken tot de steeds terugwijkende verge-
zichten van kosmische geest, welke laatste we, omdat hij voor ons
vormloos is, de spirituele leegte — sinyata — noemen. Niet alleen sany-
ata maar ook pleroma verwijst naar de hoogste en meest universele
gebieden van de grenzeloze oneindigheid. Het hangt er helemaal van
af vanuit welk gezichtspunt we de zaak bekijken.

De leer over de leegte is in fundamentele zin dan ook identiek met
de leer over de volheid. Er is echter een onderscheid in die zin dat de
leer over de leegte de meest spirituele van de twee is, omdat ze hoofd-
zakelijk handelt over de hoogste element-beginselen van de kosmos*,
over het binnenste en een nog dieper binnenste van de ruimten van de
Ruimte; terwijl de leer over de volheid over de kosmossen of werelden
handelt zoals ze zich hebben gemanifesteerd. We kunnen gemakke-
lijker de volheid van de dingen begrijpen dan de diep mystieke
gedachte dat uit de onbegrensde leegte alle ontelbare manifestaties van

*In onze hele literatuur heerst voortdurend vaagheid met betrekking tot het
verschil, als dat al bestaat, tussen kosmos en cosmos. Het is een Grieks woord en als
we strikt etymologisch te werk gaan, moet het in alle gevallen met een k> worden
gespeld. Het heeft echter een zeker nut beide termen te gebruiken; kosmos om het
grote universum aan te duiden, wat bijna onveranderlijk zou betekenen het melk-
wegstelsel of een verzameling melkwegstelsels, en cosmos om ons zonnestelsel aan te
duiden. Het is een beetje jammer dat theosofische schrijvers — en ook ikzelf - zich
niet systematisch aan deze regel houden.
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kosmisch zijn tot leven komen; en dat ze, als hun levenscyclus is af-
gelopen, weer in diezelfde leegte verdwijnen.

Met andere woorden, de leegte slaat op de goddelijk-spirituele kant
van het zijn; terwijl de volheid, het pleroma*, betrekking heeft op de
prakriti- of stofkant, de kant van de manifestatie, die als een droom
verdwijnt wanneer het grote manvantara of het tijdperk van wereld-
activiteit voorbij is.

Nog een belangrijk punt is dat ieder gemanifesteerd wezen of ding,
juist door zijn tijdelijke bestaan als verschijnsel, niet eeuwig is. Het is
daarom maya of illusie; en daarom zou het dwaas zijn in zulke ver-
schijnselen naar het kosmisch werkelijke te zoeken. Wat er ook in de
gebieden van het grenzeloze verschijnt, hetzij een verzameling melk-
wegstelsels, of een atoom, of wat dan ook als voorwerp of vorm, en hoe
lang of hoe kort zijn levensduur ook is, is niettemin een verschijning,
een verschijnsel, en daarom de facto leeg in de betekenis van niet-wer-
kelijk — en de term leeg wordt hier gebruikt in een betekenis die precies
tegengesteld is aan wat we eerder zagen. Deze tegenovergestelde be-
tekenis is echter volkomen juist in de metafysische filosofie; en we zien
dus waarom het esoterische boeddhisme over het hele gemanifesteerde
heelal voortdurend spreekt als §inyata, omdat het niet werkelijk, niet
blijvend, dus tijdelijk en voorbijgaand is.

In het Sarangama-Satrat (iv, 65) vinden we:

Bij dit onderzoek moet u dus goed begrijpen dat alle aardse vormen die
deel uitmaken van de wereld van verschijnselen, voorbijgaand en verganke-
lijk zijn. Ananda! welke van al deze vormen die u ziet, die de kneedbare aard
bezitten waarop werd gedoeld, is niet vernietigbaar? Alle zijn bestemd om op
te branden; maar na hun vernietiging is er één ding dat nooit kan vergaan, en
dat is de leegte van de ruimte.

Toch vormen deze enorme verzamelingen van werelden het ple-
roma of de volheid van de gemanifesteerde ruimte. De moeilijkheid ligt

*Er is in het Sanskriet een woord dat filosofisch en wetenschappelijk precies het
equivalent is van het pleroma van de Grieken: Brahmanda-ptrna. Brahmanda of Ei
van Brahma heeft niet betrekking op een bepaald zonnestelsel, een planeetketen
of melkwegstelsel, maar op allemaal, afhankelijk van de schaal waarover op dat
moment wordt gesproken. Door toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord purna,
dat vol betekent, wordt het denkbeeld van het Wereld-ei, dat vol is met gemani-
festeerde wezens, versterkt en beter omschreven.

tVgl. Samuel Beal, A Catena of Buddhist Scriptures from the Chinese (1871).



76 BRON VAN HET OCCULTISME

in het dubbele gebruik van deze twee woorden, siinyata en pleroma; en
toch is het gemakkelijk te begrijpen wanneer de basisgedachten duide-
lijk zijn. Zoals H.P. Blavatsky het uitdrukte:

Ruimte is noch een ‘onbegrensde leegte’, noch een ‘voorwaardelijke vol-
heid’, maar beide: zij is immers op het gebied van de absolute abstractie de
altijd-onkenbare godheid, die alleen voor het eindige verstand leegte is en op
het gebied van mayavische waarneming het plenum, de absolute bevatter van
al wat is, gemanifesteerd of niet: zij is dus dat ABSOLUTE AL.

— De Geheime Leer, 1:38

Het woord stnyata kan dus op twee verschillende manieren worden
opgevat die toch met elkaar samenhangen. Wanneer het als een posi-
tief woord wordt beschouwd, vertegenwoordigt het het grenzeloze Al,
de ruimte in haar hoogste en meest abstracte betekenis, die eindeloze
en grenzeloze oneindigheid inhoudt zonder beperkende eigenschap-
pen, zowel als de alomvattende, eindeloze volheid van het Al. Het is
het heelal met alles wat erin is, gezien vanuit het standpunt van de
spiritueel-goddelijke gebieden, dat intelligenties die in lagere sferen
leven de grote leegte — mahasanya — toeschijnt.*

Negatief opgevat vertegenwoordigt stunyata het denkbeeld van de
kosmische illusie, de mahamaya. Gezien vanuit het standpunt van het
goddelijk-spirituele bewustzijn is het gehele objectieve heelal, zichtbaar
of onzichtbaar, onwerkelijk en illusoir omdat het zo onbestendig is. Het
is leeg in de zin van voorbijgaand. Niet dat het gemanifesteerde heelal
niet bestaat; het bestaat wel, anders zou het geen illusie kunnen voort-
brengen, maar het is niet wat het schijnt te zijn. Zowel de positieve als
de negatieve betekenis van stnyata is dus gebaseerd op dezelfde basis-
gedachte, namelijk de werkelijkheid van het goddelijk-spirituele en de
betrekkelijke onwerkelijkheid van al wat objectief waarneembaar is. De
gemanifesteerde kosmos die betrekkelijk onecht en bedrieglijk is, heeft
geen wezenlijke betekenis vergeleken met het werkelijke dat hij als het
ware achter een sluier verbergt. Hij bezit slechts een betrekkelijke wer-
kelijkheid, die is afgeleid van de noumenale wortel waarvan dit objec-
tieve heelal de verschijningsvorm is.

*Er is geen essentieel verschil tussen de woorden $iinya, sinyata, mahasinya en
mahastnyata; het enige onderscheid is dat de woorden die met maha — dat groot
betekent — beginnen, van toepassing zijn op een schaal van ontzaglijk veel grotere
orde zowel in ruimte als in duur.
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Om terug te keren naar het Sarangama-Sitra (v, 8):

De zuivere Natuur is, wat haar werkelijke bestaan betreft, leeg; de invloe-
den die geboorte teweegbrengen zijn dus als een magische begoocheling. De
afwezigheid van handeling en de afwezigheid van begin en einde — ook deze
denkbeelden zijn onwaar, zoals een luchtkasteel. Door het woord ‘onwaar’
ontstaat (manifesteert zich) slechts dat wat waar is — onwaar en waar zijn
beide even onwaar; . . . Zijn alle dingen om ons heen niet slechts als een
luchtbel?

Het grenzeloze, de oneindigheid van de ons omringende ruimte,
gaat kennelijk ieder menselijk voorstellingsvermogen te boven, omdat
het vormloos is en geen beperkende grenzen kent en toch de kosmische
schoot van alle heelallen is die daaruit tevoorschijn komen als ‘vonken
van de eeuwigheid’. Daarom werd het door mystici uit verschillende
eeuwen en uit alle landen de leegte genoemd.

Dit was in feite de oorspronkelijke en werkelijk verheven gedachte
waarvan de vroegste christelijke theologen in hun speculaties zich
meester maakten en die ze het ‘niets’ noemden, waardoor ze het denk-
beeld, zoals het in zijn oorspronkelijke grootsheid was, niet alleen ver-
draaiden maar volslagen tenietdeden. Vanaf dat moment tot nu toe liet
de orthodoxe theologie de almachtige God de wereld uit het niets
scheppen, wat absurd is. Hadden ze dit voorkosmische volstrekte opge-
vat als ‘niet-iets’, dan hadden ze de juiste gedachte bewaard. Maar ze
brachten het terug tot niets. Ze behielden de letter en verloren de geest.

Door de eeuwen heen heeft de mens met zijn oningewijde verstand
de intuities van zijn geest ondergewaardeerd en het objectief waar-
neembare en het illusoire met het werkelijke verward, en, wat voor zijn
morele en spirituele welzijn nog ernstiger is, hij heeft het aspirerende
intellect losgemaakt van zijn wortels in het grenzeloze.

Laten we niet vergeten dat wijzelf de voortbrengselen van het gren-
zeloze zijn en, gedreven door de stuwende energie van onze geest,
vooruitgaan door innerlijke strijd en beproevingen — steeds vooruitgaan
naar die uiteindelijke éénwording van ons spirituele zelf en dat grenze-
loze wonder dat ons diepste innerlijk is. Toch is dat wonder — wat een
prachtige paradox! — eeuwig onbereikbaar, want het is de grenzeloze
Ruimte en de onbegrensde duur.



Het grenzeloze in oude kosmogonieén

Nergens en bij geen enkel volk was het toegestaan de speculatie uit te
strekken tot voorbij die gemanifesteerde goden. De grenzeloze en oneindige EEN-
HEID bleef bij elk volk een maagdelijk verboden terrein, onbetreden door het
denken van de mens, onberoerd door vruchteloze speculaties. De enige ver-
wijzing ernaar was de vereenvoudigde voorstelling van haar eigenschap van
uitzetting en samentrekking, van haar periodieke expansie of verwijding
en contractie. In het Heelal met al zijn onberekenbaar vele myriaden van
stelsels en werelden, die in de eeuwigheid verdwijnen en weer verschijnen,
moesten de vermenselijkte machten of goden, hun zielen, tegelijk met hun
lichamen uit het gezicht verdwijnen: ‘De adem die terugkeert in de eeuwige
schoot, die ze uitademt en inademt’, zegt onze catechismus . . .

In iedere kosmogonie is er achter en boven de scheppende godheid een
hogere godheid, een ontwerper, een architect, van wie de schepper slechts de
uitvoerder is. En nog hoger, boven en rondom, op innerlijke en uiterlijke gebie-
den, is er het ONKENBARE en het onbekende, de bron en oorzaak van al deze
emanaties. — De Geheime Leer, 2:46-7

Er zijn in de oude literatuur veel namen gegeven aan de schoot van het
zijn waaruit alles voortkomt, waarin alles voor altijd is, en tot de spiri-
tuele en goddelijke gebieden waarvan alles tenslotte terugkeert, of het
nu een oneindig kleine entiteit of een macrokosmische ruimtelijke
eenheid betreft.

De Tibetanen noemden dit onuitsprekelijke mysterie Tong-pa-iiid,
de onpeilbare afgrond van de spirituele gebieden. De boeddhisten van
de mahayanaschool beschrijven het als sanyata of de leegte, eenvoudig
omdat geen menselijke verbeelding zich de onbegrijpelijke volheid die
het is, kan voorstellen. In de Edda’s van het oude Scandinavié werd het
grenzeloze met de suggestieve naam Ginnungagap aangeduid - een
woord dat gapende of onbegrensde leegte betekent. De Hebreeuwse
bijbel verklaart dat de aarde vormloos en leeg was, en duisternis was op
het aangezicht van Te¢hom, de diepte, de Afgrond van de Wateren en
daarom de grote diepte van de kosmische Ruimte. Het heeft dezelfde
betekenis als de schoot van de Ruimte zoals andere volkeren zich die
voorstellen. In de Chaldeeuws-joodse kabbala wordt dezelfde gedachte
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weergegeven door het woord ’Eyn (of Ain) Soph, zonder grenzen. In de
Babylonische versie van Genesis is het Mummu Tiamatu waarmee de
Grote Zee of Diepte wordt aangeduid. De archaische Chaldeeuwse kos-
mologie gebruikt voor de afgrond de naam Ab Soo, de Vader of bron
van kennis, en in de oorspronkelijke leer van de magiérs was het Zervan
Akarana - in zijn oorspronkelijke betekenis van onbegrensde geest in
plaats van de latere betekenis van onbegrensde tijd.

In de Chinese kosmogonie is Tsi-tsai (het zelf-bestaande), de onbe-
kende duisternis, de wortel van Wuliang-sheu, het onbegrensde tijdperk.
Het wu wei van Lao-tse, vaak verkeerd vertaald als passiviteit of inacti-
viteit, belichaamt een soortgelijke opvatting. In de heilige geschriften
van de Quiché’s van Guatemala, de Popol Vuh, of het ‘Boek van de
Azuren Sluier’, wordt gewezen op de ‘leegte die de eindeloze uitge-
strektheid van de Hemelen was’, en op de ‘Grote Zee van de Ruimte’
De oude Egyptenaren spraken over de Eindeloze Diepte; dezelfde
gedachte wordt ook belichaamd in de Celi-Céd van de oude druiden,
waar over Céd wordt gesproken als de ‘Zwarte Maagd’ — chaos — een
toestand van de stof vo6r de manvantarische differentiatie.

De orfische mysterién onderwezen de in drie opzichten onbekende
duisternis of chronos, waarover niets kon worden gezegd, behalve zijn
tijdloze duur. Bij de gnostische scholen, bijvoorbeeld bij Valentinus,
was het bythos, de diepte. In Griekenland sprak de school van Demo-
critus en Epicurus over fo kenon, de leegte; dezelfde gedachte werd
later verwoord door Leucippus en Diagoras. Maar de twee meest alge-
mene woorden in de Griekse filosofie voor het grenzeloze waren apei-
ron, gebruikt door Plato, Anaximander en Anaximenes, en apeiria,
gebruikt door Anaxagoras en Aristoteles. Beide woorden hadden de
betekenis van grenzeloze uitgestrektheid, dat wat geen beperkende
grenzen heeft.

Chaos* was een ander woord dat in oude Griekse geschriften werd
gebruikt voor Ruimte, en zoals het oorspronkelijk werd gebruikt, bij-
voorbeeld door Hesiodus in zijn Theogonie (116) — ‘Chaos was er wer-
kelijk het eerst van alles’ — had het de betekenis van de leegte. Zelfs de
wat orthodoxe dichter Milton begreep deze gedachte in zijn ‘Lege en

*Chaos (ydoc) stamt van een oude Griekse wortel cha (xo) die de tweevoudige
betekenis heeft van vasthouden en loslaten; chaos is dus de ‘vasthouder’ en ‘loslater’
van alle dingen.
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vormloze oneindigheid’ (Paradise Lost, Boek 111). In de loop van de tijd
kreeg chaos voor de meeste ontwikkelde Griekse denkers echter de be-
tekenis van een later stadium in de evolutie van een bepaalde kosmos,
en dit zou corresponderen met een andere door Milton gebruikte uit-
drukking, ‘Stof ongevormd en leeg’ (Boek vi11); want dan hebben we stof
die reeds in haar oer- of elementaire stadia bestaat door middel van een
proces van ontvouwing door emanatie. Ze zou dus overeenkomen met
de tweede kosmische logos van de theosofische filosofie.

Toch was de vroegste opvatting over chaos: die bijna ondenkbare
toestand van kosmische ruimte of kosmische uitgebreidheid die voor de
menselijke geest oneindige en lege uitgestrektheid van de oorspronke-
lijke aether is, een stadium vddr de vorming van de gemanifesteerde
werelden, en waaruit alles wat later bestond werd geboren, waaronder
goden en mensen en alle hemelse wezens. We hebben hier een
getrouwe weergave van de archaische esoterische filosofie, want bij de
Grieken was Chaos de kosmische moeder van Erebos en Nyx, duister-
nis en nacht — twee aspecten van hetzelfde oorspronkelijke kosmische
stadium. Erebos was de spirituele of actieve kant, die overeenkomt met
brahman in de hindoefilosofie, en Nyx de passieve kant die overeen-
komt met pradhana of malaprakriti, die beide wortelnatuur betekenen.
Uit Erebos en Nyx als dualiteit worden dan Aether en Hemera geboren,
Geest en Dag — Geest is in deze volgende fase opnieuw de actieve kant
en Dag het passieve aspect, de substantiéle kant of het voertuig. De
gedachte was dat, zoals in de dag van Brahma uit de hindoekosmogonie
de dingen tot actief gemanifesteerd bestaan ontluiken, ook in de kosmi-
sche dag van de Grieken de dingen uit de elementaire substantie tevoor-
schijn treden in het gemanifesteerde licht en tot activiteit komen als
gevolg van de inwonende drang van de kosmische geest.

De vroege filosoof-ingewijden waren door hun eed van geheim-
houding bijzonder terughoudend om over het kosmische (of cosmische)
begin te spreken; en vandaar dat, hoewel de Griekse literatuur, evenals
die van alle andere oude volkeren, vol staat met verwijzingen naar
eerste kosmische beginstadia, deze zorgvuldig in bedekte termen zijn
gekleed. Voortdurend bestond de vrees dat men zulke abstracte en
moeilijke leringen zou verdraaien en omlaaghalen als ze te openlijk
werden verkondigd en gemeengoed zouden worden van hen die niet
door de discipline en leringen van de mysterién waren getraind. De
algemene misvatting dat chaos slechts verwarring betekent of een on-
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geordende enorme hoeveelheid atomen in de kosmische ruimte, is een-
voudig een verwording van de oorspronkelijke filosofische betekenis.

We hebben dus eerst chaos in de oorspronkelijke betekenis van het
grenzeloze; en als een latere ontwikkeling de opvatting van chaos als
de machtige schoot van de natuur, die vanuit zichzelf kiemen en zaden
voortbrengt om de gemanifesteerde werelden te vormen en tot aanzijn
te brengen. Deze zaden waren de slapende monaden van spirituele en
goddelijke aard, overgekomen uit een voorafgaande kosmische
periode van manvantarische manifestatie, en die in hun nirvana of
paranirvana waren.

Chaos kan daarom worden gezien als een uitgestrektheid van geest-
substantie, waarvan elk punt een bewustzijnscentrum of een monade is,
en die zich in een toestand van paranirvanische rust en gelukzaligheid
bevindt in afwachting van het moment van ontwaken, waarmee een
nieuwe periode van gemanifesteerd kosmisch leven begint. De mense-
lijke monade die rust in de gelukzaligheid van devachan vertoont een
getrouwe overeenkomst hiermee op haar eigen lagere gebied.

Uit het voorafgaande zien we dat chaos hetzelfde was als brahman-
pradhana in zijn toestand van kosmische pralaya en daarom identiek
met de Ruimte in haar oorspronkelijke toestand van abstracte geest-
substantie.

Zo komt het dat vele volkeren het goddelijke niet alleen zagen als
iets dat op zichzelf een volslagen volheid is, maar ook de oneindige
afgrond, de onbegrensde leegte, de eindeloze diepte, of de oceaan van
de kosmische wateren van het leven. Water was door zijn suggestieve
eigenschappen een zeer geliefd symbool voor de Ruimte: het is tegelijk
doorzichtig en toch compact; het is kristalhelder en toch dicht en
daardoor is het een uitstekend symbool voor de kosmische aether. Dit
verheven begrip wordt algemeen aanvaard sinds het begin van het
bestaan van de bewust denkende mens op onze aarde in deze ronde,
en dezelfde intuitieve opvatting leidde de gedachten van elke adept,
ongeacht of hij een Lemuriér, Atlantiér, Turaniér of Ariér was.



De ruimten van de Ruimte

De RUIMTE die de hedendaagse wijsneuzen, in hun onwetendheid en
iconoclastische neiging om elk filosofisch denkbeeld uit de oudheid te ver-
nietigen, hebben uitgeroepen tot ‘een abstract denkbeeld’ en een leegte, is in
werkelijkheid de bevatter en ket lichaam van het Heelal met zijn zeven begin-
selen. Het is een lichaam met grenzeloze uitgebreidheid, waarvan volgens
occult spraakgebruik de BEGINSELEN — omdat elk daarvan op zijn beurt zeven-
voudig is — in onze wereld van verschijnselen alleen het grofste weefsel van
hun onderverdelingen manifesteren. — De Geheime Leer, 1:374

In de visie van de oude wijsheid is de Ruimte heel wat meer dan alleen
een reservoir, want ze is fundamentele essentie, al-zijn, en niet slechts
het gebied van onbegrensd leven en grenzeloos denken, maar in feite
de wezenlijke substantie van denken, bewustzijn en leven.

Bovendien is de Ruimte zeven-, tien- of twaalfvoudig, athankelijk
van de manier waarop we haar beschouwen; en juist omdat de Ruimte
het grote web is van het oneindige aantal hiérarchieén, is ze deze hiér-
archieén zelf, vanaf het supergoddelijke tot het submateriéle.* Omdat
de Ruimte dus veelvoudig is, zijn er wat we de ruimten van de Ruimte
kunnen noemen: niet alleen de grenzeloze gebieden van de fysieke
ruimte, maar, wat onvergelijkelijk veel belangrijker is, de onbegrensde
gebieden van de innerlijke Ruimte — de Ruimte vanbinnen en nog
dieper naar binnen. Kortom, Ruimte is alles, wanneer we haar abstract
beschouwen; en juist omdat ze alles is wat er is, bevat ze alle kleinere
wezens en entiteiten en dingen binnen haar eigen alomvattende onein-
digheid, en in die zin is ze inderdaad een reservoir.

Ter illustratie: ons melkwegstelsel met al zijn mogelijkheden bevindt
zich niet alleen binnen zijn eigen ruimte, maar is die ruimte zelf; en
omdat het als geheel een entiteit is, heeft het zijn eigen svabhava of

*Vgl. De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, blz. 450: ‘Het boek van Kiu-teleert ons
dat de ruimte de oneindigheid zelf is. Ze is vormloos, onveranderlijk en absoluut.
Evenals het menselijke denken, dat de onuitputtelijke voortbrenger van ideeén is,
heeft het Universele Denken of de Universele Ruimte zijn ideeénvorming die op het
aangewezen tijdstip wordt geobjectiveerd; maar op de ruimte zelf heeft dat geen
invloed.’
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essentiéle karakteristiek of individualiteit, of wat men kosmische ziel
zou kunnen noemen. Ons melkwegstelsel is omsloten door een kosmi-
sche eenheid van nog grotere omvang, die op haar beurt haar eigen
svabhava heeft. In de andere richting bevat elk melkwegstelsel vele
zonnestelsels, en elk daarvan is een ruimtelijke eenheid binnen zijn
eigen ruimtelijke grenzen, d.w.z. is in feite de ruimte die het binnen de
grotere ruimte van het melkwegstelsel inneemt. Een planeet, zoals onze
aarde, bevindt zich in een vergelijkbare situatie. Ze neemt ruimte in
binnen de grotere ruimte van haar zonnestelsel en toch is ze zelf de
ruimte die ze zo schept of vormt binnen dat zonnestelsel.

Vanuit menselijk standpunt kan de Ruimte worden gezien als de
hogere beginsel-elementen van een kosmos in het grenzeloze. Dit is ook
een reden waarom de Ruimte veel meer is dan alleen een reservoir van
dingen. Ze heeft weliswaar de gewone betekenis van afstand tussen voor-
werpen; maar wat belangrijker is, de Ruimte is afstand of uitbreiding bin-
nenwaarts en omhoog tot de geest en daar voorbij naar de onpeilbare
diepten van het goddelijke. Zoals HPB schreef: . . . het is in de ruimte
dat de intelligente krachten wonen die onzichtbaar het heelal besturen’.*

Ieder heelal of elke kleinere entiteit daarin, zoals een zon of een pla-
neet of een mens, is een belichaamde god. Neem de mens: een fysiek
lichaam in zijn laagste deel, in zijn hoogste deel een goddelijke monade,
een god; en daartussen bevinden zich alle tussenliggende en onzicht-
bare gebieden van zijn constitutie. Zo is het ook met elk heelal, elke zon
of planeet. Gaan we nog een stap verder, dan zien we dat de ruimte van
een heelal het zichtbare-onzichtbare ‘lichaam’ van zo’n heelal is. Zijn
essentie is goddelijk, zoals de mens in essentie goddelijk is, hoewel hij
een fysieke mens is tijdens een incarnatie op aarde of tijdens een ver-
gelijkbare belichaming op een andere bol van onze planeetketen.

Omdat Ruimte, dat wil zeggen elke ruimtelijke eenheid, zowel be-
wust als substantieel is, kunnen we de ruimte van elk heelal beschou-
wen als een entiteit — een god. In essentie is ze een goddelijke entiteit,
waarvan we alleen het stoffelijke en energetische aspect zien, waarach-
ter zich het causale leven en de intelligentie bevinden. Er zijn ontelbare
van zulke ‘ruimten’ in de onbegrensde gebieden van het grenzeloze, en
elk van deze eenheden is een groter of kleiner Ei van Brahma of een
kosmos, die alle bestaan binnen en deel uitmaken van de structuur van

*De Geheime Leer, 2:570.
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een onbegrijpelijk veel uitgestrektere Ruimte die alles omvat.

Iedere ruimtelijke eenheid of hemelse entiteit is, evenals ons zonne-
stelsel of ons melkwegstelsel of een nog grotere kosmische eenheid, een
wezen dat leeft, vervuld is van geest, en zijn eigen karmische bestem-
ming heeft en dus op grotere schaal herhaalt wat wij en alle andere klei-
nere eenheden op onze eigen microkosmische gebieden verrichten.

Ruimte is daarom in alle opzichten tegelijk bewustzijn en substantie.
Ze is in feite bewustzijn-denkvermogen-substantie. Want alle ruimte
leeft*, trilt van onophoudelijke activiteit; elk punt van de oneindige
ruimte kan werkelijk worden gezien als een bewustzijnscentrum of een
monade, of deze monaden nu actief betrokken zijn bij de manvantari-
sche werkingen en ervaringen, of dat ze, tot passiviteit verstard, wachten
op de magische aanraking van de innerlijke geest. Bovendien verschilt
elk organisch deel van de ruimte, dat wil zeggen iedere ruimtelijke een-
heid of kosmische entiteit, als een samengesteld geheel — door haar inwo-
nende svabhava of kenmerkende individualiteit — van alle andere delen.

Sinds de tijd dat HPB min of meer openlijk begon te schrijven over
het esoterische aspect van de theosofische leringen, zijn er bepaalde ter-
men in gebruik, meestal ontleend aan het Sanskriet, om Ruimte, aether,
ether, pleroma, enz., te beschrijven. Daarvan wordt akasa — van de
werkwoordstam akas; die schijnen, stralen als licht, betekent — wel het
meest gebruikt.T Het is in essentie het spirituele en etherische ‘lichaam’
van de gemanifesteerde kosmische ruimte, het subtiele en etherische
kosmische ‘fluidum’ dat elk gemanifesteerd heelal doordringt. Het is de

*Prof. John Elof Boodin schreef in zijn artikel ‘The Universe a Living Whole’, The
Hibbert Journal, juli 1930:

‘Wat we gewoonlijk opvatten als ruimte is slechts een ontkenning. Het is geen
ding in de zin van geen materie. Als we de kosmos zien als een levend geheel, zou
wat we lege ruimte noemen de ziel van het geheel kunnen zijn - de allesdoor-
dringende geest waarin de energiepatronen die worden overgebracht, immanent aan-
wezig zijn en op hun juiste doel worden gericht. Voor iemand die de kosmos als een
levend geheel beschouwt, heeft de ruimte in elk geval haar verschrikking verloren.’

TNog twee woorden voor ruimte, de ruimtelijke ether, enz., zijn bhiman en kha.
Bhuman van bk4, worden, geeft de fundamentele gedachte weer van wording, groei
en trapsgewijze vooruitgang. Het is dat deel van het universele akasa dat wordt omvat
door ieder brahmanda of iedere kosmische hiérarchie en heeft daarom op deze klei-
nere schaal betrekking op het totaal van wezens en dingen in die hiérarchie. Als zoda-
nig kan het de betekenis hebben van pleroma of volheid.

Het woord kha heeft eveneens de betekenis van ruimte en ook van ether, omdat
zijn oorspronkelijke betekenis een uitholling, een ruimtelijke holte is, gewoonlijk
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onzichtbare kosmische sfeer waarin en waaruit alle hemellichamen
worden geboren, waarin ze gedurende hun respectieve manvantara’s
bestaan en waarin ze aan het eind van het manvantara weer worden
opgenomen.

Omdat akasa zo uiterst ijl en onstoffelijk van aard is, wordt er vaak
nogal oppervlakkig over gesproken als de leegte van de ruimte, d.w.z.
vrij van materie; toch is akasa in werkelijkheid het ruimtelijke lichaam
van het heelal, en is dus de gemanifesteerde ruimte zelf. Akasa is, als de
gezamenlijke gebieden van de ruimten van een Ei van Brahma, of dit
nu een melkwegstelsel of een zonnestelsel is, het werkingsgebied van
kosmische fohat — de vitale kracht van het heelal - die zoals altijd door
het kosmische denken [mind] wordt geleid. Zoals alle andere dingen in
de natuur is akasa te verdelen in verschillende gebieden of graden, en
neemt het in ijlheid toe totdat het samenvloeit met zuivere kosmische
geest. Zijn hogere delen worden anima mundi genoemd, de ziel van
ons heelal, terwijl zijn lagere gebieden het astrale licht omvatten.
Evenals het Latijnse woord spatium drukt akasa de gedachte uit van uit-
gestrektheid of ruimtelijke diepten, maar vanuit een iets ander gezichts-
punt wordt de term ook gebruikt voor zowel aether als ether. In de
opsomming van de zeven kosmische beginselen of tattva’s, wordt akasa
gerekend als het vijfde van onderaf, wat in het middeleeuwse mystieke
denken van Europa de gquinta essentia — de ‘vijfde essentie’ — wordt
genoemd, ons woord kwintessens.

Ik heb deze uitdrukking ruimten van de Ruimte gebruikt in de op-
timistische veronderstelling dat ze anderen zou helpen tot nog een
andere verheven gedachte over de natuur te komen: dat er in zowel de
concrete als de abstracte ruimte geen enkel punt is dat geen leven, sub-
stantie, zijn en bewustzijn heeft. Om het anders te zeggen: binnen onze
fysieke ruimte is er een meer etherische ruimte met haar werelden, haar
zonnen en planeten, haar kometen en nevelvlekken; hemelbollen met
hun bergen en meren, hun wouden en velden en hun bewoners.

weergegeven door ether, hemel, uitspansel, en zelfs lucht. Het gebruik ervan is
meestal alleen tot onze atmosfeer beperkt: zoals in kha-ga en khe-chara, die beide zich
door de lucht bewegen betekenen, als een vogel. HPB gebruikt in De Stem van de Stilte
khe-chara als titel voor die adepten die het vermogen hebben ontwikkeld zich in hun
mayaviriipa of illusie-lichaam in en door de lucht — beter gezegd, de onzichtbare
ruimten — te bewegen, door gebruik te maken van het vermogen dat in Tibet hpho-
wa wordt genoemd.
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Binnen deze tweede ruimte is er een nog ijlere, nog etherischer en nog
spiritueler ruimte, de oorzaak van de eerste twee, en elke innerlijke
ruimte is een moeder of voortbrenger van de uiterlijke ruimte; en zo
kunnen we deze ruimten binnen de ruimte, voorwaarts en opwaarts en
binnenwaarts, onbegrensd voortzetten. Dat bedoel ik met de uitdruk-
king de ruimten van de Ruimte.

We zien nu waarom de hele ruimte — de oneindige ruimte, de
samengestelde ruimte, de ruimten binnen de ruimte — volheid is, en dat
er geen punt bestaat, innerlijk of uiterlijk, dat leeg is. Lege ruimte is
slechts een op onwetendheid gebaseerd verzinsel; ze bestaat niet. We
vergeten dat deze hogere of innerlijke ruimten, in plaats van niet te
bestaan, de kosmische wortels van de dingen zijn. We spreken erover
als leeg omdat we ze niet kunnen waarnemen. En toch horen, zien,
proeven, ruiken en voelen we ze onophoudelijk, want de ruimte
rondom ons is vol met deze innerlijke ruimten, en krijgt substantie,
leven, vitaliteit, beweging, dood, alles van deze innerlijke ruimten. Ze
zijn de oorzaken, de noumena; de uiterlijke ruimten zijn de verschij-
ningsvormen, de gevolgen.

De ruimten van de Ruimte zijn in één opzicht haar zeven, tien of
twaalf beginselen. Dat is één reden dat HPB over Ruimte spreekt als de
allerhoogste godheid, en toch is Ruimte al wat is. Het betekent niet dat
de godheid een stok of een steen is, en toch is die stok of steen niet bui-
ten die godheid. We zien dat er ruimten binnen ruimten zijn en dat de
stok of de steen herhalingen van zichzelf in zich heeft op innerlijke en
hogere gebieden. Toch is hij niet de godheid omdat hij niet het geheel
is. Hij is een deel, een fragment, en die dingen zijn illusies. Verdeel zo'n
deel of fragment in steeds kleinere en kleinere stukjes en dan komen we
bij de molecule, het atoom, het elektron en in theorie bij nog kleinere
deeltjes. Maar eens in dit proces bereiken we wat voor ons homo-
geniteit is, en dat is de geest van die ruimte.

We kunnen de woorden kosmische gebieden voor deze kosmische
ruimten gebruiken. De kosmische ruimte waarin wij leven is het kosmi-
sche gebied prithivi. Het is een gebied; het is een ruimte. Op het gebied
direct boven het onze zijn de hemellichamen en onze aarde onzicht-
baar, en de entiteiten die daar bestaan zien op die plaatsen wat voor hen
ongevulde ruimte, lege ruimte, is. De bewoners van elke ruimte of elk
gebied zien dat wat hun zintuigorganen door hun ontwikkeling kunnen
opvangen en aan hun waarnemende geest kunnen overbrengen.
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Dit bedoelen we met de ruimten van de Ruimte, de volheid van de
Ruimte, of de leegte van de Ruimte, allemaal verschillende manieren
om hetzelfde wonder tot uitdrukking te brengen. Dit doet ons denken
aan de leer van de Heer Boeddha en wel dat de essentie van het zijn,
Sinyata is, een woord dat leegte betekent, maar dat nooit was bedoeld
om in fysieke zin een absoluut niets aan te duiden. In feite is het de
meest volledige volheid; omdat onze zintuigen echter absoluut niet bij
machte zijn het te begrijpen, ontkennen ze het bestaan van een kos-
misch Al. Maar dan verschijnt ons verstand, dat een veel spiritueler
aard bezit dan de grove stof van onze fysieke zintuigen, en wel ver-
scheidene gebieden hoger dan het fysieke gebied, en het begint te
begrijpen; en als we dan nog een stap hoger kunnen gaan, door van het
verstand op te klimmen naar de intuitie, zal onze intuitie ons duidelijk
vertellen dat deze zogenaamde Sunyata alleen leegte is voor de zintui-
gen, maar volheid voor de geest — want stnyata is in feite kosmische
geest.



Ruimte, tijd en duur

Het is de moeite waard om in het voorbijgaan op de werkelijke betekenis
te wijzen van de gegronde maar onvolledige intuitie die . . . heeft geleid tot het
gebruik van de moderne uitdrukking ‘de vierde dimensie van de Ruimte’.
. . . De vertrouwde uitdrukking kan alleen maar een afkorting zijn van de
meer volledige vorm — de ‘vierde dimensie van de STOF in de Ruimte’. Maar zelfs
na deze uitbreiding is het een ongelukkige uitdrukking, want hoewel het
volkomen waar is dat de vooruitgang van de evolutie ons misschien zal
bekendmaken met nieuwe eigenschappen van de stof, zijn de eigenschappen
waarmee wij al vertrouwd zijn, in werkelijkheid talrijker dan de drie dimen-
sies. De vermogens, of wat misschien de meest geschikte uitdrukking is, de
kenmerkende eigenschappen van de stof, moeten natuurlijk altijd een rechtst-
reeks verband hebben met de zintuigen van de mens. Stof heeft uitgebreid-
heid, kleur, beweging (moleculaire beweging), smaak en geur, overeenkomstig
de bestaande zintuigen van de mens, en tegen de tijd dat zij de volgende eigen-
schap volledig ontwikkelt — laten wij deze hier DOORDRINGBAARHEID noemen
— zal deze corresponderen met het volgende zintuig van de mens - zeg
‘NORMALE HELDERZIENDHEID’. Als dus sommige moedige denkers hebben ver-
langd naar een vierde dimensie om de doorgang van stof door stof te verkla-
ren, en het leggen van knopen in een koord zonder einde, dan hadden zij in
werkelijkheid behoefte aan een zesde kenmerkende eigenschap van de stof De drie
dimensies horen eigenlijk maar tot één kenmerk of eigenschap van de stof —
uitgebreidheid; en het gewone gezonde verstand verzet zich terecht tegen het
denkbeeld dat er onder welke omstandigheden ook, meer dan drie dimensies
zoals lengte, breedte en dikte kunnen zijn. Deze termen en de term ‘dimensie’
zelf behoren alle tot één gebied van denken, tot één evolutiestadium, tot één
kenmerkende eigenschap van de stof. Zolang er tot de hulpmiddelen van de
Kosmos duimstokken behoren die kunnen worden gebruikt voor de stof,
zolang zullen zij deze in drie richtingen kunnen meten en niet meer; . . . Maar
deze overwegingen pleiten in het geheel niet tegen de zekerheid dat, naarmate
de tijd voortgaat — en het aantal menselijke vermogens groter wordt — ook het
aantal eigenschappen van de stof zal toenemen.

— De Geheime Leer, 1:278-9

Vanuit het standpunt van de esoterische filosofie is het nooit juist over
de abstracte Ruimte te spreken als zou ze lengte, breedte en dikte heb-
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ben, want deze dimensies hebben alleen betrekking op de gemani-
festeerde ruimte. Gemakshalve kan men zeggen dat Ruimte in twee
vormen bestaat: abstracte Ruimte of het grenzeloze, en gemani-
festeerde ruimte, wat hetzelfde is als begrensde ruimte — met andere
woorden gemanifesteerde entiteiten: entiteiten die zijn samengesteld
zoals een zonnestelsel, of kleinere entiteiten zoals een menselijk
lichaam of een atoom. Alleen bij zulke gemanifesteerde ruimtelijke
lichamen, groot of klein, kunnen we met recht van dimensies spreken,
omdat die zowel duiden op afstand en richting als plaats en inhoud.
Ons eigen zonnestelsel is dus een deel van de gemanifesteerde ruimte
die in de abstracte Ruimte van het grenzeloze bestaat.

Om van meer dan drie dimensies van de ruimte te spreken is een-
voudig een verkeerd gebruik van woorden, want dimensie betekent
meting, en alleen concrete dingen kunnen worden gemeten. Het onein-
dige bijvoorbeeld, heeft geen afmetingen omdat het niet kan worden
gemeten. Niettemin betekent het denkbeeld van een vierde, vijfde of
zesde dimensie een intuitief aanvoelen van innerlijke en hogere werel-
den, d.w.z. richtingen en afstand naar binnen toe, bij wijze van spreken,
naar de onzichtbare werelden. Als het woord dimensie alleen tot die
betekenis zou worden beperkt, zou er geen bezwaar tegen zijn; maar
jammer genoeg hebben de moderne wetenschap en de filosofie zich
nog geen helder beeld gevormd van de werkelijkheid van innerlijke
werelden en gebieden, die voor de uiterlijke werelden en gebieden
onzichtbaar zijn. Aan de andere kant worden de wetenschappelijke
theorieén en speculaties in bepaalde opzichten zo metafysisch, dat ze
op zekere punten niet alleen beginnen samen te vallen met de leringen
van de esoterische filosofie, maar in enkele gevallen deze leringen
werkelijk voorbijschieten en een heel andere richting uitgaan.

De gedachte bijvoorbeeld dat het heelal uitdijt en dat alle verschil-
lende hemellichamen zich van elkaar verwijderen met een snelheid die
toeneemt recht evenredig met de afstand tot ons, is grotendeels te dan-
ken aan Abbé Lemaitre, en de theorie schijnt in haar geheel door de
vaak intuitieve Eddington, evenals door andere wetenschappers, te zijn
overgenomen. Er zijn echter een aantal redenen waarom deze opvat-
ting van een uitdijend heelal onaanvaardbaar is.*

Soms schijnt men in de wetenschap en de filosofie te vergeten dat de

*Vgl. De Esoterische Traditie, blz. 225-6.
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wiskundige molen alleen voortbrengt wat erin wordt gestopt: dat wat
aan het ene einde uit de molen komt, er aan de andere kant is ingestopt.
Wiskunde is een instrument van het menselijk denken, een werktuig
van zeer grote waarde voor het intellect, maar ze kan natuurlijk niet de
waarheid maken, noch uit zichzelf waarheden voortbrengen.

Het occultisme bevestigt dat er in alle dingen, zowel grote als kleine
- of het nu een heelal, een zon, een mens, of een andere entiteit betreft
— een voortdurende, eeuwige, cyclische diastole en systole plaatsvindt,
overeenkomstig die van het menselijk hart. Deze cyclische uitzettingen
en samentrekkingen zijn manifestaties van de kosmische polen of
van wat we misschien de universele hartslag kunnen noemen; en de
Nederlandse astronoom en wis- en natuurkundige Willem de Sitter
schijnt intuitief dit feit enigszins te hebben begrepen. Maar het idee van
een uitdijend heelal, dat volgens Lemaitre niets anders is dan de
enorme kosmische uitzetting van een oorspronkelijk titanisch atoom, is
geheel onjuist.

Zo’n kosmische diastole en systole lijkt in het geheel niet op een
uitdijend heelal. De structuur of het lichaam van het heelal, of we met
dit woord het melkwegstelsel of een verzameling melkwegstelsels
bedoelen, is tijdens de periode van zijn manvantara stabiel, zowel wat
relatieve structuur als vorm betreft — net als een menselijk hart, wan-
neer dit eenmaal is volgroeid en goed werkt.

Deze wetenschappers zien blijkbaar voorbij aan het feit dat de
ruimte onbegrensd is en dat daarom, als een heelal overeenkomstig
hun theorie voortdurend uitzet, de nevelvlekken en andere hemelli-
chamen die van ons wegsnellen, tenslotte een snelheid zullen bereiken
die onvergelijkelijk veel groter is dan die van het licht. Toch is dat vol-
gens de moderne wetenschappelijke theorie zelf, en volgens Einsteins
relativiteitsspeculaties, onmogelijk!

Men hoeft maar even na te denken om te beseffen dat het volslagen
onmogelijk is aan ruimte te denken los van de tijd, of aan tijd, of beter
gezegd duur, als iets dat los van de ruimte bestaat, want als aan ruimte
geen tijd was verbonden, zou ruimte geen twee seconden kunnen
bestaan; en evenzo bestaat tijd alleen op basis van de ononderbroken
ruimte die de tijd geboren doet worden. Ook is het zo dat kosmisch
denkvermogen niet alleen de ruimte vult, maar ruimte en tijd is; en
omdat kosmisch denkvermogen is en voortdurend is in de eindeloze
duur, daarom bestaat het in de eindeloze duur, en is het zelf die duur.
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Als we deze gedachtelijn volgen, beseffen we ook dat abstract denk-
vermogen of bewustzijn, of wat soms geest of het goddelijke wordt
genoemd, tijd of duur moet hebben om te kunnen voortbestaan, en
ruimte moet hebben om in te bestaan. Omdat we geen drie oneindig-
heden kunnen hebben - namelijk kosmisch denkvermogen, kosmische
ruimte en oneindige duur — wat logisch gesproken een onmogelijkheid
zou zijn, zijn ze in essentie niet drie verschillende, afzonderlijke dingen,
maar slechts drie aspecten van de ene fundamentele en altijddurende
Werkelijkheid.

We zien dus dat denkvermogen of bewustzijn, duur of abstracte tijd,
en ruimte fundamenteel één zijn; maar als gevolg van de beperkingen,
teweeggebracht door het ontstaan van wezens en entiteiten die tijdens
de manifestatie allemaal beperkt zijn, hebben we de verschijningsvormen
of maya - of beter gezegd mahamaya - van duur die is opgesplitst in
tijdsperioden, abstracte ruimte die is verdeeld in ruimtelijke eenheden,
en op een vergelijkbare manier drukt kosmisch denkvermogen of
bewustzijn zich uit in stromen van kleinere bewustzijnen of bewuste
wezens, die zich uitstrekken van de meest verheven goddelijke wezens
tot de meest stoffelijke entiteiten in de werelden van de stof. Deze illu-
soire verdelingen of zich manifesterende levensstromen brengen de
verschillen en de verbazingwekkende verscheidenheid teweeg in onze
omgeving, en wekken daardoor in ons de maya of illusie dat de voort-
schrijdende tijd één ding is, dat ruimte iets totaal anders is, en het
bewustzijn in essentie weer iets anders.

Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch
denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denk-
vermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft
van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of DAT wordt ge-
noemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste
manier begrepen, samensmelten tot ‘het eeuwige nu’.

In haar Geheime Leer (1:66-7) doet HPB over tijd de volgende opmer-
kelijke uitspraak:

Tijd is alleen maar een illusie, voortgebracht door de opeenvolging van
onze bewustzijnstoestanden op onze reis door de eeuwige duur; hij bestaat
niet waar er geen bewustzijn is waarin die illusie kan worden teweeggebracht,
maar ‘ligt dan te slapen’. Het nu is slechts een wiskundige lijn die dat deel van
de eeuwige duur dat we de toekomst noemen, scheidt van het gedeelte dat we
het verleden noemen. Niets op aarde heeft werkelijke duur, want niets blijft
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ook maar tijdens het miljardste deel van een seconde onveranderd of gelijk.
De gewaarwording die we hebben van de werkelijkheid van het deel van de
‘tijd’ dat bekendstaat als het nu, wordt veroorzaakt door het vervagen van dat
kortstondige beeld, of opeenvolging van beelden, die door onze zintuigen
worden opgevangen, terwijl de waargenomen dingen overgaan van het
gebied van idealen dat we de toekomst noemen, naar dat van herinneringen
dat we het verleden noemen. Op dezelfde manier krijgen we een gewaar-
wording van duur in het geval van de ogenblikkelijke elektrische vonk, ten-
gevolge van de vage en voortdurende indruk die op het netvlies achterblijft.
De werkelijke persoon of zaak bestaat niet alleen uit wat men op een bepaald
ogenblik ziet, maar uit het totaal van al zijn verschillende en veranderende
toestanden, vanaf zijn verschijnen in stoffelijke vorm tot zijn verdwijnen van
de aarde. Deze ‘totalen’ bestaan sinds eeuwigheid in de ‘toekomst’ en gaan
geleidelijk door de stof om voor eeuwig in het ‘verleden’ te bestaan.

Verder zegt ze (1:93) dat de oude wijsheid ‘grenzeloze duur verdeelt
in onvoorwaardelijke eeuwige en universele tijd en een voorwaar-
delijke tijd (khandakala). De ene is de abstractie of het noumenon van
eindeloze tijd (kala); de andere het periodiek hierdoor optredende ver-
schijnsel, als het gevolg van mahat (de universele intelligentie, beperkt
door de duur van het manvantara).’

Het kan nuttig zijn te weten dat khandakala een samengesteld
Sanskrietwoord is dat gebroken tijd betekent, wat wil zeggen dat de
duur in het gemanifesteerde heelal lijkt te zijn opgebroken in tijdspe-
rioden, die lang of kort zijn. Zo houdt een jaar in dat de abstracte tijd is
‘opgebroken’ in een beperkte tijdsperiode van ongeveer 365 dagen.
Omdat de jaren elkaar één voor één opvolgen, brengen ze het mayavi-
sche effect teweeg van wat we de steeds voortgaande tijd noemen; maar
door hun cyclische aard geven ze ons de indruk dat tijd, hoewel zelf
ongedeeld, zich verdeeld of gebroken manifesteert. Het enige onjuiste
aspect van deze opvatting is dat tijd wordt gezien als iets dat op zichzelf
bestaat en verschilt van de ruimte en het denkvermogen waarin deze
tijdsperioden zich voordoen.

Ruimte-tijd-continuiim is een term die oorspronkelijk te danken is
aan het wiskundige en filosofische genie van Einstein. Hoewel niet altijd
gemakkelijk is vast te stellen wat er precies mee wordt bedoeld, omdat
de meningen van de wiskundigen zelf nogal schijnen uiteen te lopen, is
de algemene gedachte wel duidelijk: dat ruimte en tijd niet twee afzon-
derlijke en verschillende absoluten zijn, maar twee aspecten van een en
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dezelfde fundamentele entiteit. Wat echter ontbreekt, is de veel grootsere
opvatting dat ruimte en tijd als gelijkwaardige factoren in de manifes-
tatie beide slechts een voortvloeisel zijn van kosmische geest-substantie;
toch hebben bepaalde filosofisch ingestelde wetenschappers, zoals Sir
James Jeans, intuitief aangevoeld dat het ruimte-tijd-continuiim op een
mysterieuze manier te maken heeft met kosmisch denkvermogen.

Hoewel kosmisch denkvermogen, tijd en ruimte alle één zijn, schij-
nen ze tijdens het kosmische manvantara drie verschillende entiteiten
te zijn en deze schijnbare verdeling van het Ene in de drie is wat de
archaische filosofie mahamaya noemt. Wat, zoals gezegd, het weten-
schappelijke ruimte-tijd-continuiim nodig heeft, is de erkenning dat
ruimte-tijd identiek is met kosmisch bewustzijn of kosmisch denk-
vermogen en evenzeer met kosmische substantie. Laat deze opgaan in
één enkele verenigde en fundamentele Werkelijkheid, en dit geeft de
gedachte in het kort weer.

Het ruimte-tijd-continuiim is maar een eerste aarzelende stap naar
de waarheid, een intuitief besef als het ware van de oude leer die zegt
dat, wanneer alle gemanifesteerde heelallen weer zijn opgelost in hun
oorspronkelijke, superspirituele toestand, het vele terugkeert in het
Ene. Manifestatie lost zich op in de oorspronkelijke spirituele homo-
geniteit, zodat niet alleen de gemanifesteerde ruimte verdwijnt en de
tijd eindigt met ruimte als zijn alter ego, maar ook het kosmische denk-
vermogen weer opgaat in de kosmische geest en dus verdwijnt.

In de woorden van de Chhandogya-Upanishad (1, 9, 1):

‘Waarheen keert deze wereld terug?

‘Naar de ruimte (akasa)’, zei hij. ‘Waarlijk, alle dingen hier komen voort
uit ruimte. Ze verdwijnen weer in de ruimte, want alleen ruimte is groter dan
deze; ruimte is het uiteindelijke doel.’

Wanneer Brahman het heelal uitademt, is dat het uitgaan van de
grote adem, die daarop ogenblikkelijk Brahma wordt; het kosmische (of
cosmische) manvantara is de levensperiode van Brahma. Wanneer
deze levensperiode eindigt, gaat Brahma weer op in zijn eigen spirituele
essentie of Brahman, en verdwijnt de hele gemanifesteerde ruimte in de
abstracte of potentiéle ruimte, en dat is het inademen van de grote
adem, of het begin van de kosmische pralaya.



Kosmische werkelijkheid en mahamaya

Het Heelal met alles daarin wordt MAYA genoemd, want alles daarin is tij-
delijk, van het kortstondige leven van een glimworm tot dat van de zon. In
de gedachten van een filosoof moet het Heelal met zijn vergankelijke steeds
wisselende vormen, vergeleken met de eeuwige onbeweeglijkheid van het
ENE en de onveranderlijkheid van dat beginsel, niet meer zijn dan een dwaal-
lichtje. Toch heeft het Heelal genoeg werkelijkheid voor de bewuste wezens
daarin, die even onwerkelijk zijn als het Heelal zelf.

— De Geheime Leer, 1:301

Een moeilijk te bevatten gedachte is de betrekking tussen maya of, kos-
misch gesproken, mahamaya, en de Ruimte en die Werkelijkheid die
vaak wordt aangeduid als parabrahman. Het woord parabrahman wordt
in twee betekenissen toegepast: ten eerste betekent het voorbij brahman,
dat wil zeggen alles wat in de onbegrensde ruimte voorbij het brahman
of de meest verheven hiérarch van ons melkwegstelsel of heelal is; en in
de andere betekenis, die veel minder vaak voorkomt omdat die werke-
lijk minder nauwkeurig is, beschouwt men parabrahman als het naam-
loze en onzichtbare begin of de top van dat waarover de mens in zijn
pogingen het onbegrijpelijke te begrijpen, spreekt als de godheid.

Parabrahman is daarom geen entiteit. Een entiteit, hoe groot ook,
betekent beperking. Het onbegrensde parabrahman is de beginloze,
eindeloze, tijdloze, onsterfelijke Ruimte — innerlijke zowel als uiterlijke
ruimte. Kortom, het is de eindeloze voortzetting van het kosmische
leven, het kosmische 7Taf — DAT.

Om een voorbeeld te geven: een wezen dat een elektron van één
atoom van mijn lichaam bewoont, zal de tijd die verloopt in één men-
selijke seconde als een eeuwigheid beschouwen, en alles wat zich buiten
die seconde bevindt, zou voor deze atoombewoner parabrahman zijn.
Het bewustzijnsstadium dat dit wezen in zijn evolutie heeft bereikt, is
zodanig dat voor hem het atoom zijn heelal is. Maar denk eens aan de
ontelbare aantallen atomen die zich bevinden binnen dat gedeelte van
de ruimte dat door een speldenknop wordt ingenomen! Het fysieke
bestaan van het nietige gebied van materie dat door een speldenknop
wordt ingenomen, zou voor zo’n bewoner van een elektron de onbe-



KOSMISCHE WERKELIJKHEID EN MAHAMAYA 95

grensde ruimte zijn. Wij zijn net zulke elektronenbewoners van een veel
grotere wereld, en daarom noemen we parabrahman — zowel in ruim-
telijke als in kwalitatieve zin — alles wat zich voorbij het bereik van ons
hoogste spirituele bewustzijn bevindt. Dat is voor ons parabrahman.

In één opzicht kan parabrahman als identiek met de abstracte
Ruimte worden beschouwd. Deze parabrahman-ruimte is niet alleen
het geheel van hiérarchieén van intelligenties en bewustzijnen die zich
overal in het grenzeloze bevinden, maar bovendien al hun werkterrei-
nen in het onbegrensde Zijn. De mulaprakriti-kant van het onbe-
grensde daarentegen, die het goddelijk-spirituele substantie-aspect van
het onbegrensde zijn is, verschaft de voertuigen voor de hiérarchieén
van goddelijke intelligenties, en wordt daarom mahamaya of grote illu-
sie genoemd, omdat al deze voertuigen samengesteld en vergankelijk
zijn.

Het is duidelijk dat de maya van het enorme aantal galactische heel-
allen, verspreid over de gebieden van het grenzeloze, niet een volslagen
illusie betekent in de zin van iets dat geen werkelijk bestaan heeft. Het
betekent echter wel dat alles, groot of klein, van lange of korte levens-
duur, vergeleken met de eeuwigheid van voorbijgaande aard is, beperkt
van duur, veranderlijk en daarom alle aspecten en kenmerken vertoont
van een veranderend en onbestendig bestaan — hoewel er natuurlijk
maya’s zijn die zulke lange tijdperken beslaan, dat ze ons bijna een eeu-
wigheid toeschijnen.

Parabrahman is de enige Werkelijkheid, het grote fundament; maar
al is al het overige, alles daaronder, maya, toch is die maya het heelal
waarin onze constitutie bestaat — net zo goed als dat wij door ons meest
innerlijke wezen met parabrahman zijn verbonden; en omdat para-
brahman het Al is, is zelfs maya zijn kleed of manifestatievorm. Mila-
prakriti, wortelnatuur, omhult bij wijze van spreken parabrahman, zoals
het menselijk bewustzijn het spirituele bewustzijn van de mens omhult.
In de constitutie van de mens is de monadische essentie het enige wer-
kelijke deel, niettemin is zijn bewustzijn nu geconcentreerd in zijn men-
selijke deel, en het is zijn taak dit deel van hemzelf te verheffen om één
te worden in zelfbewuste vereniging met het parabrahman of de inner-
lijke monadische essentie.

In de oude literatuur werden vormen van beeldspraak gebruikt die,
tenzij we hun innerlijke betekenis proberen te ontdekken, de neiging
hebben de aandacht van essentiéle zaken af te leiden. Zo is er bijvoor-
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beeld over het grenzeloze gezegd dat het ‘het heelal voortbrengt als een
vermaak, als een spel’; het roert zich, en dan verschijnt het heelal. Deze
uitdrukkingen zijn maar zinnebeelden, suggestief en mooi als we de
essentiéle waarheid erachter begrijpen. De uitdrukking dat brahman het
heelal als een spel voortbrengt, is bedoeld om de waarheid duidelijk te
maken dat brahman de essentiéle Werkelijkheid is, en dat al het overige
van het heelal, dat zich in de loop van kosmische tijdperken ontwikkelt,
een soort schimmenspel is dat aan het oog van de godheid voorbijflitst.

Maya betekent daarom niet dat de uiterlijke wereld, zoals het cen-
trale innerlijke bewustzijn die ziet, niet bestaat, want de uiterlijke
wereld zelf ligt besloten in de alomvattende Werkelijkheid van para-
brahman. Als dit niet zo was, zouden we aan de ene kant parabrahman
hebben en aan de andere kant maya, die zo twee tegengestelde of strij-
dige energieén of essenties zouden vormen, en dat is onmogelijk omdat
parabrahman het Al is.

Maya bestaat inderdaad; maar omdat parabrahman alles is, het
essentié€le zijn, behoort zelfs maya tot zijn essentie. Dat is de kern van de
Advaita-Vedanta-leer, zoals Sankaracharya die onderwees. We zijn als
wezens mayavisch, maar het hart van het hart van ons is parabrahman:
en daarom bevat elk atoom van dit mayavische kleed dat we dragen zijn
eigen fundamentele element of essentie, dat ook parabrahman is.

We zien dus dat de ware leer van maya niet betekent dat het heelal
illusoir is in de zin dat het niet bestaat, maar alleen dat voor ons en voor
andere entiteiten in andere heelallen de Werkelijkheid het parabrahman
is binnen de tempel van het onbegrensde zelf, onze diepste essentie.

Het heelal, zowel het zichtbare als het onzichtbare, is opgebouwd uit
hiérarchieén, onderling verbonden groepen van entiteiten die samen
leven en werken en een karmische bestemming volgen die voor allen
min of meer dezelfde is. Deze regel van hiérarchische structuren geldt
voor de hele kosmische oneindigheid. Terwijl één hiérarchie van het
grenzeloze misschien is geévolueerd tot het goddelijke, bijna gereed om
over te gaan in het Grote Hierna — parabrahman - om een nieuwe evo-
lutiegang te beginnen op een hoger gebied en op een toekomstig kos-
misch tijdstip, komt in een ander deel van het grenzeloze een nieuwe
hiérarchie tot aanzijn. En dat geldt niet alleen voor planeten, maar ook
voor zonnen, zonnestelsels, melkwegstelsels of heelallen. De natuur
herhaalt zich overal, hoewel, wat de details betreft, de variaties verbij-
sterend zijn. Het zijn deze variaties en details die de maya van het
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heelal vormen. De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie,
wijsheid en onbeperkt bewustzijn: dat is de kern van ieder individueel
wezen — waar ook en wanneer ook — de top van zijn hiérarchie die voor
hem zijn brahman is.

Deze brahmans zijn eenvoudig oneindig in aantal en totaal verschil-
lend wat hun kenmerken en aard van bewustzijn of individualiteit
betreft. Deze oneindige variaties brengen de kosmische maya voort;
toch worden ze, alle tezamen, en opgevat als het Al, vooral in hun
hoogste delen, technisch samengevat als DAT. Men kan dit mysterie niet
in menselijke woorden beschrijven. Het God te noemen is dwaas, want
het heelal is vol met goden. Ieder mens is in zijn innerlijk een god.
Ieder atoom is in de kern van zijn hart een god. Iedere zon in de ruimte
is slechts de fysieke manifestatie van een god; en ieder van ons zal in
de verre, verre toekomst uitgroeien tot zo’n zon. Dit wordt niet bereikt
door stukjes ervaring, stukjes bewustzijn of intelligentie te vergaren,
zoals het darwinisme ten onrechte zegt, maar door tevoorschijn te bren-
gen wat al het parabrahman in ons is. Dat bedoelde Jezus toen hij zei
dat hij één was met zijn Vader in de Hemel.



Parabrahman-miilaprakriti

Er zijn ongetwijfeld twee vormen van Brahma: het gevormde en het
vormloze. Dat nu wat gevormd is, is onwerkelijk; dat wat vormloos is, is
werkelijk, is Brahma, is licht.

Dat licht is hetzelfde als de zon. — Maitri-Upanishad, V1, 3

In de theosofie, evenals in de Advaita-Vedanta, hebben parabrahman
en zijn kosmische sluier malaprakriti — twee kanten of elementen van
de ene basisgedachte — vaak de betekenis van de grenzeloze uit-
gestrektheid van ruimte en tijd voorbij het brahman en zijn sluier pra-
dhana van ons eigen heelal. Het is verkeerd om parabrahman te zien
als een entiteit, hoe groot of verheven ook, want een entiteit van welke
afmeting ook is de facto beperkt, en parabrahman betekent ‘voorbij’
brahman, en brahman is het absolute, de hiérarch van een heelal, met
andere woorden de hoogste goddelijk-spirituele entiteit van een heelal
of kosmos. Parabrahman is dus geen entiteit; het is de oneindigheid,
DAT, het ondoorgrondelijke Al, dat met zijn oeverloze gebieden het
menselijke of goddelijke bewustzijn te boven gaat.

Absoluut is een betrekkelijk begrip. Het is de filosofische één, de
kosmische voortbrenger: uit één ontstaan de twee; uit twee de triade;
uit de triade het kosmische viertal, dat op zijn beurt door emanatie-
evolutie uiteenvalt in de gemanifesteerde veelvormigheid van de diffe-
rentiatie. De filosofische één is dus het kosmische absolute; maar het is
niet de mystieke nul, die de oneindigheid voorstelt. Daarom bevat de
nul, omdat ze de oneindigheid is, een oneindig aantal kosmische enen,
of kosmische monaden, en de enorme aantallen lagere monaden die
voortkomen uit elk van die kosmische enen. Er bestaan geen absoluten
in de zin van oneindigheden.

Elk wezen of ding, hoe groot ook, is betrekkelijk — staat in verband
met iets anders en met al het andere. Elk absolute is de hiérarch van
zijn eigen hiérarchie, de één waaruit alle latere differentiaties emaneren
tot de grens van die hiérarchie. Elk van die absoluten is een kosmische
jivanmukta, dat is een entiteit die een toestand van betrekkelijk vol-
maakte bevrijding heeft bereikt — de moksha of mukti van het brahma-
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nisme en het Latijnse woord absolutum, die beide bevrijd betekenen,
vrij van onderworpenheid aan alle lagere gebieden, omdat ze de
meester of voortbrenger daarvan is. Het absolute is dus de hoogste god-
heid of stille wachter van de hiérarchie van mededogen die de lichtzijde
van een heelal of een kosmische hiérarchie vormt.

Er is een enorm verschil tussen de kosmische jivanmukta, die een
absolute entiteit is, een kosmische ‘bevrijde’ — en DAT. Als we de onein-
digheid ten onrechte het absolute noemen, scheppen we onmiddellijk
een mentaal beeld van een eindig wezen, hoe hoog ook. Het is filo-
sofisch gesproken onmogelijk om absoluutheid toe te kennen aan de
oneindigheid. De oneindigheid is noch absoluut noch niet-absoluut;
absoluut is een bijvoeglijk naamwoord, dat bepaalde logische eigen-
schappen en dus beperking inhoudt. Aan de oneindigheid kunnen
zulke eigenschappen niet worden toegekend; ze is noch bewust noch
onbewust, omdat deze en alle andere soortgelijke menselijke eigen-
schappen tot gemanifesteerde en dus niet-oneindige wezens en dingen
behoren.

Het verkeerde gebruik van het woord absoluut kwam voort uit het
christelijke denkbeeld van een persoonlijke God, een oneindige per-
soon, waarvan Europese filosofen zich niet hebben kunnen losmaken.
Ze gingen door op een logische gedachtegang die was gebaseerd op een
juist denkbeeld; maar de term die ze gebruikten is verkeerd. Een per-
soon kan niet oneindig zijn; dat is een innerlijke tegenspraak. Hoewel
er een absolute persoon kan bestaan, de top van een hiérarchie, is deze
hiérarch slechts één van een oneindig aantal andere hiérarchen; maar
het oneindige, dat geen aantal, kenmerk, eigenschap of vorm kent, is
niet-absoluut. Dit tast de wortel aan van het oude theologische en filo-
sofische bijgeloof. Hoewel HPB het woord ‘absoluut’ vaak gebruikte in
zijn gewone en onjuiste betekenis, was ze zich scherp bewust van het
juiste grammaticale en logische gebruik ervan. In haar Theosophical
Glossary schrijft ze bij de term ‘absoluutheid’:

Als het wordt gebruikt voor het UNIVERSELE BEGINSEL is het een abstract
zelfstandig naamwoord, wat beter en logischer is dan het bijvoeglijk naam-
woord ‘absoluut’ toe te passen op dat wat noch eigenschappen noch beper-
kingen kent, en HET kan die ook niet hebben.

Wat malaprakriti betreft: dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat
bestaat uit mila, wortel, en prakriti, natuur; het betekent dus elemen-
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tale of voortbrengende natuur. Het is de andere kant van parabrahman,
maar meer in het bijzonder de wortel-stof van ieder hiérarchisch stelsel.

Een heelal is beide; in zijn essentie is het zowel mulaprakriti als
parabrahman, omdat het is gevormd uit menigten individuele mona-
den. Het hart van een monade is onbegrensde Ruimte; en de onbe-
grensde Ruimte heeft twee aspecten, leven of energie, en substantie of
vorm. Men kan deze niet van elkaar scheiden.

Leven of energie is wat we parabrahman kunnen noemen; de sub-
stantie- of voertuigkant is mulaprakriti. Vaag mulaprakriti weg, als dat
mogelijk zou zijn, wat niet het geval is, en men houdt zuiver bewustzijn,
zuivere energie over; en ook dat is niet mogelijk omdat energie en stof
twee kanten zijn van hetzelfde ding, evenals kracht en substantie.
Elektriciteit, bijvoorbeeld, is zowel energetisch als substantieel; bewust-
zijn is zowel energie als substantie.

Ons lichaam is in essentie malaprakriti, wortelsubstantie, funda-
mentele essentie, die zich in een vorm manifesteert. Dat geldt voor alles
— een ster, een stuk hout, een steen, een dier, een distelpluisje dat door
de lucht zweeft. De essentie ervan is mulaprakriti; en overal in de
onpeilbare ruimten is malaprakriti, maar ook parabrahman.

Door deze twee woorden, parabrahman en milaprakriti, krijgen
we een idee dat totaal verschilt van de westerse vage mentale, ab-
stracte voorstelling van een oneindigheid die slechts een ontkenning
inhoudt — niet-eindig. Het enige wat het menselijk bewustzijn kan zeg-
gen is dat parabrahman precies is wat we om ons heen zien - voor-
zover onze fysieke zintuigen dit voor ons kunnen interpreteren — maar
dan onbegrensd. Parabrahman is dus niet een entiteit; als woord is het
een beschrijvend bijvoeglijk naamwoord dat een zelfstandig naam-
woord is geworden en betekent eenvoudig voorbij brahman. ‘“Zo
boven, zo beneden’ — en er is geen essentieel verschil tussen wat
boven en wat beneden is. Ieder atoom heeft zijn thuis in een mole-
cule; iedere molecule heeft haar thuis in een cel; iedere cel in een
lichaam; ieder lichaam in een groter lichaam; het grotere lichaam, in
dit geval onze aarde, heeft zijn woonplaats in de zonne-ether; het zon-
nestelsel heeft zijn thuis in het melkwegstelsel; het melkwegstelsel in
het heelal; het heelal heeft zijn thuis in een groter heelal; enz., tot in
het oneindige. En dat ‘tot in het oneindige’ is onze manier om para-
brahman te zeggen — maar met het diepgaande en radicale verschil
dat de innerlijke, onzichtbare, spirituele werelden, die het westerse



PARABRAHMAN-MULAPRAKRITI 101

denken bijna algemeen negeert, de kerngedachte vormen.

Elke entiteit bestaat in iets anders groter dan zijzelf, en bevat een
menigte wezens lager dan zijzelf. Toen H.P. Blavatsky parabrahman
Ruimte noemde, bedoelde ze daarmee niet een leegte, maar ze ge-
bruikte het ongeveer op dezelfde manier als ze de term duur gebruikte.
Zoals de duur bestaat uit tijd, momenten, tijdseenheden, zo is Ruimte
vol met gemanifesteerde monaden, en met absoluten die monaden van
een vergevorderd type zijn die legers en menigten van zich ontwikke-
lende lagere monaden in zich bevatten.

Parabrahman betekent niet meer dan dat, en mulaprakriti is slechts
de andere kant ervan — de kant van expansie en verandering. We kun-
nen zeggen dat parabrahman de bewustzijnskant is en mulaprakriti de
ruimte-kant. Parabrahman is niet een soort god. Het is eenvoudig
Ruimte. Evenals het woord oneindig is het een algemene term, een
erkenning dat het menselijk bewustzijn daar niet verder kan. De term
het grenzeloze is ook een cliché. Dit grenzeloze is vol met eindige,
beperkte wezens en dingen. We gebruiken deze termen, die zuivere
abstracties zijn, alsof ze concrete werkelijkheden zijn, en vormen
gedachten daarover, en bedriegen daardoor onszelf.

Alles — zelfs wat we DAT noemen - is bevat in iets groters. Maar het
woord DAT is niettemin toereikend om het hele terrein van dit begrip te
omvatten. Een melkwegstelsel is een kosmische cel; en wat men eiland-
heelallen noemt zijn andere kosmische cellen; en deze kosmische cel-
len worden omspoeld door de intergalactische ether en verenigen zich
tot een ultrakosmisch ondoorgrondelijk wezen. Al schijnen de cellen
van een menselijk lichaam onder de microscoop van elkaar gescheiden,
ook zij zijn verenigd om dat lichaam te vormen dat op zijn beurt in een
wereld leeft.

Ik citeer twee passages uit Consider the Heavens (1935) van de be-
kende Amerikaanse astronoom dr. Forest Ray Moulton, die een inte-
ressante wetenschappelijke omschrijving geven van diezelfde gedachte:

De essentiéle eenheden waaruit we bestaan zijn moleculen en ketens van
moleculen. Onze levensprocessen komen tot uitdrukking door hun eigen-
schappen; onze gedachten worden bepaald door hun wisselwerkingen. Maar
misschien zijn er in de oneindige reeks van kosmische eenheden andere die
de rol spelen van moleculen in levende organismen. Subelektronen, honderd
keer zo klein, kunnen bij wijze van spreken moleculen zijn van bewuste
wezens die een miljoen generaties lang bestaan in wat voor ons een seconde
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is. En supermelkwegstelsels, honderd keer zo groot, kunnen eveneens de
moleculen zijn van bewuste wezens van wie de levenscyclussen onvoorstel-
bare tijdsperioden in beslag nemen. In elk geval zou het voor ons in onze
onwetendheid niet te rechtvaardigen zijn aan te nemen dat er uit de onein-
dige mogelijkheden alleen op ons niveau leven zou bestaan. - blz. 300

Laten we daarom nogmaals aannemen dat er intelligente wezens bestaan
waarvan de samenstellende elementen — de atomen, om zo te zeggen — melk-
wegstelsels of supermelkwegstelsels van sterren zijn. Hun levenscyclussen
worden gemeten in miljoenen miljarden jaren, want zulke tijdsperioden zijn
nodig voor belangrijke veranderingen in supermelkwegstelsels van de hogere
orden, die voor deze wezens slechts de cellen in hun lichaam zijn, of de
bloedlichaampijes die door hun aderen circuleren. Wanneer ze ademen wordt
er een stortvloed van supermelkwegstelsels uit hun neusgaten geblazen; wan-
neer hun hart klopt zijn er melkwegstelsels met een omvang van een miljard
lichtjaren in beroering. Voor deze wezens zijn de melkwegstelsels die wij ken-
nen slechts elektronen of fotonen, waarvan de uitzettingen en samentrekkin-
gen door gravitatie, en hun oscillaties van vorm, vaag tot uitdrukking komen
in golfpakketten. Voor hun grove zintuigen hebben zulke minuscule fysieke
eenheden als melkwegstelsels geen nauwkeurig te bepalen plaats of bewe-
ging, hoewel deze entiteiten voortbestaan en kwantitatieve eigenschappen
bezitten. Voor hen zijn de melkwegstelsels de primaire elementaire eenheden
in een chaos waaruit volgens de statistische wet van de gemiddelden zich een
hoge graad van orde in de supermelkwegstelsels vormt. - blz. 330

Samenvattend kunnen we zeggen dat parabrahman en malaprakriti
eenvoudig de onbegrensde Ruimte zijn met alle menigten wezens
die daarin wonen. Op elk punt ervan kan een logos uit zijn pralaya
tot manifestatie komen, hier, daar, of waar dan ook: miljoenen van
deze logoi kunnen zich ontvouwen in nieuwe manvantara’s terwijl
misschien tegelijk miljoenen andere logoi hun respectieve pralaya’s
ingaan.

De kosmische evolutie en het begin ervan zijn in oude kosmo-
gonieén algemeen beschreven als: ‘In het begin was DAT’; en dit begin
betekende niet een absoluut begin van de hele oneindigheid, wat
absurd is, maar een van de beginpunten van een stelsel in de grenze-
loze duur. Als zijn tijd begint, komt de logos tevoorschijn en met de
logos wordt een van deze ontelbare monadische punten in DAT
bedoeld; en uit deze ene logos ontwikkelt zich een hiérarchie — hetzij
een kosmische hiérarchie, of een zonnestelsel, een mens of een atoom.
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En deze logoische punten zijn talloos, omdat ieder mathematisch punt
in de ruimte een potenti€le logos is.

In en om al zulke manifestaties van kosmische logoi of heelallen ligt
dat mysterie der mysterién waarover de oude wijzen uit een gevoel van
eerbied bijna altijd in toespelingen spraken, en dat de vedische rishi’s
van het oude India TAT noemden. Dat is het naamloze, dat evenzeer de
intuitie van de hoogste goden in alle gemanifesteerde heelallen te
boven gaat als het begripsvermogen van de mens. Het is de onbe-
grensde oneindigheid, de begin- en eindeloze duur en het volslagen
onbegrijpelijke grenzeloze leven dat eeuwig Is.



Manvantara: een droom, een maya

O brahmaan, aan deze aarde en de andere dingen van het heelal ligt het
denkvermogen ten grondslag en ze bestaan op geen enkel tijdstip los van het
denkvermogen. Bijna alle mensen op deze wereld die het pad van dit heelal
van dromen, begoocheling en egoisme bewandelen, beschouwen het als wer-
kelijk en genieten ervan. Het is alleen in chitta (het warrelende denken) dat
het heelal bestaat. . . . Heel wonderbaarlijk zijn de gevolgen of manifestaties
van het denken, zoals de analogie van een kraai en de vruchten van de pal-
myra. Zo zien verschillende mensen de ene droom (van het heelal) op ver-
schillende manieren. Met één tak van sport vermaken veel jongens zich op
verschillende wijzen. — Laghu-Yoga-Vasishtha, V, 5

Maya of illusie is geen begoocheling in de gebruikelijke zin van het
woord, namelijk iets dat niet bestaat. De illusie in en om ons is ‘echt’
in die zin dat ze werkelijk bestaat; onze maya of illusie komt voort uit
het feit dat we de dingen niet zien, en vaak opzettelijk weigeren te zien,
zoals ze werkelijk zijn en zo het slachtoffer worden van het bedrieglijke
spel van onze eigen in verwarring gebrachte innerlijke vermogens.
Iemand bijvoorbeeld die in enig opzicht extreme opvattingen heeft,
zit, hoe oprecht hij ook is, gevangen in het netwerk van zijn eigen
misvattingen.

Dit feit alleen al heeft een geweldige morele betekenis, want het leert
ons mild tegenover anderen te zijn, omdat we de zwakheden van ons
eigen bevattingsvermogen kennen en ook onze sterke vooroordelen en
neigingen, waardoor we de dingen als door een donkere bril zien. De
wetenschapper van een eeuw geleden die er ideeén over het fysieke
heelal op na hield die nu onjuist zijn gebleken, en die fanatiek dacht de
waarheid te hebben gevonden, verkeerde onder de maya van zijn tijd,
maar ook onder een maya voortgebracht door zijn eigen onvolmaakte
inzicht. Ook de gelovige die vasthield aan theologische leerstukken,
waarvan de grotere kennis van onze tijd heeft aangetoond dat ze onjuist
of slechts gedeeltelijk juist zijn, leefde onder een soortgelijke maya. De
materialist die beweerde dat de mens niets meer was dan een levend
mechanisme, verkeerde evenzeer in de ban van de illusie als de ge-
lovige die dacht dat bij het Laatste Oordeel ‘rammelende botten uit alle
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hoeken van de lucht komen aanvliegen’, zoals de eens zeer gerespec-
teerde dr. Watts zong.

We weven, misschien met diepe mentale en emotionele overtuiging,
velerlei bedrieglijke webben van gedachten en gevoelens, en zijn een
tijdlang ervan overtuigd dat we gelijk hebben om pas later, wanneer we
door ervaring wijzer zijn geworden, in te zien dat we slechts slaven
waren van de maya van onze eigen verkeerde voorstellingen. Sommige
wetenschappelijke theorieén die in deze tijd serieus worden gepropa-
geerd, zijn niet minder mayavisch dan wat ook maar uit de annalen van
de geschiedenis naar voren kan worden gebracht; maar zolang deze
illusies voortduren, of ze wetenschappelijk, filosofisch, theologisch of
iets anders zijn, zijn ze betrekkelijk reéel voor hen die ze aanhangen.

De leer van maya wordt in de een of andere vorm door bijna alle
grote religieuze en filosofische scholen van het oude en moderne
Hindoestan onderwezen, en valt in het bijzonder op in de Advaita-
Vedanta. Ze is eveneens kenmerkend voor het boeddhisme - tegen-
woordig duidelijker in de noordelijke scholen van het mahayana dan in
het zuidelijke boeddhisme van het hinayana.2

Het woord maya wordt afgeleid van de werkwoordswortel ma, uit-
meten, paal en perk stellen aan, en krijgt bij uitbreiding de betekenis van
beperking, vergankelijke aard en alles wat niet duurzaam is. We hebben
hier dus bijna hetzelfde onderscheid, dat vaak in bepaalde Europese filo-
sofische scholen wordt gemaakt, tussen dat wat is, ofwel het Werkelijke,
en dat wat slechts bestaat [Eng. ex-ists], of dat wat een uiterlijke verschij-
ningsvorm heeft. Het is maar een kleine stap van deze algemene denk-
beelden naar het besef dat alles wat een verschijningsvorm heeft en dus
voorbijgaand is, bedrieglijk is en als zodanig geen eeuwigdurende wer-
kelijkheid bezit. Uit deze gedachte is in de hindoe-filosofische stelsels en
ook in het boeddhisme het algemene idee gegroeid dat alles wat illusoir
is, op een of andere vreemde manier magisch is, omdat het een valse
schijn heeft die zowel de zintuigen als het denken misleidt.

Kijk naar de mens zelf: hij is in essentie een goddelijk-spirituele
monade die rondtrekt door alle uiterlijke en dus illusoire werelden en
gebieden van het gemanifesteerde bestaan; deze goddelijk-spirituele
monade is zelf eeuwigdurend omdat ze een druppel is van de kosmi-
sche logos, van de kosmische geest, de Werkelijkheid voor alles in ons
heelal. Toch zijn al de verschillende delen van de menselijke constitu-
tie waarin deze monade zich kleedt, door hun min of meer onbesten-
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dige aard, illusies vergeleken met de goddelijke monade zelf. Het zou
belachelijk zijn over de mens te spreken alsof hij niet werkelijk is en
geen werkelijk bestaan heeft, want dat heeft hij zeer nadrukkelijk wel;
maar alleen zijn verschillende monaden zijn druppels van de eeuwig-
heid, en alle overige delen van hem vormen de ‘magie’ die in tijd en
ruimte door karma wordt teweeggebracht, en brengen gezamenlijk alle
uiterlijke aspecten van zijn constitutie voort.

Terwijl de maya van het lagere deel van elk wezen of ding, of we nu
spreken over een melkwegstelsel of een mens, zonder twijfel bestaat en
al wat is voortbrengt, is het duidelijk dat we niet kunnen zeggen dat de
vele en veelsoortige dingen om ons heen absoluut niet bestaan, en ook
zijn ze in absolute zin niet verschillend en gescheiden van de Werke-
lijkheid erachter. Als dat zo was, zouden we daarmee onmiddellijk een
onverklaarbare dualiteit in het leven roepen tussen de fundamentele
Werkelijkheid en de gemanifesteerde illusie, en dan zou het onmogelijk
zijn om te verklaren hoe de verschijningsvorm voortkomt uit het nou-
menale of het Werkelijke. Volgens deze onjuiste theorie zouden die
twee totaal gescheiden zijn en zou de verschijningsvorm niet door oor-
zakelijke schakels met de Werkelijkheid zijn verbonden. Filosofisch
gezien is dus zelfs maya of mahamaya een functie van de Werkelijkheid
— haar sluier - voortkomend uit de Werkelijkheid zelf en bestemd om
zich tenslotte weer met het Werkelijke te verenigen.

Laten we nu een aspect van de leer van maya bespreken dat in de
exoterische filosofische stelsels gewoonlijk erg oppervlakkig wordt
behandeld. Alle gemanifesteerde entiteiten, werelden en gebieden, kun-
nen in zeer diepe zin worden beschouwd als de visioenen of dromen die
zijn voortgebracht in en door het kosmische denkvermogen of de kosmi-
sche geest aan het begin van de perioden van manvantara van het heelal.

In het geval van de mens is de incarnatie van het spirituele ego een
betrekkelijke ‘dood’ voor dat ego, en evenzo is het einde van de be-
lichaming in de stoffelijke werelden een opnieuw ontwaken van het spi-
rituele ego in een hogere graad van zelfbewustzijn in en op zijn eigen
gebieden en werelden. Op identieke wijze, en gebruikmakend van de
analogie als sleutel, is dat wat we een manvantara noemen een dood
van de kosmische geest — het is in paradoxale zin een soort devachan
of zelfs een kamaloka van de kosmische geest of het kosmische denk-
vermogen; en pas als het manvantara eindigt en de pralaya begint, ver-
vagen deze dromen en visioenen van de kosmische geest, en ontwaakt
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zijn veelomvattende bewustzijn opnieuw tot de volle werkelijkheid van
zijn eigen verheven zelf.

We kunnen hieruit twee conclusies trekken: (a) dat devachan, hoewel
dichter bij de Werkelijkheid vergeleken met de illusie van het aardse
leven, niettemin meer een maya is dan de zelfbewuste en oorzaken
scheppende ervaringen van deze aarde; want de devachanische dro-
men, hoe mooi en spiritueel ze misschien ook zijn, zijn tenslotte dro-
men; en (b) het is pas in het nirvana, in welke toestand alle maya is
‘unitgeblazen’, dat de spirituele monade de Werkelijkheid proeft en is
bevrijd van haar bedrieglijke dromerij, die niets anders is dan de uitge-
breide ervaringen die het gevolg zijn van de omzwervingen in het gema-
nifesteerde bestaan. En zo is het ook met het heelal en zijn mahamaya.

We zien dus dat alle gemanifesteerde werelden als verschijnsel wer-
kelijk zijn, omdat ze bestaan als een illusoire en dus begoochelende
activiteit van het kosmische denkvermogen, en omdat de essentiéle
Werkelijkheid hun achtergrond en bron is. Het is belangrijk dit punt te
begrijpen, want we dwalen ver af van de ware leer als we denken dat
maya betekent dat de wereld van de verschijnselen volstrekt niet
bestaat. De verschijningswereld is illusoir en is toch gebaseerd op de
Werkelijkheid, omdat ze daaruit voortvloeit.

Dit is de reden dat de leer van maya zo gemakkelijk de betekenis
heeft gekregen van magische illusie of de werking van een magische
kracht in de natuur. In verscheidene passages uit de oude filosofieboeken
van de hindoes worden bepaalde kosmische godheden, zoals Varuna of
Indra, bekleed met magische vermogens van ‘misleiding’, en die passa-
ges doelen rechtstreeks op het heelal van verschijnselen als het product
van de intelligente fantasie van de kosmische verbeeldingskracht, die het
heelal en alles wat zich daarin bevindt als een droom doet ontstaan.

Dit wordt goed geillustreerd in het volgende fragment uit het Yoga-
Vasishtha-Ramayana (hfst. xii):

Gedurende de tijd dat de grote slaap van mahapralaya heerst, is Brahm
het enige dat blijft als eindeloze ruimte en verheven vrede. En wanneer Het
aan het einde daarvan weer ontwaakt in de vorm van chit (bewustzijn), denkt
Het bij zichzelf ‘Ik ben een lichtstip’, net zoals u zich in uw dromen elk
gewenst beeld vormt. Die lichtstip neemt weer afmeting aan, ‘Tk ben groot’.
Die massa, die geen echte werkelijkheid heeft, wordt het Brahmanda. Binnen
dat Brahmanda denkt Brahm weer: ‘Ik ben Brahma’, en Brahma wordt
daarop de bestuurder van een uitgestrekt mentaal rijk dat deze wereld is. In
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die eerste schepping nam het bewustzijn vele vormen aan; en de wortelvor-
men die het bewustzijn in dat begin aannam blijven onveranderlijk bestaan
gedurende de hele kalpa. Dat is de bestemming die de aard en de wet van de
dingen is, terwijl dat oorspronkelijke bewustzijn voortduurt. Het vormt dat
wat onze ruimte en tijd en basiselementen zijn. Het vormt ze tot wat ze zijn
uit asat. Die bestemming heeft ook de duur van het menselijk leven vastge-
steld, die verschilt in de verschillende yuga’s als gevolg van verschillen in de
graad van zonde en verdienste.

Dezelfde gedachte is belichaamd in verscheidene passages in de
Purana’s en de Upanishads, in de Rig-Veda en ook in de Bhagavad-Gita.3

Wij mensen zijn onlosmakelijke delen van het kosmische geheel; en
omdat we deelhebben aan al zijn kenmerken en eigenschappen, volgen
we de wetten en werkingen van het heelal waaruit we zijn voortge-
komen. Dit is de reden waarom we niet alleen onderworpen zijn aan
maya, maar dat we DAT in ons hebben als onze goddelijk-spirituele
natuur, waardoor het ons mogelijk is door evolutionaire groei tenslotte
zelfbewust het Werkelijke te kennen.

De betoverende magie van maya omringt ons aan alle kanten; maar
ons eigen diepste innerlijk is niet-illusie, of is, anders gezegd, het kos-
mische noumenon, of het hart van §tnyata; en juist op dit diepste inner-
lijk zinspeelt HPB als ze over alaya™ spreekt als ‘de universele ziel of

*Alaya is een boeddhistische term die vooral in de noordelijke scholen wordt
gebruikt en in feite identiek is met het hoogste akasa, de top van de anima mundi of
kosmische ziel. Het is een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit het ont-
kennende partikel 4, en lzya van de werkwoordswortel /7, die oplossen, verdwijnen,
betekent. Alaya moet niet worden verward met alaya-vijiiana, een term die vaak
wordt aangetroffen in geschriften van de mahayana-school. Alaya en alaya zijn niet
identiek. Alaya kan mahabuddhi of kosmische buddhi worden genoemd, ofwel de
tweede kosmische logos; terwijl alaya een reservoir, een woning, betekent en vaak op
mystieke manier wordt gebruikt voor een schatkamer van wijsheid en kennis.
Vijiiana betekent onderscheidingsvermogen of vermogen tot redeneren.

In de menselijke constitutie komt alaya-vijfiana overeen met het reincarnerende
ego of het hogere manas, dat de voorraadschuur is van alle mentale en spirituele erva-
ringen die door het menselijke ego in elk van zijn incarnaties zijn vergaard. Het is
daarom de zetel van de verzamelde wijsheid die tot de menselijk-spirituele natuur van
de mens behoort; en is in één opzicht zowel het doel van zijn toekomstige evolutie als,
tegelijkertijd, door de karmische zaden van het lot die het bevat, de veroorzaker van
wederbelichamingen. Alaya-vijfiana is bijna identiek met de vijianamaya-kosa van de
Vedanta, letterlijk uit denken gevormd omhulsel, die het dichtst bij de hoogste of
anandamaya-kosa staat, omhulsel van bewuste gelukzaligheid, en deze laatste komt
overeen met buddhi; terwijl de atman de top van de constitutie is.
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atman’ — dat wat niet tot de verschijnselen behoort omdat het nooit
opgaat in de illusie. Zelfs de wetenschappers zijn gaan vermoeden dat
de fysieke stof zelf illusoir is — ‘voornamelijk gaten’. Wat we fysieke stof
noemen is niet substantie per se, maar slechts een voortbrengsel of een
manifestatie van een eraan ten grondslag liggende werkelijkheid, ver-
geleken waarmee ons heelal sinya, leeg, is.

Sommige mahayana-geschriften noemen achttien manieren om de
leegte of sunyata* te beschrijven; het doel daarvan is om de onwerke-
lijkheid of leegte van alles in de universele natuur, behalve de oor-
zakelijke Werkelijkheid, aan te tonen. Het zijn in feite een reeks
filosofische paradoxen, die ons enigszins doen denken aan de Griekse
school van Heraclitus, die ‘de Duistere’ werd genoemd, op grond van
zijn intellectuele spitsvondigheid in het uitspreken van paradoxen die
zowel het voor als het tegen van filosofische beginselen duidelijk
maakten.

Er wordt door boeddhistische commentatoren voortdurend op
gewezen dat alles wat het begrip leegte omvat, alleen kan worden door-
grond door middel van prajiia, of het buddhische, intuitieve begrips-
vermogen. Leegte is geen theoretisch begrip dat in een of andere
categorie van het logisch denken kan worden ingepast. Ze blijft onbe-
reikbaar en ondenkbaar, want ze is de uiteindelijke Werkelijkheid en
valt geheel buiten de grenzen van de wereld van manifestaties. Daarom
is ze synoniem geworden met het begrip aldus-heid (tathata). Leegte en
aldus-heid kunnen worden gezien als de mahayana-opvatting van de
Werkelijkheid. Men moet zich niet een beeld ervan vormen, maar ze
intuitief aanvoelen.

Om terug te komen op de kosmische intelligentie die het heelal ‘als
een droom doet ontstaan’: we moeten bedenken dat het absolute, met
andere woorden het kosmische denkvermogen, zich niet volledig als
maya projecteert, maar alleen zoals bij het ‘dromen’ — dat wil zeggen,
het wordt niet volledig het heelal van verschijnselen. Dat zou even
onjuist zijn als te veronderstellen dat de spirituele monade in de mens
tijdens een incarnatie volledig in het menselijk lichaam afdaalt. Veeleer
is het zo dat ze vanuit zichzelf een straal projecteert die, juist omdat hij
een deel is en niet de spirituele monade in haar totaliteit, vergeleken
met zijn ouder een betrekkelijke maya is.



Hindoe-opvattingen over maya

Het menselijk genie heeft in de loop van de eeuwen over het ontstaan
van het heelal verscheidene theorieén opgesteld van filosofische,
wetenschappelijke en religieuze aard. De verschillen betreffen echter
voornamelijk de manier van presenteren, want alle grote geesten uit het
verleden verkondigden dezelfde wijsheidsleer, dezelfde theosofie, die
oorspronkelijk door manasaputrische entiteiten uit andere gebieden
aan de eerste zelfbewuste mensen op deze aarde werd onderwezen.
Maar in de loop van de eeuwen werd de oorspronkelijke betekenis van
deze kosmische filosofieén uit het oog verloren en bleven slechts de
woorden over; zo ontstonden verschillende scholen, die elk de min of
meer zuiver exoterische interpretatie van het oorspronkelijke religieus-
filosofische stelsel volgde waarmee ze was verbonden.

Sommige denkers van het oude India onderwezen bijvoorbeeld de
Arambha-leer, dat het heelal door een verheven intelligentie werd
geschapen uit kosmisch materiaal dat voordien al in de ruimte bestond.
Deze school ging uit van de gedachte dat het heelal werd gevormd door
een reusachtige individuele godheid, en dus een ‘begin’ heeft gehad,
wat de betekenis is van het Sanskrietwoord arambha. Het christelijke
stelsel volgde diezelfde gedachtegang nog verder en bouwde een totaal
onfilosofisch denksysteem op waarin een oneindige, persoonlijke God
het heelal uit niets schiep. Hier was de arambha-gedachte eenvoudig
doorgeschoten. Toch hadden deze hindoedenkers wel gelijk, in die zin
dat ieder heelal zijn periodieke begin en einde heeft, al werd het zeker
niet ‘geschapen’ als het uiterlijke product van de wil en de intelligentie
van een verheven geest die handelde zonder dat hij daarvoor verant-
woording verschuldigd zou zijn. In feite is elk heelal eenvoudig het
karma of de reproductie van zijn vorige zelf — een vorig heelal dat dus
aan zijn eigen wederbelichaming voorafgaat — en dit herhaalt zich in de
tijdloze duur, al vindt er wel overal een geleidelijke verbetering plaats
tijdens het proces van evolutionaire groei.

Een andere school onderwees de Parinama-leer, waarin werd ver-
ondersteld dat het heelal — elk heelal — door een verheven kosmische
intelligentie werd geémaneerd uit denkvermogen en substantie, die
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vanuit haarzelf tot manifestatie kwamen. Tot zover is dit denkbeeld van
een emanatie® in overeenstemming met de esoterische traditie, die er
echter dit belangrijke punt aan toevoegt: deze verheven kosmische
intelligentie is slechts één van een oneindig aantal andere soortgelijke
intelligenties, en bestaat dus niet als één enkel en uniek wezen in de
onbegrensde ruimte.

Een derde school, de Vivarta, stelt als kern van haar leer dat het
heelal is geémaneerd uit het goddelijke als een verandering of wijziging
van zichzelf, en daarom als een niet-permanent en dus mayavisch
voortbrengsel. Ook hier zijn we het eens met bepaalde elementen van
hun leringen. Maar de fout van deze school schijnt te zijn dat ze ver-
klaart dat een deel van de goddelijke essentie in feite een illusie wordt,
in plaats van in te zien dat hoewel het gemanifesteerde heelal inderdaad
een tijdelijke kosmische illusie is, dat slechts betrekkelijk is omdat het
zijn grondslag in de Werkelijkheid heeft.

Deze drie scholen kunnen worden vergeleken met wetenschap, filo-
sofie en religie. De Arambha die een wetenschappelijke opvatting hul-
digt; de Parinama met een filosofische visie; en de Vivarta met een
religieuze zienswijze van de waarheid.

Kort samengevat: de Arambha is die opvatting over de oorsprong
van de dingen die, aangeduid als wetenschappelijk, het heelal ziet
als het ontstaan van een ‘nieuw’ voortbrengsel van een tevoren be-
staande kosmische intelligentie en al tevoren bestaande ‘punten’ van
individualiteit, die we veeleer monaden dan atomen zouden noemen.
Hoewel wordt erkend dat zo’n nieuw voortgebracht heelal het karmi-
sche resultaat is van een voorafgaand heelal, het vroegere ‘zelf’ van
het huidige, wordt niettemin de nadruk gelegd op het begin, op het
heelal als een ‘nieuw’ voortbrengsel, zoals wetenschappers het heelal
veelal zien.

Hoewel de Parinama-leer veel raakvlakken heeft met de Arambha,
legt ze de nadruk op het ontstaan van het heelal als een voortbrengsel
van krachten, entiteiten en substanties die zich van binnenuit ont-
plooien en zo het heelal doen ontstaan door een soort omzetting of
ontvouwing door emanatie of evolutie.

Het Vivarta-stelsel dringt nog dieper door in het kosmische myste-
rie en vestigt de aandacht op de oneindige duur van de goddelijke

*Vgl. De Mahatma Brieven, blz. 81-2.
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essentie, die het ziet als de voortbrenger van verschijningsvormen* van
zichzelf, door wijzigingen van zichzelf of van delen daarvan, teweeg-
gebracht door emanatie-evolutie van binnenuit, en deze wijzigingen
vormen de kosmische mahamaya. Het gehele objectieve heelal, zicht-
baar en onzichtbaar, wordt daarom gezien als illusoir omdat het slechts
een collectieve wijziging, of reeks van wijzigingen is, van de voortbren-
gende goddelijke essentie; en deze laatste blijft altijd zichzelf maar
brengt niettemin verschijningsvormen van zichzelf voort door objecti-
vering in een proces van ontvouwing of emanatie-evolutie.

Deze drie scholen bestaan met grotere en kleinere verschillen nog
steeds in India, en hun ideeén zijn elders in de wereld ook gangbaar
geworden. Hoewel ze elementen van waarheid bevatten, schijnen ze uit
te gaan van een ‘scheppende’ hoogste intelligentie, die als een individu
op een min of meer menselijke wijze als een schepper of maker werkt;
alle drie zijn te antropomorfistisch.

Volgens het theosofische standpunt bevat de onbegrensde Ruimte
in haar grenzeloze gebieden en in elk oneindig klein mathematisch
punt daarvan, leven en substantie met een inherent scheppend en vor-
mend vermogen; zodat, terwijl misschien in één deel van het grenze-
loze, zichtbaar en onzichtbaar, een heelal ontstaat, in een ander deel
een ander heelal zijn manvantarische einde kan bereiken en zich voor-
bereidt op zijn kosmische pralaya. Men heeft daarom een verkeerde
voorstelling van het oneindige als men veronderstelt dat het op enig
moment een actieve, scheppende macht is die vanuit zichzelf heelallen
tevoorschijn brengt, want dat betekent een gewild en scheppend - en
dus beperkt — handelen. De waarheid is dat elk zo’n heelal, als een
ruimtelijke eenheid, hoewel het in alle eeuwigheid in het grenzeloze
bestaat, niettemin zichzelf voortbrengt en tot manifestatie komt door inhe-
rente zaden van actieve individualiteit. Dit proces van heelallen die als
gevolg van hun eigen ingeboren individuele leven, bewustzijn en ener-
gie verschijnen, verdwijnen en tot aanzijn komen, is één kant van de
leer over svabhaval - zelf-voortbrenging van het karakteristieke.

*De technische term voor deze verschijningsvormen is namariipa — een samen-
gesteld Sanskrietwoord dat naam-vorm betekent; nama komt overeen met ideeén of
begrippen, en rupa betekent objectivering: beelden of vormen waarin deze ideeén
zich manifesteren.

TEr bestond ooit een hoogontwikkelde filosofische school in het boeddhisme die
de Svabhavika werd genoemd, omdat haar leraren vasthielden aan de gedachte dat
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Al zulke entiteiten of wezens — hetzij een heelal, of een rondzwer-
vend levensatoom waar dan ook - zijn omringd en doortrokken van de
allesomvattende geest, het bewustzijn, de substantie en kracht van het
onbegrensde AL. Zoals HPB het uitdrukte: ‘. . . de onkenbare oorzaak
brengt geen evolutie teweeg, hetzij bewust of onbewust, maar laat
slechts periodiek verschillende aspecten van zichzelf zien, die door eindige
denkvermogens kunnen worden waargenomen’.*

Waar het hier om gaat is dat de ‘onkenbare oorzaak’ geen individu
is in de zin van een schepper, maar de uitgestrekte, onbegrensde kos-
mische oceaan, waaraan alles ontspringt, waarin alles voor altijd is, en
waarin alle entiteiten tenslotte terugkeren voor hun respectieve perio-
den van rust en herstel. Het zou volstrekt onjuist zijn zich de onbe-
grensde oneindigheid voor te stellen als een individu, dat door golven
van evoluerend leven in voortdurende beweging is. Al zulke opvattin-
gen van kosmische processen zijn begrensd, hoe kolossaal ze in onze
menselijke verbeelding misschien ook zijn. Men kan niet zeggen dat de
oneindigheid, de eeuwigheid, het onkenbare, kan evolueren, omdat
alleen eindige dingen evolueren, want evolutie is een eindig proces.
Evolutie is slechts een andere manier om de werking van karma tot uit-
drukking te brengen, dat wil zeggen het uitwerken van karma en evo-
lutie zijn praktisch identiek.

Voor het bewustzijn van wezens in het dhyani-chohanische stadium
is de menselijke evolutie hier op aarde slechts een maya, en in het
bewustzijn van nog verhevener entiteiten, die even ver boven de
dhyani-chohans staan als zij boven ons, is zelfs de dhyani-chohanische
evolutie slechts een maya. Niettemin is er evolutie in de stoffelijke
werelden waar maya oppermachtig is — want de betekenis van stof en
maya is in wezen dezelfde. Hier is evolutie oppermachtig, omdat karma
oppermachtig is en daarom is evolutie iets heel werkelijks voor ons. Het
bestaat maar IS NIET.

alle entiteiten of wezens, waar ook in tijd en ruimte, verschijnen en verdwijnen als
gevolg van ingeboren individuele krachten in henzelf. Deze krachten doorlopen de
hele schaal van het kosmische mysterie, van het goddelijke via het spirituele, men-
tale, psychische, emotionele, astrale tot het fysieke. In dat opzicht kwam deze school
overeen met de esoterische filosofie; maar al vele eeuwen zijn de Svabhavika’s zeer
gedegenereerd, zowel wat hun filosofische ideeén als hun inzicht betreft, zodat hun
school tegenwoordig bijna een verhuld materialisme vertegenwoordigt.
*De Geheime Leer, 2:553.
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Wanneer een entiteit of een wezen ontwaakt en zich manifesteert,
start dat proces in elk van de gevallen doordat vanuit de tot dan ‘sla-
pende’ goddelijke entiteit de emanatie begint. Dit woord emanatie komt
uit het Latijn en betekent uitstromen, zoals gedachten uit het brein stro-
men of zoals een rivier uit zijn bron stroomt. Emanatie is een proces dat
zich tijdens de hele levensduur van een zich manifesterend wezen, groot
of klein, voortzet; en iedere evolutionaire vooruitgang is inderdaad een
groei die werd bereikt door het emaneren of uitstromen van krachten,
eigenschappen en vermogens uit het innerlijk van de entiteit.

We kunnen emanatie en evolutie als bijna, zo niet geheel, gelijk-
waardig beschouwen. In feite zijn het slechts twee beschouwingswijzen
van hetzelfde proces, kosmisch of op uiterst kleine schaal. Evolutie
betekent ontvouwing en dus de bevrijding van wat als niet gemani-
festeerde krachten en eigenschappen al in de entiteit bestaat. Wanneer
de emanatie op een bepaald gebied begint, begint op hetzelfde ogen-
blik ook de evolutie. Anders gezegd: wanneer een eigenschap of ver-
mogen begint voort te komen uit de essentie van de monade, begint het
vanaf dat moment ook zijn svabhava of kenmerkende eigenschappen te
ontvouwen. Het omgekeerde van evolutie is involutie: het inrollen of
weer verzamelen van wat tevoren was ontrold. Involutie is daarom ook
het tegenovergestelde van emanatie.

Het hele gemanifesteerde heelal is, vergeleken met het goddelijke,
een mahamaya, voortgebracht door emanatie-evolutie. Voor ons ein-
dige wezens, die zelf een maya zijn vergeleken met het onuitsprekelijke
goddelijke, zijn evolutie en emanatie en alle werkingen daarvan echter
een werkelijkheid, omdat ons waarnemend bewustzijn zelf het product
is van deze mayavische processen. Men kan zeggen dat de esoterische
filosofie een objectief idealisme onderwijst: het heelal en al zijn mani-
festaties en werkingen zijn ‘werkelijk’ voor allen die erbij betrokken
zijn; maar zijn maya vergeleken met de uiteindelijke en onbegrensde
Werkelijkheid, waaruit het heelal oorspronkelijk als een kosmische
monade voortkwam en waarin het, eeuwigheden later, zal terugkeren.



Spirituele werkelijkheid en door het
denkvermogen voortgebrachte illusie

‘IJdelheid der ijdelheden; alles is ijdelheid’, zegt Prediker. Het
Hebreeuwse woord dat hier is vertaald met ‘jjdelheid’ is Aebel*, dat in
het algemeen overeenkomt met het Sanskrietwoord maya. Dit toont
aan dat de leer over illusie niet uitsluitend van de hindoes is, maar deel
uitmaakt van het gemeenschappelijke filosofische en religieuze erfgoed
van de mensheid.

Zoals H.P. Blavatsky in een van haar brieven zegt: ‘We zijn in één
opzicht allemaal een maya; maar in onze eigen ogen zijn we werkelijk-
heden in ruimte en tijd en zolang die duurt op ons gebied.’t Dit is een
diepe waarheid omdat maya zeer echt lijkt voor maya; en hoewel we in
onze diepste essentie goddelijk zijn en dus onlosmakelijke delen van de
kosmische Werkelijkheid, zijn we in onze gemanifesteerde persoonlijk-
heden duidelijk mayavisch, omdat we niet-blijvend en vergankelijk zijn
en omdat we onvolmaakt zijn. Hierin ligt niet alleen de sleutel tot een
juist inzicht in hoe maya ons beinvloedt, maar ook hoe we het pad kun-
nen vinden waarlangs we ons van maya kunnen bevrijden om zo één
te worden met de Werkelijkheid en de Waarheid kunnen ‘zien’.

De god in ons, de onsterfelijke monadische vonk van de vurige kos-
mische essentie van de uiteindelijke Werkelijkheid, is de bron van onze
hele waarheid en werkelijkheid. Hoe meer we deze worden en haar ver-
heven wijsheid en kracht in ons leven manifesteren, des te dichter nade-
ren we haar Werkelijkheid. Op deze manier bevrijden we ons stap voor
stap van de magische betovering van de illusie waarin we leven, en die
ons beinvloedt omdat onze omhulsels van bewustzijn — onze verschil-
lende ‘persoonlijkheden’ — onvolmaakt zijn.

De Geheime Leer (1:175) zegt terecht:

.. volgens onze leer die dit Heelal van verschijnselen als een grote illu-
sie beschouwt, nadert een lichaam meer tot de werkelijkheid naargelang het

*Dit is ook de naam van een van de ‘zonen’ van Adam, namelijk Abel, de vrou-
welijke ‘broer’ van Kain. Hebel of habél betekent niet-duurzaam zijn, geleidelijk
verdwijnen; dus alles wat niet-blijvend, illusoir, is.

1 The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, blz. 253.
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zich dichter bij de ONBEKENDE SUBSTANTIE bevindt, omdat het dan verder
afstaat van deze wereld van maya.

De oorzaak van het menselijk lijden ligt dus niet in maya zelf, maar
in onze eigen onvolmaaktheden en in de vaak doelbewust verkeerde
keuzen, die ons steeds dieper doen wegzinken in de woelige golven van
de bedrieglijke oceaan van het gemanifesteerde bestaan. Ons eigenzin-
nig vasthouden aan verkeerde gedachten en gevoelens, onze instinc-
tieve begeerten en gehechtheid aan zintuiglijk waarneembare dingen
en ook onze nog niet volledig ontwikkelde intelligentie, verhinderen
ons uit deze golven van illusie op te stijgen naar het heldere en eeuwige
zonlicht van de atmosfeer van de god in ons.

We staan onder invloed van veel soorten maya: ‘U lijdt door uzelf.
Niets anders dwingt’, zegt Sir Edwin Arnold in zijn prachtige gedicht
Het Licht van Azi¢. We staan onder invloed van maya op het mentale en
psychische gebied en hebben onze goddelijke oorsprong vergeten. Ons
streven is in hoge mate op het stoffelijke gericht, omdat we in beslag
worden genomen door de illusies van het lichamelijk bestaan, waarbij
ons verstandelijk denken misschien wel het beste voorbeeld van men-
selijke maya is en dus de grootste boosdoener in ons.

We kunnen ons van maya in al zijn vele vormen bevrijden door
er voortdurend naar te streven de atmische, buddhische en hogere
manasische vermogens in ons te ontwikkelen, langzaam op te stijgen
naar deze hogere gebieden van onze constitutie en daarin en daarop te
leven, wat mogelijk is zelfs terwijl we belichaamd zijn. De eerste stap is
om in elk deel van ons wezen ervan overtuigd te zijn dat ‘het hart of de
kern van ieder van ons een straal is van de onbegrensde Werkelijkheid.
HPB schreef in dit verband:

... de mijnwerker weet hoe het goud eruit zal zien als het aan het kwarts
zal zijn onttrokken, terwijl de gewone sterveling zich geen idee kan vormen
van de werkelijkheid van dingen, los van de maya die deze versluiert en
waarin ze zijn verborgen. Alleen de ingewijde die beschikt over de kennis,
verkregen door talloze generaties van zijn voorgangers, richt het ‘oog van
Dangma’ op de essentie van dingen waarop maya geen enkele invloed kan

hebben.*

Dit oog van Dangma, zoals de Tibetanen het oog van Siva noemen,

*De Geheime Leer, 1:75-6.
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is slechts een ander woord voor het innerlijke, spirituele orgaan van
waarneming van de boeddha in ons of, zoals de mystieke christenen het
zouden formuleren, van de immanente christos. Wanneer een edel
mens door vele levens van bewust streven naar de god in hem, één
is geworden met de christos of boeddha in hem, wordt hij zelf de
belichaming van deze boeddha of christos.

Het enige verschil — maar wel een heel belangrijk en veredelend
verschil - tussen een boeddha en een gewoon mens is dat een boeddha
zich zelfbewust heeft verenigd met en in feite de belichaming is gewor-
den van de dhyani-boeddha in hem, ofwel het buddhi-manas van zijn
eigen constitutie. Wanneer deze vereniging van de ingewijde met het
atman-buddhi-manas, of de spirituele monade, min of meer volledig is,
dan functioneert het oog van Dangma met betrekkelijk volle kracht en
glorie, en zo iemand, die dan inderdaad een boeddha of een christos is,
heeft bijna volledige kennis en macht over alle wezens en dingen van
de hiérarchie waartoe hij behoort.

In eeuwen ver in de toekomst, aan het einde van de zevende ronde
van onze tegenwoordige planeetketen, zullen allen die er dan in zijn
geslaagd het doel te bereiken, dhyani-chohans zijn geworden. Natuur-
lijk is dit hoogtepunt van menselijke grootsheid aan het einde van de
zevende ronde niet het einde van alle evolutie die voor menselijke
monaden mogelijk is, want toekomstige eeuwen zullen de evoluerende
monaden naar nog grotere spirituele en verstandelijke hoogten voeren.
Zelfs dan zal er maya zijn, maar maya op een veel spiritueler gebied,
dat ook weer zal worden overstegen als de monaden hoger en hoger
klimmen op hun eeuwige pelgrimstocht. De verschillende zeeén van
maya, die ieder uit een reeks kosmische gebieden bestaan, zullen dus
de een na de ander worden overgestoken op de eindeloze reis naar die
steeds onbereikbare Werkelijkheid die wij parabrahman noemen.

Om nog eens De Geheime Leer (1:708-9) te citeren:

In de oude symboliek werd altijd verondersteld dat de ZON (hoewel de
spirituele en niet de zichtbare zon werd bedoeld) de voornaamste Verlossers
en Avatara’s uitzond. Vandaar de verbindende schakel tussen de Boeddha’s,
de Avatara’s en zoveel andere incarnaties van de hoogste ZEVEN. Hoe dich-
ter de sterveling, van wie de persoonlijkheid door zijn eigen persoonlijke god-
heid (het zevende beginsel) als aardse verblijfplaats was gekozen, zijn
oervorm ‘in de hemel’ benaderde, des te beter het voor hem was. Want bij
iedere wilsinspanning tot loutering en tot vereniging met die “Zelf-god’,
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breekt een van de lagere stralen en komt de spirituele entiteit van de mens
steeds hoger, aangetrokken tot de straal die de eerste vervangt, totdat de
innerlijke mens, van straal tot straal gaande, in de ene en hoogste straal van
de Moeder-ZON wordt getrokken . . . de afzonderlijke eenheden van die
mensheid komen allen voort uit dezelfde bron — de centrale zon en zijn
schaduw, de zichtbare ZON.

De wereld van illusie waarin we leven, is in feite een zeer ingewik-
keld en schitterend gevormd netwerk van natuurlijke bekoring, een net-
werk dat is geweven door menigten evoluerende entiteiten om ons
heen, en waardoor we worden misleid, omdat ons eigen onvolmaakt
ontwikkeld verstand de beelden die het ziet verkeerd interpreteert. Het
is maya, uiterlijk en innerlijk. De natuur is in haar gedifferentieerde en
gemanifesteerde aspecten als het ware een reusachtig fata morgana,
samengesteld uit ontelbare kleinere en toch vergelijkbare droombeel-
den; niettemin is er Werkelijkheid in het hart van dit altijd actieve net-
werk van illusie, waaraan voortdurend wordt geweven en dat dus steeds
nieuwe aspecten van de illusie te zien geeft. Zoals er Werkelijkheid is in
de kern van iedere individuele eenheid van de ontelbare menigten
monaden, die zich in onvoorstelbare aantallen combineren en samen-
werken om deze betoverende droombeelden te maken, evenzo bevindt
het essentieel Werkelijke zich in het hart van ieder van ons. Het is
daarom niet alleen onze plicht, maar ook de eerste stap op het pad naar
de Werkelijkheid om ons denken dat afdwaalt en illusies schept, stand-
vastig te richten op het licht in ons, en geleidelijk met het verstrijken
van de eeuwen dit licht tot de leid-ster in ons leven te maken.
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Het heelal: een levend organisme

De Geheime Leer verkondigt de steeds verdergaande ontwikkeling van
alles, van zowel werelden als atomen; en deze indrukwekkende ontwikke-
ling heeft noch een denkbaar begin, noch een einde dat men zich kan voor-
stellen. Ons ‘heelal’ is er slechts één uit een oneindig aantal heelallen, alle
‘zonen van noodzakelijkheid’, omdat ze schakels vormen in de grote kosmi-
sche keten van heelallen, waarvan ieder zich tot zijn voorganger verhoudt
als een gevolg, en tot zijn opvolger als een oorzaak.

— De Geheime Leer, 1:73

De levenskrachten in een heelal werken zonder ophouden; geen ogen-
blik zijn ze bewegingloos. Daarom wordt het heelal, na de stadia van de
onzichtbare werelden te hebben doorlopen, geboren en bereikt het het
hoogste punt van zijn stoffelijke bestaan, maar stopt daar niet, want op
het moment dat het hoogste punt van de boog wordt bereikt, bewegen
de krachten zich gestaag omlaag, maar niettemin voorwaarts.

Een heelal komt tot aanzijn omdat een kosmische entiteit zich be-
lichaamt; en een heelal sterft, evenals een mens sterft, omdat het het
punt heeft bereikt waarop het grootste deel van zijn energieén de
onzichtbare rijken al is binnengegaan. Heelallen belichamen zich net
als menselijke ego’s. Dezelfde fundamentele wetten heersen zowel in
het groot als in het klein. Er is geen enkel essentieel verschil. De ver-
schillen liggen in de details, niet in de beginselen. De dood is slechts
een verandering; het leven is slechts een ervaring. Het enig blijvende is
zuiver onvermengd bewustzijn, want dat sluit al het andere in.

Men denkt gewoonlijk dat men volwassen wordt en de groei dan
stopt, dat men een poosje volwassen blijft en dan begint af te takelen. Er
bestaat geen tijd van stilstand. De krachten die de mens samenstellen en
hem tot een wezen maken, zijn voortdurend in beweging en volgen
dezelfde weg die tot de geboorte van het kind leidt, die het kind tot vol-
wassenheid brengt en die de volwassene naar de dood voert. Vanaf het
moment dat het hoogtepunt van de vermogens en krachten van een mens
in een bepaald leven wordt bereikt, begint het verval, maar dit ‘verval’
betekent eenvoudig dat de innerlijke mens in de onzichtbare werelden al
is begonnen zijn weg te vinden en zijn nieuwe lichaam te vormen.
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De mens is thuis op vele gebieden. Hij is in feite overal thuis. Ons
aardse leven is maar één klein segment van de cirkel van het bestaan.
Het zou absurd zijn te zeggen dat één bepaalde plaats, zoals onze aarde,
de maatstaf zou zijn waarnaar de hele pelgrimstocht van de mens kan
worden beoordeeld. Evenzo worden de belichaming en de groei van
een heelal, zijn hoogtepunt en verval en daarna zijn dood, veroorzaakt
doordat de kosmische entiteit vanuit de onzichtbare gebieden naar deze
stoffelijke rijken komt, zich belichaamt in de substanties daarvan en zo
een stoffelijk heelal opbouwt, en dan verdergaat; en wanneer deze reis
haar einde nadert, verkeert het heelal in zijn stadia van ontbinding.

Het gaat met een ster of een zon net zoals met het heelal waaruit ze
voortkomen. Elke entiteit doorloopt eenzelfde proces. Het leven is eeu-
wig, heeft begin noch einde; en een heelal verschilt in essentie in geen
enkel opzicht van een mens. Hoe zou dat ook kunnen, wanneer de
mens slechts illustreert wat het heelal als voornaamste wet tot
uitdrukking brengt. De mens is het deel; het heelal is het geheel.

Kijk omhoog in de violette koepel van de nacht. Denk na over de
sterren en de planeten; elk van hen is een levensatoom in het kos-
mische lichaam; elk van hen is de gestructureerde woonplaats van een
menigte kleinere levensatomen, die de schitterende lichamen opbou-
wen die we zien. Bovendien was iedere stralende zon die als een juweel
aan de hemel schittert eens een mens, of een wezen gelijkwaardig aan
de mens, tot op zekere hoogte in het bezit van zelfbewustzijn, intellec-
tuele kracht, een geweten en spirituele visie, en ook een lichaam. En de
planeten en de myriaden entiteiten op de planeten die om zo’n kos-
mische god cirkelen, elk zo’n ster of zon, zijn dezelfde entiteiten die in
lang vervlogen kosmische manvantara’s* de levensatomen van die enti-
teit waren. Door de eeuwen heen volgden ze zijn spoor, terwijl ze alle
leerden en vorderden. Maar verder op het evolutiepad bevond zich, als
hun leider, hun ouder, de bron van hun bestaan.

Door onze daden beinvloeden we voortdurend de bestemming van

*Manvantara is een samenstelling van twee woorden, manu-antara, dat ‘tussen
twee manu’s’ betekent en daarom technisch slaat op de periode van gemanifesteerde
activiteit tussen de openings- of wortel-manu en de afsluitende of zaad-manu van een
bol. Door de gedachte uit te breiden heeft de term de algemene betekenis gekregen
van de levensduur van een Ei van Brahma, hetzij planetair, solair of galactisch. Manu
vertegenwoordigt dus de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van manifestatie
verschijnen, en waarvan alles wordt afgeleid.
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de zonnen en planeten van de toekomst, want wanneer wij, door de
ingeboren vermogens van de innerlijke god tevoorschijn te brengen,
stralende zonnen zullen zijn geworden die in de kosmische diepten
schitteren, dan zijn de nevelvlekken en de zonnen die ons dan omrin-
gen de geévolueerde entiteiten die nu onze medemensen zijn. Daarom
zullen de karmische betrekkingen die we nu met elkaar op aarde of op
andere bollen van onze planeetketen of elders hebben, zeer zeker zowel
hun als onze eigen bestemming beinvloeden.

Ja, ieder van ons wordt in de verre eonen van de toekomst een zon,
schitterend in de ruimten van de Ruimte. En dat zal gebeuren wanneer
we de godheid in de kern van ons wezen door evolutie tevoorschijn
hebben gebracht en wanneer die godheid op haar beurt naar nog gro-
tere hoogten zal zijn gestegen. Voorbij de zon zijn er andere zonnen, zo
verheven dat ze voor ons onzichtbaar zijn, zonnen waarvan onze eigen
zon een goddelijke dienaar is.

De melkweg, een compleet en opzichzelfstaand heelal, is als geheel
slechts één kosmische cel in het lichaam van een superkosmische enti-
teit, die op haar beurt er slechts één is van een oneindig aantal andere
soortgelijke entiteiten. Het grote bevat het kleine; het grotere bevat het
grote. Alles leeft voor en met al het andere. Dat is de reden waarom
afgescheidenheid de ‘grote ketterij’ is genoemd. Ze is de grote illusie,
want afgescheidenheid bestaat niet. Niets kan alleen voor zichzelf
leven. Iedere entiteit leeft voor het geheel, en het geheel is niet volledig
zonder die ene entiteit, en leeft daarom voor haar.

De grenzeloze Ruimte is ons thuis. Daarheen gaan we, en daar zijn
we in feite zelfs nu. We zijn niet alleen door onverbrekelijke schakels
met het hart van de oneindigheid verbonden, maar we zijn zelf dat hart.
Dat is het stille, smalle pad dat de oude filosofen onderwezen; het pad
van het spirituele zelf in ons.



Dagen en nachten van Brahma

Het verschijnen en verdwijnen van het heelal wordt voorgesteld als een
uitademing en inademing van ‘de grote adem’, die eeuwig is en die, omdat
hij beweging is, een van de drie aspecten van het Absolute is; de andere twee
zijn abstracte Ruimte en duur. Als de ‘grote adem’ wordt geprojecteerd,
wordt hij de goddelijke adem genoemd en wordt hij beschouwd als het ade-
men van de onkenbare godheid — het ene bestaan — die als het ware een
gedachte uitademt die de Kosmos wordt. (Zie Isis Onisluierd.) Zo verdwijnt
00k, als de goddelijke adem weer wordt ingeademd, het Heelal in de schoot
van ‘de grote moeder’, die dan slaapt ‘gewikkeld in haar onzichtbare
gewaden’. — De Geheime Leer, 1:73

Toen HPB passages aanhaalde uit de archaische hindoegeschriften,
zoals het Vishnu-Purana, over de kosmische dagen en nachten die de
uitademing en inademing van Brahma* zijn, gebruikte ze beeldspraak.
Brahma kan worden omschreven als een geindividualiseerd aspect van
de kosmische overziel of Brahman, het individuele goddelijke beginsel
van een kosmische eenheid, of dit nu een zonnestelsel is zoals het onze
of een grotere of kleinere entiteit. Brahma is dus het bezielende, expan-
sieve substantie-bewustzijn van de natuur in zijn eeuwige periodieke
cyclussen van manifestatie. Hij dient scherp te worden onderscheiden
van miulaprakriti, of beter gezegd pradhana, wortelnatuur, die de scha-
duw- of stofzijde van de kosmos is.

In het algemeen gesproken is Brahma de kosmische godheid, hoe-
wel het woord in de moderne theosofische geschriften ook wordt
gebruikt om de spirituele entiteit aan te duiden waarvan een planeet-
keten! de zeven beginselen vormt, of anders gezegd, de belichaming is.
Elke bol van zo’n planeetketen — en op grotere schaal is dit van toe-

*Vgl. Isis Ontsluierd [Isis Unveiled, 2:264-51; De Geheime Leer, 1:402-14.

Brahma is de mannelijke of gepersonifieerde vorm van het onzijdige woord brah-
man (van de werkwoordswortel brif, die uitzetten, groeien, bevruchten betekent) en
vertegenwoordigt het spirituele, evoluerende energie-bewustzijn van een kosmische
eenheid zoals een zonnestelsel, dat terecht een Ei van Brahma wordt genoemd.

TEen planeetketen bestaat uit zeven (of twaalf) beginselen of bollen, waarvan er
slechts één voor ons op dit gebied zichtbaar is.
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passing op het hele zonnestelsel — komt niet alleen overeen met een van
de beginselen van de Brahma van een planeetketen, maar elk zo’n bol
is ook een brandpunt of knooppunt’ waarin het bewustzijn van die
Brahma is gelokaliseerd. Op precies dezelfde wijze heeft de mens in
zijn eigen zevenvoudige constitutie zijn verschillende knooppunten of
centra, waarin het bewustzijn dat van de god in hem uitstraalt, is ge-
lokaliseerd en waarin het werkt. In feite is zijn innerlijke god gedurende
de perioden van activiteit in een manvantara — in dit geval tijdens men-
selijke incarnaties — de Brahma van de mens.

Elk verschijnen van een zonnestelsel (en evenzeer van een planeet-
keten) in een manvantarisch gemanifesteerd bestaan is een uitademing
van zijn Brahma of kosmische godheid; zo betekent iedere inademing
van diezelfde Brahma zijn pralaya of rustperiode, het verdwijnen van
het gemanifesteerde wezen naar hogere gebieden. Precies zo is het met
de mens: wanneer hij op aarde is belichaamd, is hij als een zuil van licht
die uit de geest door alle gebieden heen afdaalt tot het fysieke lichaam
wordt bereikt; wanneer hij sterft en zijn constitutie uiteenvalt, wordt de
lichtzuil stap voor stap van beneden naar boven opgetrokken, tot ze de
spirituele gebieden weer bereikt, wat betekent dat ze uit de lagere
kosmische gebieden verdwijnt.

Pralaya — van de werkwoordswortel /i, ‘oplossen’, en pra, ‘weg’ of
‘uit’ - is de algemene term voor de toestand van rust of latentie tussen
twee manvantara’s of levenscyclussen, van welke duur ook. Gedurende
de grote of mahapralaya’s verdwijnt ieder wezen of iedere eenheid die
gedifferentieerd was uit het heelal van verschijnselen en wordt het
getransformeerd in de oorzakelijke essentie, die periodiek en in de ein-
deloze duur alle uiterlijke manifestaties van de natuur doet ontstaan.
Pralaya is dus het oplossen van het zichtbare in het onzichtbare, het
heterogene in het homogene; met andere woorden, het objectieve
heelal keert terug tot zijn ene fundamentele, oorspronkelijke en eeuwig
voortbrengende oorzaak, om bij de volgende kosmische dageraad weer
als een nieuw heelal te verschijnen, de karmische vrucht van het oude
heelal, zijn vroegere ‘zelf’. Voor ons eindige verstand lijkt pralaya een
toestand van niet-zijn — en dat is het ook voor alle bestaansvormen en
wezens op de lagere etherische en stoffelijke gebieden.

Als een zonnestelsel aan het einde van zijn zonnepralaya uit de kos-
mische latente toestand verschijnt, en aan zijn manifestaties vanuit de
geest omlaag in de stof begint, is dit het uitademen van dat kosmische
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individu of Brahma. Als het zonnemanvantara is geéindigd, verdwij-
nen op precies dezelfde manier alle delen van het zonnestelsel stap
voor stap van de lagere gebieden en worden ze successievelijk in de
spirituele rijken teruggetrokken; dan volgt de zonnepralaya, de in-
ademing van dat kosmische individu. Waar vroeger een zon met zijn
planeetketens bestond, zouden we niets dan ‘lege’ kosmische aether
zien, zoals die nu tussen de sterren bestaat in de uitgestrekte gebieden
van de sterrenruimten.

Verder zijn pralaya en manvantara slechts andere namen voor de
systole en diastole van een kosmos. De systole is het intrekken, het
inademen, het verdwijnen van al wat is, en de diastole is het omge-
keerde: het uitademen of de manifestatie, langs de kosmische levens-
ladder van de geest tot de grofste stof, van de gebieden van de zich
ontwikkelende entiteit, wat deze ook is — zon, planeetketen, of zelfs
een melkwegstelsel. Systole en diastole worden ook gebruikt voor de
perioden van de zonnevlekken, die het kloppen van het zonnehart
weergeven.

Wanneer een gemanifesteerde entiteit op een of ander gebied in
pralaya gaat, zijn de levensatomen die ze op dat gebied achterlaat in
hun diepe slaap, die zo lang aanhoudt als de pralaya duurt. Wat de
wetenschap nu als lege ruimte opvat, is in werkelijkheid kosmische
aether in een toestand van pralaya; en ieder deel van een dergelijke
ruimte, die ten onrechte leeg wordt genoemd, was al eeuwigheden
geleden het toneel voor het verschijnen van zich manifesterende enti-
teiten en zal dit in toekomstige eeuwigheden opnieuw zijn.

Aether moet nooit worden verward met ether. Ze verschillen even-
zeer in wezen en betekenis als de spirituele ziel van een mens verschilt
van zijn astrale lichaam. Aether is praktisch identiek met het Sanskriet-
woord akasa, en beide zijn de hoogste regionen van de anima mundi.
Ether is het grofste of fysieke aspect van aether, en is vaak verwisselbaar
met het astrale licht, dat de neerslag van de anima mundi is of, wat op
hetzelfde neerkomt, van aether. Het hoogste deel van het aurische ei
van de mens is ook zuivere akasa of aether of de spirituele ziel, en zijn
astrale en fysieke delen zijn het lingasarira, dat overeenkomt met de
ether en de lagere astrale substantie, terwijl het fysieke lichaam de neer-
slag of het bezinksel van deze laatstgenoemden is.

Tijdens het manvantara manifesteert een kosmische entiteit zich, als
gevolg van krachten die zowel van binnen naar buiten als van buiten
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naar binnen werken, op de verschillende gebieden van de onbegrensde
Ruimte; tijdens haar pralaya verdwijnt dezelfde entiteit uit deze gebie-
den en rusten haar hogere beginselen in een onvoorstelbare toestand
van nirvanische gelukzaligheid. Zo gaat het ook met de mens gedu-
rende zijn leven en na de dood, maar op veel kleinere schaal.

Nirvana* is een toestand van volledig, onbelemmerd bewustzijn,
van opgaan in zuiver kosmisch zijn, en het is de wonderbaarlijke
bestemming van hen die bovenmenselijke kennis, zuiverheid en spiri-
tuele verlichting hebben bereikt. Het is in feite de persoonlijk-individu-
ele vereenzelviging met het spirituele zelf — het hoogste zelf. Het is
ook de toestand van de monadische entiteiten in de periode tussen de
kleinere manvantara’s of ronden van een planeetketen; en vollediger
tussen elke periode van zeven ronden, of dag van Brahma, en de
daaropvolgende dag of nieuwe kalpa van een planeetketen.

Er zijn verschillende graden van nirvana; één is zo hoog dat hij
onmerkbaar overgaat in de toestand van de kosmische hiérarch van ons
heelal. Nirvana is ook het verdwijnpunt van de gedifferentieerde stof
genoemd. De zuiver nirvanische toestand is de ‘laya van de geest in
parabrahman’, een opgaan in parabrahman, een teruggaan van de geest
naar de ideale abstractie van het zijn, dat niet in een wijziging bren-
gende betrekking staat tot de gemanifesteerde gebieden waarop ons
heelal tijdens deze manvantarische cyclus bestaat.

Paranirvana is dat wat ‘voorbij nirvana’ is, de periode van kosmische
rust of mahapralaya — de grote nacht van Brahma — de toestand die volgt
op het einde van het manvantara van het zonnestelsel, het saurya-man-
vantara.6 Zoals een mens zelfbewuste eenwording kan verwerven met
de goddelijke monade die de wortel van zijn wezen is, en zo nirvana
bereikt, zo bereiken het zonnestelsel en alle zelfbewuste entiteiten daarin
aan het einde van het saurya-manvantara een overeenkomstige, maar
veel hogere eenwording met de hiérarch van het galactische heelal, en
dit kunnen we omschrijven als het paranirvana van het zonnestelsel.

Als het universele zonnestelsel zijn manvantarische einde heeft
bereikt en de mahasaurya-pralaya begint, dan worden de drie dhatu’s —

*Nirvana, een samengesteld Sanskrietwoord — 7ir, een voorzetsel dat uit of weg
betekent; vana, het verleden deelwoord van de werkwoordswortel vd, blazen — be-
tekent letterlijk ‘uitgeblazen’. De betekenis van deze oude Indiase gedachte is zo
slecht begrepen, dat Europese geleerden vele jaren lang discussieerden over de vraag
of ‘uitgeblazen’ feitelijke vernietiging van de entiteit betekende of niet.
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of algemene groepen van kosmische gebieden die in hun structurele
eenheid elk zonnestelsel en ook elk universeel zonnestelsel vormen -
alle uit het bestaan weggevaagd zoals verdroogde bladeren door de
herfstwind, en blijft er niets over dan de ‘volheid’ van de leegte.

Iedere zich manifesterende entiteit in het heelal is een bewustzijn of
monade. Zo is onze zon een zonnemonade, een goddelijk wezen in zijn
hogere delen; en zo is ook elke planeetketen een individu, een entiteit
van geringere spirituele grootte dan een zon, maar niettemin een kos-
misch individu. Ieder atoom is tijdens zijn manifestatie eveneens een
belichaamd individu - een god in zijn hart, een levensatoom in het
tussenliggende deel van zijn constitutie, een scheikundig atoom in zijn
lichaam.



Het ontstaan van een universeel zonnestelsel

De centrale zon laat fohat het oerstof verzamelen in de vorm van ballen,
laat deze zich langs convergerende lijnen bewegen en tenslotte elkaar nade-
ren en zich samenvoegen.” (Boek van Dzyan) . . . ‘Omdat de wereldkiemen
zonder orde of systeem in de Ruimte zijn verspreid, komen deze herhaalde-
lijk in botsing, tot ze zich tenslotte verenigen, waarna ze zwervers (kometen)
worden. Dan beginnen de gevechten en de strijd. De oudere (lichamen) trek-
ken de jongere aan, terwijl andere hen afstoten. Vele komen om, verslonden
door hun sterkere metgezellen. Zij die ontsnappen, worden werelden.’

— De Geheime Leer, 1:230

Ons zonnestelsel begon in de Ruimte, in de schoot van Aditi, de Eeuwige
Moeder, als een nevelvlek — niet toevallig, maar als een van de stadia van
zijn nieuwe belichaming. Terwijl deze nevelvlek zich langzaam door de
ruimte bewoog, begon haar substantie zich in haar kern te verdichten.
Deze verdichting werd de zon, en wat later vonden er op verschillende
punten in deze nevelvlek soortgelijke maar kleinere verdichtingen van
de materie van de nevelvlek plaats, en dat werden de planeten.

Let op het onderscheid, maar ook op de overeenkomst tussen de
woorden Ruimte en Aditi. Aditi wordt gebruikt voor dat bijzondere
deel van de ruimte dat de moeder-substantie of kosmische schoot is of
wordt, waaruit een ruimtelijke eenheid, zoals een zonnestelsel of melk-
wegstelsel, wordt geboren. Al kan de term Ruimte in die beperkte zin
worden gebruikt, hij kan ook het grenzeloze betekenen; maar het zou
de betekenis van Aditi geweld aandoen als we dit het grenzeloze of de
oneindige Ruimte zouden noemen, omdat noch van het grenzeloze,
noch van de oneindige Ruimte kan worden gezegd dat ze optreden als
een geindividualiseerde of scheppende kracht. Over Aditi wordt vaak
gesproken als Devamatri, de moeder van de goden, omdat, zoals HPB
zegt, ‘uit haar kosmische moederschoot alle hemellichamen van ons
stelsel — zon en planeten — werden geboren.”*

Laten we ons in de geest verheffen tot een deel van de kosmische
oneindigheid die de wetenschap lege ruimte zou noemen; en dan in ons

*De Geheime Leer, 1:130; zie ook 1:84, 389, 580-1; 2:599.
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denken zeven stadia of gebieden omhoog en binnenwaarts gaan tot we
het gebied van de kosmische geest bereiken. Alle gebieden die ons den-
ken heeft doorlopen, vormen het gemanifesteerde lichaam of wezen
van Aditi — een woord dat ‘grenzeloos’ betekent. Terwijl we eonenlang
in de kosmische tijd in gedachten op dit hoogste gebied blijven, wordt
ons bewustzijn, dat een waarnemer is geworden, zich bewust van be-
weging in de geest-substantie om ons heen. Een mathematisch punt of
centrum schijnt zich te verdichten, begint een lichtgloed te verspreiden
en een cirkelende of draaiende beweging aan te nemen, en tevens een
voortgaande beweging.

Als we dit in gedachten door de eeuwen heen gadeslaan, zien we dat
elders in de substantie-ruimte om ons heen een tweede centrum en nog
veel meer van deze centra ontstaan; deze andere en blijkbaar kleinere
brandpunten doen precies wat het eerste punt deed, gloeien met on-
voorstelbare pracht, en zich zowel draaiend als voortgaand bewegen.
We beginnen te zien dat de zogenaamde lege ruimte waarin deze ver-
schillende stralende punten zich bevinden, zelf helemaal actief wordt
als spirituele substantie; en als er in onze gedachten nog meer eeuwen
voorbijgaan, beseffen we dat we getuige zijn van de verdichting of vor-
ming van een spirituele nevelvlek, of een zee van vlammend spiritueel
vuur, waarin geen hitte is en waarin de ronddraaiende punten als
levende kernen bestaan, ieder gevormd rond een layacentrum. Naar-
mate de tijd verstrijkt, zenden deze spirituele nevelvlek en alle delen
ervan, zowel het geheel als de verschillende kernen, emanaties of stro-
men van krachten en substanties uit naar het aangrenzende lagere
gebied van het lichaam van Aditi, waardoor dat gebied op zijn beurt -
in elkaar regelmatig opvolgende stadia — wordt gewekt tot het zich
manifesterende leven van een nevelvlek. Deze afdaling gaat gestaag
voort in emanatie na emanatie, zodat elk gebied van het lichaam van
Aditi, of het heelal, op zijn beurt een terrein of toneel wordt van het
ontwakende bestaan en van ontelbare levende punten, die zich mani-
festerende monaden zijn.

Wanneer het fysieke gebied van de ruimte wordt bereikt, beginnen
we dezelfde verschijnselen waar te nemen: zwakke glimpen en flitsen
van licht vloeien samen en worden een lichtende nevelvlek, die in de
loop van de eeuwen in helderheid toeneemt en waarin de levende ker-
nen — of beter gezegd de emanaties op dit laagste gebied die zijn voort-
gekomen uit de oorspronkelijke kernen op het hoogste gebied — weer
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verschijnen met hun respectieve draaiende en voortgaande be-
wegingen. Zo verschijnt een nevelvlek op het fysieke gebied.

De nevelvlek zelf draait gedurende vele eeuwen langzaam en maje-
stueus rond, terwijl de levende kernen geleidelijk helderder en actiever
worden in hun gemanifesteerde bestaan op het fysieke gebied. Dan zien
we dat de grootste van deze levende kernen in feite het begin is van
onze zon, en dat de kleinere kernen zich beginnen te bewegen als klei-
nere nevelvlekken binnen de grotere, en dat ze alle meer verdicht zijn
dan het ruimere gebied van de nevelvlek als geheel. We zien dat de
levende substantie waaruit de grotere nevelvlek bestond, langzamer-
hand wordt opgenomen of opgezogen door de verschillende lichamen
van deze kernen. Tenslotte zijn we getuige van de geboorte van het
fysieke gebied van het zonnestelsel met zijn bijbehorende planeetketens
in hun eerste verschijningsvormen op dit kosmische gebied.

We weten dat zowel de zon als de planeetketens samengesteld van
aard zijn en zich uitstrekken van het spirituele omlaag door alle tussen-
liggende werelden naar het fysieke kosmische gebied. We merken op
dat deze kernen zich zo ordenen dat zich op het hoogste gebied één bol
bevindt, op ieder volgend gebied twee kernen of bollen, tot we het
fysieke gebied bereiken waar weer één kern of bol is — de ‘weerspiege-
ling’ op dit gebied van de hoogste bol op het spirituele gebied. Al deze
kern-bollen, die zelf niet alleen bestaan uit de geest en de ziel maar ook
uit het lichaam van Aditi, zijn daarom als kosmische eenheden zeven-,
tien- of twaalfvoudig van aard, athankelijk van de manier waarop we
hun verschillende elementen of beginselen tellen.

Wat we het mechanisme kunnen noemen van het verschijnen van
een universeel zonnestelsel — eerst als een punt of kiem, die in de hin-
doegeschriften een hiranyagarbha of ‘gouden zaad’ wordt genoemd —
moet goed worden begrepen om verwarring te voorkomen. Als de
glanzende hiranyagarbha op het hoogste van de zeven gebieden van de
ruimte verschijnt, is dat in feite een layacentrum dat actief begint te
worden. Dit kosmische zaad zet geleidelijk uit terwijl het zich ontwik-
kelt, omdat de zich ontvouwende innerlijke levensbeginselen via het
layacentrum van boven naar beneden gaan stromen. Naarmate de kos-
mische tijdperken verstrijken en deze gouden kiem zich blijft uitbrei-
den, bereikt hij tenslotte de afmetingen van een nevelvlek en vult hij de
hele ruimte, waarin hij verschijnt met ‘koud licht’ of ‘koud vuur’. In
deze nevel komen kleinere hiranyagarbha’s of kosmische zaden lang-
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zaam tot manifestatie; op zijn beurt zwelt elk daarvan, zet uit, en vormt
eveneens het begin van een periode van activiteit van een layacentrum.
We hebben dus een uitgestrekt gebied van stralend, maar volstrekt
koud, spiritueel vuur, en dat is de oorspronkelijke nevelvlek. Hier en
daar verschijnen in de substantie van deze nevelvlek die kleinere
brandpunten of hiranyagarbha’s, waarvan elk het zaad vormt van een
toekomstig hemellichaam dat tot het universele zonnestelsel in wording
behoort en nu in het vormingsstadium verkeert op dit hoogste of
zevende of spirituele gebied van manifestatie.

Van tijd tot tijd bereikt een van deze kleinere hiranyagarbha’s het
punt in zijn emanatie of evolutie waarop hij, als gevolg van de ingebo-
ren krachten die door hem heen werken, in een roterende en voort-
gaande beweging komt — en deze dubbele beweging maakt van elk van
die kleinere hiranyagarbha’s een komeet.

Omdat de afdaling door de zeven gebieden van manifestatie zich
eonenlang voortzet, bereikt het levenssurplus* op de neergaande boog
tenslotte het laagste deel van het hoogste of zevende gebied en breekt
door op het hoogste deel van het aangrenzende lagere kosmische
gebied. Hier vindt hetzelfde algemene ontwikkelingsproces plaats: eerst
verschijnt het kosmische zaad, dat zwelt en zich uitzet en dat via het
layacentrum, dat zijn hart is, meer en meer van de krachten en sub-
stanties uitstort die het geleidelijk ontvouwt, zodat er na verloop van
tijd op dit lagere kosmische gebied weer een nevelvlek wordt gevormd
die overeenkomt met haar ouder op het hogere gebied.

Dit proces zet zich voort door alle zeven gebieden van manifestatie,
tot het laagste kosmische gebied wordt bereikt dat, gezien het karma
van het zich ontvouwende universele zonnestelsel, kan worden bereikt;
en dit gebied noemen we onze stoffelijke wereld, het laagste aspect van
het universele Ei van Brahma. Op dit stoffelijke gebied verschijnt eerst
een kosmische komeet, die door het ontwaken van het layacentrum in
zijn verafgelegen rustplaats in de ruimte in beweging is gekomen en nu
een grillige baan gaat beschrijven door de galactische ruimte. Tenslotte
bereikt ze dat deel van het melkwegstelsel waartoe ze karmisch wordt
aangetrokken — ons eigen universele zonnestelsel, dat is omgeven door
de gordel van de dierenriem. Hier bereikt ze een betrekkelijk even-
wicht als gevolg van de stabiliserende energieén of krachten van de

*Vgl. Beginselen van de Esoterische Filosofie, hist. 45.
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twaalf fohatische magnetismen die uit de twaalf sterrenbeelden van de
hemelzodiak stromen.

De kosmische komeet heeft zich nu in de ruimte gevestigd als een
betrekkelijk cirkelvormige schijf van stralend licht rond een bolvormig
centrum of hart, en dit laatste is de ontwikkelde hiranyagarbha die uit
de kosmische komeet is ontstaan. Dit hart wordt in latere eonen van tijd
het voornaamste fohatische centrum van het universele zonnestelsel.

Beweging is ingeboren in elk layacentrum dat actief wordt als gevolg
van de krachten, energieén en substanties die erdoor omlaagstromen;
en daarom begint de rotatie onmiddellijk als voortzetting van de draai-
ende beweging van de kosmische komeet, en deze beweging van de
hele nevelvlek, zoals die nu is, zet zich voort tot het einde van het
mahasaurya-manvantara. In de structuur van deze nevelvlek verschij-
nen kleinere hiranyagarbha’s, waarvan elk op zijn beurt, door inge-
boren bewegingskrachten, zowel een roterende als een voortgaande
beweging aanneemt, en deze kleinere brandpunten in de nevelvlek zijn
het begin van wat na verloop van tijd de planeten zullen worden.

Vanaf het oorspronkelijke of eerste verschijnen van het universele
zonnestelsel — vanaf het eerste ontwaken van het layacentrum in de
diepten van de galactische ruimte, en het doorlopen van de stadia van
kosmische komeet en later van nevelvlek — worden alle verschillende
fasen van de evoluerende en zich uitbreidende entiteit, het toekomstige
universele zonnestelsel, gekenmerkt door het stralen of gloeien van de
koude vlam die in de hindoefilosofie daiviprakriti (letterlijk, licht-
gevende substantie) wordt genoemd.

Zelfs wanneer het laagste kosmische gebied is bereikt, verschijnt er
eerst nog niet zoiets als wat wij fysicke stof zouden noemen — die komt
pas in het stadium van de meest vergaande ontvouwing in de evolutie
van het universele zonnestelsel. De koude vlam - dit is de verschij-
ningsvorm van daiviprakriti op het laagste kosmische gebied — is in feite
materie die tot een ander subgebied behoort dan die van onze fysieke
wereld; het is materie in haar hoogste en op een na hoogste toestand of
fase. Het is in feite dezelfde lichtgevende gloed die onze zon zelfs nu ver-
toont, want wat wij zien als onze zon is fysieke stof in haar hoogste twee
toestanden; omdat de zon in zijn evolutie in het huidige mahasaurya-
manvantara echter het laagst mogelijke stadium heeft bereikt, is hij
omringd door een aura of sluier van stof die iets stoffelijker is, en deze
stof is, van bovenaf geteld, in haar derde stadium van verdichting.
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Hier is sprake van een paradox, omdat de zon zelf noch vast noch
vloeibaar of gasvormig is; hij is evenmin heet, hoewel hij zeer beslist
wel gloeit en straalt met een koude gloed. Toch is er rondom de buiten-
ste sluier van de zon ‘warmte’ die niet door ‘verbranding’ of ‘gloeiing’
wordt voortgebracht, maar door de geweldige activiteit van de levens-
atomen die het buitenste kleed van de zon vormen en die zich che-
misch en alchemistisch verbinden en weer scheiden. Al die bekleedsels
van de zon vormen zijn vitale aura en zijn in feite de meest grove uit-
drukkingsvorm van het aurische ei van de zon. De reusachtige ener-
gieén die het licht en de pracht van de zonne-aura voortbrengen, zijn
een manifestatie van daiviprakriti op de hoogste twee gebieden van het
fysieke heelal. Daiviprakriti is in haar hoogste delen spiritueel bewust-
zijn en intellectueel licht, en wanneer ze in aanraking komt met de
hogere subgebieden van ons stoffelijke kosmische gebied, is ze de licht-
glans van nevelvlekken en kometen.

Gedurende de mahasaurya-pralaya bestaan de spirituele, mentale
en hogere psychische beginselen van een universeel zonnestelsel in de
ruimte uit de ondoorgrondelijke activiteit van deze hogere beginselen,
hoewel de lagere beginselen van zo’n stelsel zijn verspreid en uiteen-
gevallen. De levensatomen van deze lagere beginselen of elementen
bevinden zich in de ruimte in een toestand die we ons misschien kun-
nen voorstellen als ‘verstarde’ sluimer, en ze blijven in die niet-actieve
toestand gedurende de lange tijdperken van die pralaya. Maar wanneer
zijn hogere beginselen zich opnieuw beginnen te belichamen als het
neerdalende leven ervan de lagere gebieden en subgebieden van de
ruimte bereikt, beginnen deze menigten van niet-actieve levensatomen
weer actief te worden en worden ze aangetrokken tot, en beginnen zo
weer vorm te geven aan, de lagere beginselen en het lichaam van dit
universele zonnestelsel.

Wanneer we terugkeren naar het hoofdonderwerp van het opnieuw
verschijnen van een universeel zonnestelsel op de verschillende kos-
mische gebieden, dan zien we eerst de kosmische komeet die langzaam
uitzet en menigten wachtende en ‘verstarde’ levensatomen tot zich
trekt. Wanneer ze haar karmisch bestemde plaats in het melkwegstelsel
bereikt en stap voor stap de fasen doorloopt van diffuse nevelvlek en
langzaam draaiende spiraalnevel, neemt ze geleidelijk de vorm aan van
een ringvormige nevel en bereikt tenslotte de bol- of eivorm. Er zijn
schitterende foto’s gemaakt die deze verschillende vormen van nevel-
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vlekken in diverse stadia van evolutie tonen. Ons eigen melkwegstelsel
of heelal zou, als we het van een plaats daarbuiten konden bekijken,
eruitzien als de afgeplatte of schijfvormige nevelvlek die deze foto’s zo
duidelijk laten zien.

De natuur herhaalt haar werkingen op alle gebieden en in alle rich-
tingen, hoog en laag, innerlijk en uiterlijk, want het universele en alles-
doordringende bewustzijn, dat automatisch de ingeboren wetten van
zijn eigen wezen volgt, volgt de weg van analogie. Wanneer een uni-
verseel zonnestelsel of in het algemeen een Ei van Brahma eenmaal zijn
grofste of stoffelijk meest geévolueerde stadium van emanatie heeft
bereikt, dan hebben we een universeel zonnestelsel net zoals het onze,
dat uit een aantal verschillende zonnestelsels bestaat, die bij elkaar zijn
gebracht door karmische afkomst en bestemming.

Tijdens de opgaande boog, de terugkeer tot de geest van het Ei van
Brahma, gebeurt over de hele linie het omgekeerde van wat er plaats-
vond op de neergaande boog. In de loop van de eonen, en vanaf het
eerste begin van de opgaande boog, vervolgt het universele zonne-
stelsel langzaam zijn lange reis terug naar de geest. Eerst beginnen alle
laagste delen van het laagste kosmische gebied te involueren, zoals een
boekrol die wordt opgerold; wanneer dit is opgerold, vindt een soort-
gelijk proces plaats op het aangrenzende hogere gebied. Dit involutie-
proces zet zich voort op alle zeven gemanifesteerde gebieden tot
opnieuw de geest is bereikt, het mahasaurya-manvantara is geéindigd,
en het enorme geheel van de hoogste en hogere beginselen en elemen-
ten van het stelsel hun paranirvanische en totaal onuitsprekelijke toe-
stand binnengaan. Waar vroeger het universele zonnestelsel bestond in
de volheid van al zijn gemanifesteerde krachten en substanties, daar is
nu ‘lege ruimte’.

Al gaan er vele en lange eeuwigheden voorbij, er komt in de einde-
loze duur een tijd waarop het grote drama van een ‘nieuw’ universeel
zonnestelsel opnieuw begint, maar op een reeks kosmische gebieden
die hoger liggen dan die van zijn ‘oude’ zelf. Alles wat eens X en Y en
Z was in het ‘oude’, is nu A en B en C in het ‘nieuwe’; en zo klimmen
alle stelsels stap voor stap omhoog langs de galactische ladder van het
zijn naar bestemmingen die voor de mens onvoorstelbaar zijn.

Toch is er achter alles, en buiten alle uiterlijke verschijningsvor-
men, hoe groots die misschien ook zijn, dat iets dat de wijzen uit oude
tijden eerbiedig DAT noemden. We moeten in hart en geest als hoog-



ste intuitie van de waarheid altijd de gedachte koesteren dat elke
‘verschijningsvorm’ maya is. Alleen het onbegrijpelijke, het ondenk-
bare, het altijd blijvende is eeuwig. Dit grootse mysterie, waarvan we
allen kinderen zijn, goden en mensen, heelallen en atomen, melkweg-
stelsels en groepen van melkwegstelsels, is de wortelloze wortel van
onze meest innerlijke essentie, waaruit we allen voortkwamen en
waarin we allen periodiek terugkeren.



De hemelzodiak en de geboorte van
een zonnestelsel

H.P. Blavatsky zegt terecht dat onze hele bestemming, zelfs de
bestemming van het zonnestelsel en van iedere planeetketen daarin,
in de dierenriem staat geschreven en daarom natuurlijk ook in zijn
twaalf sterrenbeelden, tekens, huizen of woningen; deze vier termen
zijn bijna volledig verwisselbaar en zijn van toepassing op de twaalf
delen waarin de dierenriem is verdeeld.* Ik kan hieraan toevoegen dat
deze twaalf huizen geen delen zijn van ons zonnestelsel, noch van
onze planeetketen.

De dierenriem is die groep sterrenbeelden die de oude astrologie in
twaalf delen verdeelde en die, gezien vanaf de aarde, ons zonnestelsel
als een gordel omringt. Elk van deze sterrenbeelden, die samen de
twaalf huizen van de dierenriem vormen, is een sterrenhoop die kar-
misch verenigd zijn door oude banden van lotsbestemming, en die elk
hun eigen kenmerkende svabhava hebben — met andere woorden, hun
eigen spirituele elektriciteit of fohatisch magnetisme. De dierenriem
bevat dus twaalf verschillende soorten kosmisch fohatisch magnetisme,
die alle van elkaar verschillen, maar van nature behoren tot en besloten
zijn in het meeromvattende spirituele magnetisme of fohat van ons
melkwegstelsel of thuisheelal.

In feite heeft iedere monade in het eindeloze bestaan haar eigen
kenmerkende spirituele magnetisme, haar eigen magnetische twee-
poligheid, die haar individualiteit is. Geen twee mensen zijn identiek:
waren ze dat wel, dan zouden er geen twee zijn maar één. Ieder levens-
atoom heeft eveneens zijn eigen spirituele individualiteit of magne-
tisme. Het fysieke lichaam van de mens, ja zijn hele constitutie, heeft
ook een eigen spiritueel-magnetische svabhava, zoals elk organisme dat
heeft, bijvoorbeeld een planeetketen of sterrengroep zoals een sterren-
beeld. Ieder huis van de dierenriem heeft ook zijn eigen svabhava, en
daarom zijn karakteristicke mahat of kosmische intelligentie. Met

*Vgl. De Geheime Leer: ‘Cyclische evolutie en karma’ (1:703) en ‘De dierenriem
en zijn ouderdom’ (1:718).
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andere woorden, de dierenriem omvat twaalf verschillende polen,
d.w.z. polariteiten van spiritueel-intellectueel magnetisme of fohatische
elektriciteit, en elk daarvan brengt zijn eigen soort invloeden voort
door de emanaties die deze om zich heen uitstort en die zich in de
ruimte uitstrekken.

De hele gordel van de dierenriem is een deel van het melkweg-
stelsel, een verzameling sterrenbeelden waarmee ons zonnestelsel met
al zijn begeleidende planeetketens op een bijzondere manier karmisch
is verbonden. Dat is de reden dat ze allemaal in groepen zijn verenigd
in ons thuisheelal.

Laten we nog eens de geboorte van een zonnestelsel nagaan. De tijd
komt dat de neerdalende krachten met hun begeleidende etherische
substanties een sluimerend layacentrum in het hart van het melkweg-
stelsel bezielen. Door de kracht van deze binnentrekkende levens-
stromen uit hogere gebieden verlaat het kosmische zaad van het
toekomstige zonnestelsel zijn rustplaats in de ruimte, en volgt eeuwen-
lang een grillige baan door het melkwegstelsel, her- en derwaarts
getrokken door de aantrekkingskracht van de verschillende sterren-
groepen of individuele zonnen.

De Geheime Leer (1:232) geeft de volgende levendige beschrijving van
de omzwervingen van de komeet door de diepten van de melkweg:

Geboren in de onpeilbare diepten van de Ruimte, uit het homogene ele-
ment dat de wereldziel wordt genoemd, begint elke plotseling in het bestaan
geworpen kern van kosmische materie haar leven onder de meest vijandige
omstandigheden. In de loop van talloze eeuwen moet zij zich een plaats in de
oneindigheden veroveren. Zij cirkelt rond en rond tussen meer verdichte en
al vaste lichamen, beweegt zich met horten en stoten, aangetrokken naar en
door een bepaald punt of centrum en probeert, zoals een schip dat in een
vaargeul vol met riffen en blinde klippen is terechtgekomen, andere lichamen
te vermijden, die haar beurtelings aantrekken en afstoten. Veel vergaan, hun
massa’s vallen uiteen door de invloed van grotere massa’s; wanneer ze zijn
geboren binnen een stelsel, gebeurt dit voornamelijk in de onverzadigbare
magen van verschillende zonnen. . . . Degene die langzamer bewegen en in
een elliptische baan worden voortgestuwd, zijn vroeg of laat gedoemd tot ver-
nietiging. Andere, die parabolische banen doorlopen, ontsnappen gewoonlijk
door hun snelheid aan vernietiging.

In hetzelfde boek (1:131) citeert HPB een oud commentaar dat ver-
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klaart dat Martanda, onze zon, ‘de levenslucht van zijn broeders in zijn maag
ademde (z00g)’, in een poging ze te verslinden,* en daarom werd ver-
bannen naar het midden van het rijk, en dat zijn jongere broeders, de
planeten, om hem heen draaien om op een afstand te kunnen blijven
tot de tijd komt dat ze hem veilig kunnen naderen.

De kosmische kiem of komeet die wel ontsnapt aan vernietiging, zet
haar zwerftochten voort en bereikt tenslotte haar doel dat, in het geval
van onze eigen embryonale zon en zijn slapende planeetketens, die
groep sterrenbeelden was die wij de dierenriem noemen. Duidelijker
gezegd, ons embryonale zonnestelsel, dat toen nog een zwervende pel-
grim-komeet was, bereikte het gebied in de ruimte binnen het melk-
wegstelsel waar het zich vroeger als een zonnestelsel met zijn familie
van planeetketens bevond. Eenmaal binnen de besloten ring van de
dierenriem en voortaan onderworpen aan de machtige spiritueel-
magnetische fohatische emanaties van twaalfvoudige aard, begint de
pelgrim-komeet tot rust te komen. Dan gaat ze langzaam van het
komeetstadium over in het nevelstadium, neemt in de loop van de eeu-
wen geleidelijk in omvang toe en wordt stoffelijker en grover van
samenstelling, omdat ze de ontelbare aantallen van haar vroegere

*Dit verslinden vindt plaats op alle gebieden van het kosmische leven, maar het
gaat om een verslinden van lichamen, van voertuigen, niet van monaden of ego’s.
Die kometen die als gevolg van karmische aantrekkingen uit vroegere manvantara’s
onweerstaanbaar tot de verschillende zonnen worden aangetrokken en worden ver-
nietigd, zijn mislukkingen, maar alleen in die zin dat ze onvoldoende ontwikkeld of
voorbereid zijn om op het gebied van onze bol D te bestaan. De mislukking is niet
het gevolg van een spiritueel tekort van de monade. Als de monaden van een solaire
of planetaire komeet (of een mens, want er is een sterke analogie) worden gehinderd
in het proces van wederbelichaming op dit gebied, dan worden alleen de voertuigen
‘verslonden’, want de monaden of ego’s zijn ogenblikkelijk vrij en beginnen een
nieuwe komeet of (menselijk) lichaam te bouwen.

Het is goed te bedenken dat een zon tijdens het proces van de kosmische evolu-
tie niet alleen probeert zijn jongere broeders, de planeten, te verslinden, maar ook
tracht ze te helpen. Het is een paradox. Wat onszelf betreft, als wij de zon zouden
naderen, dan zou ons fysieke lichaam bliksemsnel worden vernietigd, want het zou
niet alleen worden ontbonden in atomen, maar deze atomen zouden zelf worden uit-
eengerukt, uit elkaar worden gescheurd. Dit wordt bedoeld als er wordt gezegd dat
de zon een weldadige kracht is, maar ook een vernietiger of ‘verslinder’ kan zijn.
Maar de tijd zal komen dat ieder van ons het hart van de zon volkomen veilig kan
binnengaan en dat kan doen omdat de kern van ons eigen wezen een deel is van de
zonne-essentie.
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lagere levensatomen opneemt die ze op dit gebied had achtergelaten
toen aan haar vorige bestaan als zonnestelsel een einde was gekomen.

Terwijl ze dit proces van verdichting ondergaat, verzamelt ze allerlei
soorten etherische stof, gedeeltelijk uit wat de wetenschap de donkere
nevelvlekken noemt, die slechts slapende stof zijn in de vijfde, zesde of
zevende toestand van onderaf geteld; en vergaart zo geleidelijk door
aangroei en aantrekking steeds meer materie die tot dit gebied behoort.

Nu ze min of meer haar vaste plaats heeft, is ze gevangen binnen de
twaalf polaire fohatische aantrekkingskrachten van de dierenriem in het
begin van haar bestaan als nevelvlek. Ze gaat door verscheidene nevel-
fasen, wordt voortdurend vaster, dichter, en straalt steeds helderder
omdat de negenenveertig vuren* door haar heen werken. Wanneer ze
een zichtbare nevelvlek is geworden, hoewel nog van stof die niet
geheel van ons fysieke gebied is, maar van etherische substanties die tot
de twee of drie hoogste toestanden van fysieke stof behoren - evenals
de substantie van onze zichtbare zon — zien we in deze immense nevel-
vlek hier en daar levende kernen binnen haar gebied. De grootste en
machtigste hiervan wordt later het lichaam van de zon; de kleinere
kernen zijn de respectieve planeetketens in hun eerste ronde. Zo begint
een zonnestelsel en zo wordt het verheven levensdrama van het nieuwe
zonnemanvantara ingeluid.

Nadat deze fase is bereikt, wordt de substantie van de nevelvlek
langzaam geabsorbeerd of opgeslokt, gedeeltelijk door de zon en
gedeeltelijk door de verschillende kleinere levende kernen die het
begin van de planeetketens zijn. Elk trekt uit de omringende zonne-
nevel die levensatomen aan en neemt ze in zich op die in het vorige
zonnemanvantara deel ervan uitmaakten; op deze manier verdicht en
versterkt iedere levende kern van solaire of planetaire aard haar struc-
tuur of lichaam.

In de loop van de geboorte van een zonnestelsel bestaat er niet
alleen een intense aantrekking tussen deze verschillende bol-kernen,
maar ook een even sterke afstoting als gevolg van de fohatische vitali-
teit van het levende wezen dat zich in en door elke bol manifesteert als
zijn eigen Brahma.

In de eerste perioden van de vorming van het zonnestelsel, voor de
huidige prachtige en symmetrische toestand van de dingen in dit stelsel

*Vgl. De Gebeime Leer, 1:317, 379.
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ontstond, begon de zon, die de grootste was van de toen betrekkelijk
vast geworden lichamen in de nevelvlek, alle andere delen van de
nevelvlek sterk aan te trekken in een poging die andere kleinere en
lagere verdichtingen in zich op te nemen. Er bestond toen een onder-
linge aantrekking en afstoting tussen het centrum of de zon en de ver-
der afgelegen en zich verdichtende punten. Dit resulteerde in de eerste
wentelingen van de planeten om de zon. De planeten vochten tegen de
machtige aantrekking van de zon, en er waren gevechten in de ruimte
tussen de zon met zijn verschrikkelijke aantrekkingskracht en de plane-
ten die zich probeerden veilig te stellen in hun vlucht; en omdat ze zich
niet konden bevrijden van de zwaartekracht — nauwkeuriger gezegd,
van zowel de spirituele, psychomagnetische als fysieke invloed — van de
grote zon, draaiden ze om hem heen in cirkel- en later in ellipsvormige
banen, en zo vormde het zonnestelsel zich.



Raja-zonnen en het kosmische Ei van Brahma

De leer van de sferen omvat zowel de hele structuur, kenmerken en
eigenschappen als de oorsprong en bestemming van het zonnestelsel en
alles daarin, en daartoe behoren natuurlijk de tientallen verschillende
planeetketens die samen het rijk van de zon vormen. Deze leer heeft
vier verschillende aspecten die kort kunnen worden omschreven als:

1. Het universele zonnestelsel, waaronder een aantal individuele
zonnestelsels, alle ondergeschikt aan dezelfde raja-zon.

2. Ons zonnestelsel, een twaalfvoudige zonneketen met zijn zeven
(of twaalf) heilige planeten waarvan onze zon de oudere broeder is. Dit
tweede aspect betreft ook de spiritueel-psychische invloeden die deze
planeten* uitoefenen op onze planeetketen aarde, en de rol die ze
spelen bij haar vorming.

3. De planeetketen aarde zelf; dit aspect handelt voornamelijk over
de circulatie van de verschillende levensgolven door de twaalf bollen
van de hele keten en over de wijze waarop deze keten — als voorbeeld
van planeetketens in het algemeen — wordt gebouwd en gevormd.

Iedere planeetketen is de zevenvoudige (of twaalfvoudige) constitu-
tie van een hemels wezen, dat voornamelijk in de hoogste bol verblijft
en waarvan de vitale invloed en geest elke bol doordringen en daarom
ook alle wezens of atomen die meehelpen om de verschillende bollen
van die keten te vormen. Zoals de mens zijn zeven beginselen heeft, zo
heeft op kosmische schaal elke planeetketen haar zeven (of tien of
twaalf) brandpunten of knooppunten van bewustzijn, die haar respec-
tieve bollen zijn.

*In dit verband behoren noch Neptunus noch Uranus tot ons zonnestelsel, even-
min als de later ontdekte planeet Pluto. Dit zijn wat we ‘ingevangenen’ kunnen noe-
men, indringers als het ware in ons zonnestelsel. Deze drie planeten behoren tot hun
eigen zonnestelsel, hoewel ze met ons zonnestelsel tot hetzelfde universele zonne-
stelsel behoren. In het geheel van onderlinge betrekkingen in het kosmische Ei van
Brahma kan het gebeuren dat bepaalde planeten van één zonnestelsel binnendringen
en zichtbaar worden voor de bewoners van een ander zonnestelsel, omdat beide tot
één universeel zonnestelsel behoren; en wanneer twee van zulke zonnestelsels elkaar
naderen wat plaats en evolutiestadium op de kosmische gebieden betreft, zijn ze
gedeeltelijk zichtbaar voor elkaar als gevolg van overeenkomst van trillingen.
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4. Dat aspect van de leer dat misschien het meest mystieke van de
vier is en waarop HPB slechts zinspeelde toen ze in zeer gesluierde taal
schreef:

Wat Mars, Mercurius en ‘de vier andere planeten’ betreft, deze staan in
een betrekking tot de Aarde, waarover geen meester of vergevorderde occul-
tist ooit zal spreken, en nog minder de aard ervan zal verklaren.

— De Geheime Leer, 1:193

De neiging bestaat om het universele zonnestelsel te verwarren met
ons zonnestelsel. Die twee zijn niet één, maar verschillende en in zekere
zin geheel afzonderlijke delen van het kosmische Ei van Brahma.

Het zonnestelsel waarmee de wetenschap zich bezighoudst, is slechts
het fysieke deel van ons kosmische Ei van Brahma en zelfs dan nog
alleen dat gedeelte van het fysieke deel dat met onze zintuigen kan wor-
den waargenomen. In werkelijkheid bestaat ons zonnestelsel op zeven
(of tien of twaalf) kosmische gebieden, die zich uitstrekken van het
hoogste of goddelijke via de onzichtbare werelden en rijken tot ons
fysieke of prithivi kosmische gebied. Dit kosmische ei is een uitge-
strekte verzameling van elkaar doordringende en onderling op elkaar
inwerkende gebieden of werelden, die alle zowel hun eigen bijzondere
planeet-bollen hebben met hun respectieve bewoners in verschillende
graden van evolutionaire ontwikkeling, als verschillende zonnen die op
deze kosmische gebieden bestaan.

De oude Griekse mystici en latere gnostici, die de oude leer weer-
gaven die in de mysterién werd onderwezen, spraken terecht van dit
wereld-ei als van een reusachtig pleroma of volheid. We kunnen het kos-
mische ei dus opvatten als een ‘lichaam’, waarvan verreweg het grootste
deel in de onzichtbare werelden bestaat en waarvan wij slechts onvol-
maakt het fysieke deel kennen. Dit kosmische ei is ons universele zonne-
stelsel; en het bevat niet alleen ons eigen zonnestelsel, maar ook een
aantal andere die aan het onze verwant zijn omdat ze uiteindelijk een
identieke oorsprong en bestemming hebben. Al deze zonnestelsels, die
op elkaar inwerken en toch alle duidelijk van elkaar zijn onderscheiden,
komen voort uit een gemeenschappelijke oerbron in ver achter ons
liggende kosmische manvantara’s. Verder staat dit kosmische ei onder
leiding van een grootse zonneketen of spirituele zon, die op grond van
zijn superioriteit in ouderdom en spiritualiteit in de esoterische filosofie
een raja-zon wordt genoemd,’” een koning-zon of een raja-ster.
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In De Geheime Leer (2:270-1vn), vinden we de volgende belangrijke
passage:

Deze ‘centrale zon’ van de occultisten — die zelfs de wetenschap in sterren-
kundige zin moet aanvaarden, want deze kan niet ontkennen dat er in de
sterrenruimte een centraal lichaam in de melkweg bestaat, een onzichtbaar en
geheimzinnig punt, het altijd-verborgen centrum van aantrekking van onze zon
en ons stelsel — wordt door de occultisten van het oosten anders opgevat.
Terwijl de westerse en joodse kabbalisten (en zelfs enkele vrome hedendaagse
sterrenkundigen) beweren dat de godheid in het bijzonder in deze zon aanwezig
is — en de wilsuitingen van God daaraan toeschrijven — beweren de oosterse
ingewijden dat de ‘centrale zon’ — omdat de boven-goddelijke essentie van het
onbekende Absolute op elk gebied en op elke plaats gelijkelijk aanwezig is —
eenvoudig het centrum is van de universele levenselektriciteit, het reservoir
waarin die goddelijke straling, die bij het begin van iedere schepping al is gedif-
ferentieerd, is geconcentreerd. Hoewel nog in een laya- of neutrale toestand, is
het toch het ene aantrekkende en ook het eeuwig uitstralende levenscentrum.

De ‘centrale zonnen’ waarop hier wordt gedoeld zijn de raja-
zonnen, waaromheen meer dan één kleiner zonneheelal draait. Deze
raja-zonnen of koning-sterren zijn in de onbegrensde ruimten van de
Ruimte verspreid in praktisch oneindige aantallen en vele zijn helemaal
niet in onze fysieke wereld. Maar er bestaat natuurlijk niet één centraal
stellair lichaam waaromheen de oneindigheid wentelt.

Eén zonnestelsel kan zijn hele manvantara van begin tot einde door-
lopen, zijn zonnepralaya ingaan en doorlopen, en dan aan een nieuw
zonnemanvantara beginnen, terwijl andere zonnestelsels van datzelfde
kosmische ei al of niet hetzelfde doen. De tijdsperioden, hoe lang ook
voor een individueel zonnestelsel, zijn alle betrekkelijk kort vergeleken
met de enorme tijdsperioden van het universele zonnestelsel. Zoals de
planeetketens in ons zonnestelsel vele wederbelichamingen meemaken
in het zonnemanvantara, zo maakt ons zonnestelsel op dezelfde wijze
vele wederbelichamingen mee binnen het universele manvantara van
het kosmische Ei van Brahma.

Slechts één facet van de grote kosmische mysteries wordt hier aan-
geroerd, en we zullen dit beter begrijpen als we bedenken dat er zon-
nen en zonnen zijn. Sommige zonnen zijn in het laatste deel van hun
manvantara, aan het einde van dat manvantara van majestueuze evo-
lutionaire ontvouwing dat in de dageraad van ons eigen melkweg-
universum begon. Er zijn andere zonnen, die aan het begin van een
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manvantara staan in plaats van aan het einde; en deze dalen af in de stof
in plaats van eruit op te stijgen. Beide typen zonnen spelen hun respec-
tieve kosmische rollen op het toneel van het manvantarische leven;
beide hebben echter wegen van activiteit die elkaar kruisen, functies die
soms identiek zijn; en beide leiden naar de gemeenschappelijke, voor
ons mensen volkomen ondoorgrondelijke vervulling van de manvanta-
rische tijd.

Het leven van het universele zonnestelsel is veel langer dan dat van
ons zonnestelsel met zijn zon en familie van jongere broeders of plane-
ten. Van tijd tot tijd beéindigt een van deze planeetketens haar zevende
ronde en gaat haar pralaya in, terwijl haar beginselen daarna aan hun
reis door de ruimte beginnen. Na verloop van tijd wordt ze weer tot
haar zonnestelsel aangetrokken als een planetaire komeet, die geleide-
lijk haar eigen zon, en bijna, zo niet precies, haar eigen vroegere baan
hervindt. Zo doorloopt ook onze zon, of een van de andere zonnen in
ons universele zonnestelsel, zijn levensperiode, trekt in en door de
onzichtbare gebieden van de ruimte en keert terug naar ons eigen
universele zonnestelsel als een solaire komeet.

Het is belangrijk hier niet het universele zonnestelsel te verwarren
met het melkwegstelsel, dat natuurlijk een oneindig veel groter stelsel
van zonnen is en dat we misschien het melkwegstelsel van zonnestelsels
zouden kunnen noemen. Wanneer ik, zoals hierboven, in verband met
onze zon de uitdrukking universeel zonnestelsel gebruik, bedoel ik een
bepaalde groep zonnestelsels die nauw is verenigd tot een enorme
keten van zonnen waarvan slechts één zon, onze zon, voor ons op dit
kosmische gebied zichtbaar is.

Niet alleen zijn alle andere zonnen van ons eigen universele zonne-
stelsel onzichtbaar, maar ook hun respectieve planeetketens, omdat ons
gezichtsvermogen door onze karmische ontwikkeling is beperkt tot juist
dit sub-subgebied van een kosmisch gebied. Een god met een bewust-
zijn dat op vele subgebieden van een kosmisch gebied is ontwikkeld,
zou misschien alle zonnen zien en waarschijnlijk alle respectieve pla-
neetketens van al die zonnen van ons universele zonnestelsel. Wat een
prachtig schouwspel zou dat zijn!



Wederbelichaming van een planeetketen

De geboorte van de hemellichamen in de Ruimte wordt vergeleken met
een menigte ‘pelgrims’ bij het feest van de ‘vuren’. Op de drempel van de
tempel verschijnen zeven asceten met zeven brandende wierookstokjes.
Daaraan ontsteekt de eerste rij pelgrims hun wierookstokjes. Daarna begint
elke asceet zijn stokje om zijn hoofd rond te zwaaien en voorziet de anderen
van vuur. Zo gaat het ook met de hemellichamen. Een layacentrum wordt
door de vuren van een andere ‘pelgrim’ aangestoken en tot leven gewekt,
waarna het nieuwe ‘centrum’ de ruimte inschiet en een komeet wordt. Pas
nadat hij zijn snelheid en dus ook zijn vurige staart heeft verloren, gaat de
‘vurige draak’ een rustig en evenwichtig leven leiden als een achtenswaardige
burger van de sterrenfamilie. . . .

Wat weet de wetenschap over kometen, hun ontstaan, groei, en uiteinde-
lijke gedrag? Niets — absoluut niets! En wat is er voor onmogelijks aan dat een
layacentrum - een klomp homogeen en sluimerend kosmisch protoplasma,
dat plotseling wordt bezield of aangevuurd - uit zijn rustplaats in de Ruimte
tevoorschijn schiet en ronddraait door de onpeilbare diepten, om zijn homo-
gene organisme te versterken door accumulatie en toevoeging van gediffe-
rentieerde elementen? En waarom zou zo’n komeet niet tot een rustig bestaan
komen, leven en een bewoonde bol worden!

— De Geheime Leer, 1:232-3

Op verschillende plaatsen in haar geschriften heeft HPB erop gewezen
dat het evolutionaire begin van een zich manifesterend hemellichaam,
van welke aard ook, een komeet is. Dit betekent dat er verschillende
soorten kometen bestaan die of een solaire bol of een bol van een pla-
neetketen worden; en er zijn andere kometen die wat ijlheid of stoffe-
lijkheid betreft nog grotere verschillen vertonen. Maar iedere komeet
moet alle mogelijke fasen van de innerlijke werelden doorlopen voordat
ze dit fysieke gebied bereikt, waar ze eerst als een nietige lichtvlek ver-
schijnt die geleidelijk in helderheid toeneemt door de staart die eruit
tevoorschijn komt als ze de zon nadert in haar periodieke of niet-perio-
dieke baan daaromheen. In werkelijkheid zijn kometen onzichtbaar
voordat ze het hoogste subgebied van dit fysieke gebied betreden, en in
alle gevallen ziet men ze eerst als een bijna etherisch lichtpluimpje.
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De planeetketens waren oorspronkelijk ‘kleine zonnen™ — en het
verschil tussen deze en de zon is dat de zon in de evolutionaire ont-
wikkeling van zijn spirituele aard en vermogens ver vooruit is op de
planeetketens. Een belangrijk punt is hier dat het manvantara van een
planeetketen korter duurt dan het manvantara van een zonneketen.

Een voorbeeld: wanneer de planeetketen van de aarde het einde
van haar manvantara heeft bereikt, sterft ze, en de innerlijke beginselen
van al haar bollen gaan hun paranirvana binnen. Wanneer de weder-
belichaming van deze planeetketen karmisch moet plaatsvinden, vindt
dezelfde afdaling van de hogere beginselen door de innerlijke werelden
plaats als bij de geboorte van een zonnestelsel. De nieuwe planeetketen
wordt aangetrokken tot haar eigen zonnestelsel, bereikt dat als een
komeet en zwerft periodiek in en uit haar ouderlijke zonnestelsel en
zelfs in en uit de diepten van het melkwegstelsel. Uit verschillende rich-
tingen wordt op deze komeet, de planeetketen in wording, aantrek-
kingskracht uitgeoefend, maar ze zoekt haar weg voortdurend naar die
groep van sterrenhopen die de dierenriem wordt genoemd, aangetrok-
ken door de spiritueel-magnetische fohatische polariteit. Tenslotte blijft
ze binnen ons zonnestelsel, aangetrokken door onze zon, waaromheen
ze wentelt in een baan die later elliptisch of misschien cirkelvormig
wordt. Na dus in de galactische diepten een omzwervende komeet te
zijn geweest, vindt ze opnieuw haar plaats in het leven en wordt een
planeet in de eerste stadia van haar vroegste ronden.

De vraag kan rijzen hoe groot de macht van de zon is over de zoge-
naamde periodieke kometen, omdat de astronomie heeft aangetoond dat
vele daarvan ver de ruimte in reizen, misschien wel dertigmaal de afstand
van Neptunus tot de zon, en men erkent ook dat de oorzaak van de
periodiciteit van bepaalde kometen de aantrekkingskracht van de zon is.

De aura of het aurische ei van een entiteit strekt zich ver voorbij
haar fysieke voertuig uit. Dus het aurische ei van een hemellichaam
kent voor zijn verschillende lagen verschillende grenzen; hoe hoger en
hoe spiritueler de laag is, des te verder hij zich van het centrum uit-
strekt, en hoe dichter of stoffelijker hij is des te kleiner is zijn bereik. De

*De naam die in de oude hindoegeschriften aan de planeten wordt gegeven is
aditya’s, zonen van Aditi; en hoewel over Aditi gewoonlijk wordt gezegd dat zij
het leven heeft geschonken aan acht ‘zonzonen’, waarop wordt gedoeld in het com-
mentaar van HPB in De Geheime Leer (1:130-1), wordt bij andere gelegenheden het
aantal aditya’s opgegeven als twaalf.
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psychische, spirituele en goddelijke lagen van het aurische ei van de
zon hebben een immense reikwijdte en dringen ver in het melkweg-
stelsel door, waarbij de goddelijke in feite de grenzen van het melk-
wegstelsel bereiken.

Alle hemellichamen zijn in essentie levende wezens, uitdrukkingen
van een monade; we kunnen dan inzien waarom een komeet die door
karmische banden tot de familie van de zon behoort, binnen de aan-
trekkingskracht van de hogere lagen van het aurische ei van de zon
wordt gehouden, hoever zo’n komeet misschien ook door en in de gal-
actische ruimten zwerft. Met andere woorden, de zon houdt zijn eigen
kometen, en dat zijn de periodieke, onder controle. Terwijl dus het rijk
van de zon op de lagere gebieden omvat wat gewoonlijk het zonnestel-
sel wordt genoemd, kan de macht en dus de aantrekkingskracht van de
meer spirituele lagen van het aurische ei van de zon door fohatische
affiniteit zelfs reiken tot de kometen die tussen de sterren van de melk-
weg zwerven.

Een volledig gemanifesteerde planeetketen bestaat uit zeven rupa-
bollen, of bollen met een vorm, in verschillende graden van ijlheid, en
uit vijf quasi-etherische of aripa-bollen - twaalf in totaal. Eenvoudig-
heidshalve trekt HPB een sluier over de vijf hoogste bollen en schetst een
schitterend beeld van de uit zeven bollen bestaande planeetketen.

Elk van deze bollen begint op zijn eigen gebied, zichtbaar of on-
zichtbaar, zijn manvantarische loopbaan als een komeet; zodat we
zowel fysieke kometen hebben als kometen op elk van de zes andere
kosmische gebieden boven ons zichtbare kosmische gebied. Ver-
volgens vormt elke komeet zich om een layacentrum - op welk kos-
misch gebied zij zich ook manifesteert — met als doel door verdichting
rond zichzelf een bol op te bouwen.

Een vrij groot aantal kometen die tot de familie van de zon behoren,
vertoont een zeer interessante aantrekkingskracht tot de enorme pla-
neet Jupiter; ze worden door de astronomen de ‘kometenfamilie van
Jupiter’ genoemd. Men kan zich afvragen wat de relatie is tussen Jupiter
en zijn kometenfamilie. Er zijn twee belangrijke redenen voor deze aan-
trekking: de enorme psychomagnetische of vitale aantrekking van de
planeet zelf, en de nog sterkere en mystiekere invloeden van de raja-
zon ‘achter’ Jupiter.* We kunnen zeggen dat de raja-zon de generaal is

*Vgl. De Mahatma Brieven, blz. 181.
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en Jupiter de voornaamste adjudant. Verder is deze groep kometen kar-
misch verbonden met zowel ons universele als ons eigen zonnestelsel.

Laten we nu in het kort de bouw van een planeetketen schetsen,
waarbij we onze beschouwing beperken tot de komeet waarvan het de
bestemming is de laagste of bol D van onze aardketen te vormen.

Geen enkele komeet die voor het eerst het hoogste subgebied van
een kosmisch gebied binnentrekt — zoals ons eigen laagste of fysieke
kosmische gebied — bestaat uit de grove stof van dat gebied, maar in
werkelijkheid uit etherische stof die ‘doorbreekt’ vanuit het aangren-
zende hogere gebied. Astronomen nemen aan dat een komeet alleen uit
gewone gasvormige fysieke materie bestaat, die om zich heen een min
of meer groot lichaam van kosmisch stof en asteroide-deeltjes heeft ver-
zameld. Hoewel dit proces in steeds toenemende mate plaatsvindt, en
in het bijzonder vanaf de tijd dat ze zich tenslotte in haar baan heeft
gevestigd, is een komeet in haar eerste begin in essentie opgebouwd uit
stof die niet tot ons fysieke kosmische gebied behoort.

Alle hemellichamen hebben een spirituele oorsprong. Het zijn pel-
grims — ‘horizontaal’ gaande door een of ander gebied en ‘verticaal’ van
het hoogste tot het laagste gebied. Hier zien we Plato’s filosofische kruis
van de geest die in de stof werkt en deze beinvloedt. Een komeet is dus
oorspronkelijk een solaire of planetaire monade. Ze daalt omlaag door
de gebieden van de ruimte en verzamelt haar voertuigen die ze na haar
vorige belichaming had afgeworpen. Wanneer ze dit gebied bereikt,
wordt ze voor ons geleidelijk waarneembaar, en dat is het begin van haar
volledige zevenvoudige bestaan — precies zoals de reincarnatie van een
mens als een volledig zevenvoudig wezen in de moederschoot begint.

Als zo’n komeet erin slaagt om niet gevangen en opgeslokt te wor-
den door een van de zonnen die ze op haar interstellaire reis naar ons
zonnestelsel passeert, komt ze binnen de sfeer van de psychovitale
magnetische greep van de titanische krachten die in en uit onze zon
stromen. En omdat ze tegelijk door onze zon wordt aangetrokken en
afgestoten, raakt ze gevangen in dit evenwicht van krachten — en deze
bipolaire aard van de zwaartekracht schenkt de komeet veiligheid in
haar rondwentelingen om de zon. Daarna wordt de komeet een indivi-
dueel lid van onze zonnefamilie, in dit geval bol D van onze planeet-
keten. De andere elf bollen van de keten waartoe deze komeet behoort,
maken op dezelfde wijze een aanvang met de beginfasen van hun
bestemming.
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Het zijn de respectieve levenskrachten van elke bol van de maan-
keten* of van de keten van een ander planetair samenstel, die de
respectieve layacentra, de centra van slapende energieén voortbrengen
of worden. Een layacentrum is niet iets stoffelijks. Er is geen layacen-
trum wanneer er geen wezen is, hetzij kosmisch of menselijk. Een
layacentrum is niet iets dat in de ruimte bestaat, waar levenskrachten
(laten we zeggen van de maanketen) naartoe stromen. Er is een keten-
layacentrum, dat in zichzelf de bol-layacentra bevat. Daarom zou er
geen bol-layacentrum kunnen zijn voordat alle levensessenties en
levensenergieén van bol A van de maanketen die bol als een dood
lichaam hebben achtergelaten. Het totaal van deze levensessenties die
bol A van de maanketen verlieten, werd een layacentrum.

Zo’n layacentrum, bestaande uit de spiritueel-psychomagnetische
vitale essenties van een bol van de planeetketen, moet een plaats heb-
ben. Moeten we zeggen dat het zich binnen of buiten ons zonnestelsel
bevindt? Het laatste. In de diepten van de kosmische ruimte bevinden
deze layacentra zich in een toestand van sluimer, als slapende levens-
kiemen. Maar de tijd komt dat ze weer actief worden en de opkomende
drang voelen tot een nieuwe manifestatie — zoals de menselijke entiteit
in devachan de zwakke opleving voelt van de begeerte om zich weer
naar de aarde te begeven als de tijd nadert om opnieuw te incarneren.
Wanneer dit gebeurt in een bol-layacentrum, begint dat te bewegen en
baant het zich met toenemende snelheid een weg vanuit de kosmische
diepten, zwerft op een wat grillige manier rond, wordt nu door de ene
dan door de andere zon aangetrokken waarmee het bepaalde karmi-
sche banden heeft, ontwijkt hem, vliegt er voorbij op de vleugels van
zijn bestemming, wordt door een andere zon aangetrokken, en onder-
gaat daar misschien hetzelfde lot. Tenslotte nadert het, aangetrokken
door sterkere banden van verwantschap, ons zonnestelsel en wordt
door onze zon binnen de grenzen van zijn eigen rijk getrokken en vast-
gehouden — een karmische terugkeer naar huis.

Door de aantrekkingskracht van de hogere lagen van het aurische ei
van de zon worden de periodiek terugkerende kometen die tot de zon-
nefamilie behoren, maar die door de galactische ruimten tussen de ster-
ren zwerven, in toom gehouden. Omdat niet alle kometen regelmatig
terugkeren, worden vele daarvan om karmische redenen slechts tijde-

*Vgl. De Geheime Leer, 1:199-203.
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lijk naar onze zon aangetrokken, wervelen om hem heen tijdens hun
gang door ons zonnestelsel, en verlaten hem dan om hun zwerftochten
voort te zetten naar juist die punten in de ruimte die hun respectieve
doelen zijn, waarbij elke komeet die niet-periodiek terugkeert door
haar eigen zon wordt aangetrokken.

Dat de zon met zijn begeleidende planeten zelf in beweging is, bein-
vloedt op geen enkele manier de aantrekking die wordt uitgeoefend op
de periodiek terugkerende kometen die tot zijn familie behoren, omdat
die psychomagnetische aantrekkingskracht in en door de hogere lagen
van het aurische ei van de zon werkt. Dit geeft ons een beeld van onze
zon die zich door de ruimte beweegt, ieder moment zijn eigen perio-
diek terugkerende kometenfamilie beinvloedt, en op deze wijze voort-
durend wijzigingen aanbrengt in de individuele bewegingen van die
kometen.

Sommige van onze periodiek terugkerende kometen die tussen de
zonnen van de galactische ruimten zwerven, worden op hun enorm
lange pelgrimstocht karmisch tijdelijk tot een of andere zon aangetrok-
ken, maar keren tenslotte altijd terug naar onze zon - tenzij ze het lot
ondergaan door een andere zon te worden gevangen en door de ver-
schrikkelijke krachten daarvan te worden vernietigd. Deze kometen-
tragedie komt nogal eens voor, waarna zo'n komeet die op een
mislukking uitliep, zeer snel, in kosmische tijd gezien, opnieuw een
poging tot manifestatie onderneemt.

Iedere planeet is, als we het hogere deel van haar constitutie als een
planeetgeest beschouwen, zowel kind als broer van de zon - broer is
misschien het betere woord. Maar wanneer een entiteit, die aldus als
een levensatoom uit het hart van de zon is geboren, haar evolutionaire
pelgrimstocht in tijd en ruimte begint, onderscheidt ze zich als entiteit
evenzeer van de zon als de zon zelf verschilt en zich onderscheidt van
andere zonnen. Elk van de planeten belichaamt zich na het beéindigen
van haar pralaya opnieuw als een nevelvlek. Als ze uit de diepten van
de stellaire ruimte tevoorschijn komt, wordt ze langzaam aangetrokken
tot de zon die haar leider was in haar vorige ketenbelichaming. Zo’n
entiteit die een zonnestelsel bereikt, is dan een komeet geworden die
om haar eigen zon wentelt. Er bestaat nu een evenwicht in de verhou-
ding tussen de zon en de komeet; en deze komeet wordt met het ver-
strijken van de eeuwen steeds dichter en vaster, en komt tenslotte in
een regelmatige baan om de zon waarheen ze werd aangetrokken.
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Na verloop van tijd krijgt een nieuwe planeetketen haar vaste plaats
in het zonnestelsel en vindt haar baan op bijna dezelfde plek die ze
tevoren innam als de vroegere planeetketen. Als haar vroegere bollen,
nu manen, nog niet zijn uiteengevallen in hun respectieve levens-
atomen, wordt de nieuwe keten aangetrokken door en voelt ze de over-
eenkomstige aantrekkingskracht van deze dode bollen, die nu haar
manen worden op de verschillende gebieden, en samen vervolgen ze
daarna hun baan om de zon, tot de maan tenslotte in kosmisch stof uit-
eenvalt. Sommige planeetketens die in evolutie verder zijn gevorderd
dan onze aarde, en spiritueler van aard zijn, hebben een gelukkiger lot,
want hun manen zijn allang uiteengevallen. Met andere woorden, ze
worden niet, zoals wij, geplaagd door een kamartipische maan of wach-
ter op de drempel.®

Er zijn geen essentié€le verschillen tussen de occulte processen bij de
geboorte van een planeet en die van een mens. In beide gevallen is er
een ouder, de ei-drager, en een ouder die het zaad strooit. In beide
gevallen vindt er een verstoffelijking plaats, een afdaling uit de meer
etherische naar de grovere rijken van het stoffelijke bestaan. Wanneer
het laagste punt van de neergaande boog is bereikt, begint er een over-
eenkomstige opgang die de entiteit, hetzij een wereld of een mens,
terugvoert naar de spirituele rijken. In het geval van de mens gebeurt
dit bij de dood, en in zeldzame gevallen bij inwijding.



De twaalf fohatische magnetismen

De aarde herhaalt de algemene structuur, krachten en substanties van
het zonnestelsel waartoe ze behoort; en op overeenkomstige wijze die
van de dierenriem, en op een nog grotere schaal die van het melk-
wegstelsel. Er zijn dus in feite twaalf verschillende fohatische of spiri-
tueel-magnetische krachten die door de aarde werken, en elk van de
twaalf bollen van onze planeetketen aarde is het brandpunt van een van
de twaalf magnetische polen, zowel van het zonnestelsel als van de
dierenriem.

De tekens van de dierenriem zijn symbolen die uit de grijze oudheid
tot ons zijn gekomen; en in veel delen van de wereld, zoals Rome,
Griekenland, Babylon, Egypte en Hindoestan, zijn de namen van deze
tekens, die ook aan de huizen zijn gegeven, dezelfde; in andere delen
van de wereld, zoals in China, verschillen de namen van de huizen
volledig van die welke tegenwoordig in gebruik zijn in Europa en
Amerika. Hoewel de tekens dezelfde naam hebben als de sterrenbeel-
den of huizen van de dierenriem, en hun volgorde gelijk is, zijn de
tekens niet hetzelfde als de huizen.

Wat is dan het verschil tussen de tekens en de huizen van de die-
renriem? De tekens zijn de weerspiegeling op en in onze aarde van de
twaalf sterrenbeelden of huizen van de hemelzodiak. Met andere woor-
den, de twaalf hemelhuizen weerspiegelen zich in en op onze aarde,
waarbij elke fohatische magnetische emanatie van de dierenriem zijn
overeenkomstige fohatische magnetische effect of weerspiegeling in
onze aarde teweegbrengt. Het gevolg hiervan is dat onze aardbol in
feite elektromagnetisch wordt beheerst door twaalf polen, d.w.z. zes
fundamentele magnetismen, die elk tweepolig zijn.

De tekens van de dierenriem hebben daarom alleen op onze aarde
betrekking; maar het is natuurlijk wel zo dat deze zelfde twaalf polaire
magnetismen, die in de andere planeten tot uitdrukking komen, zoals
ze dat ook in onze eigen planeet doen, door die andere planeten van
het zonnestelsel even sterk worden gevoeld. Vanuit een ander ge-
zichtspunt wordt duidelijk dat de tekens van de dierenriem kunnen
worden beschouwd als de twaalf invloedssferen of rijken die onze
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aardbol doordringen en omringen, en dus beheersen. Hoewel deze
invloedssferen — als bepaalde delen van onze aarde en haar atmosfeer
— onzichtbaar en ontastbaar zijn, behouden ze geografisch als het
ware hun plaats, en zijn dus segmenten van de dierenriem van de
aard-sfeer.

Het is gebruikelijk dat men begint met het teken Ram (Aries) bij de
lentenachtevening, omstreeks 20 maart, zodat het teken Ram, omdat
het 30° lang is en elke graad vrij nauwkeurig overeenkomt met een dag
van 24 uur, van 20 maart tot ongeveer 20 april duurt. De volgende dag
is het begin van het teken Stier (Taurus), dat duurt tot 20 mei; en zo het
jaar door tot de laatste graad van Vissen (Pisces) in maart wordt bereikt.
In dit verband wil ik opmerken dat de precessie van de equinoxen niet
uitsluitend wordt teweeggebracht overeenkomstig de verklaring van de
huidige astronomie, maar in de eerste plaats door de twaalf fohatische
magnetismen van de sterrenbeelden van de hemelzodiak. Daardoor
schuiven de tekens vooruit — in ‘precessie’ — door de hemelzodiak met
een snelheid van ongeveer één teken per 2160 jaar. En 2160 x 12 is
25.920 jaar: dat is een van de grote jaren van de archaische astrologie-
astronomie. Elk van deze perioden van 2160 jaar wordt in de theo-
sofische literatuur een messiaanse cyclus genoemd.

Het hier afgebeelde diagram dat de overeenkomsten van de bollen
van onze planeetketen met de tekens van de dierenriem aangeeft, laat
zien hoe elke bol onder de individuele invloed staat van één van de
sterrenbeelden. Anders gezegd, elk van de twaalf bollen van onze aard-
keten is een brandpunt van de bijzondere fohatische emanatie die
stroomt uit het sterrenbeeld van de hemelzodiak waarmee de bol de
nauwste magnetische verwantschap heeft; niettemin werken alle twaalf
sterrenbeelden in en door elk van de bollen van de keten.

De bewegingen in ons zonnestelsel zijn zo talrijk (niet alleen de zon,
maar ook iedere planeet, heeft als een individueel wezen zijn eigen
bewegingen), dat het een hopeloze taak zou zijn te proberen ze alle tot
in details te verklaren. Uiteindelijk zijn al deze verschillende zonne- of
planeetbewegingen rechtstreeks terug te voeren tot twee hoofdoor-
zaken: (a) krachten van psychospirituele aard, ingeboren in het indivi-
duele of hemellichaam zelf, en (b) de voortdurende en ononderbroken
invloed van de twaalf fohatische magnetismen van de sterrenbeelden
van de dierenriem. Een van de interessantste van deze bewegingen is
wat astronomen de draaiing van de apsidenlijn van de respectieve
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planeetbanen* noemen. In het geval van de aardbaan veroorzaakt dit
een zeer langzame eeuwen durende verandering of reeks van ver-
anderingen in de manier waarop de twaalfvoudige magnetismen van
de sterrenbeelden onze planeet beinvloeden, waarmee een andere
maar soortgelijke verandering moet worden gecombineerd, die wordt
veroorzaakt door de precessie van de equinoxen in een richting tegen-
gesteld aan die van de apsidenlijn. Er is een derde belangrijke be-
weging, de omkering van de polen van de aarde, die zelfs veel en veel

*De uiteinden van de apsidenlijn (de grote as) van de aardbaan, bijvoorbeeld, zijn
volgens de astronomie gericht op twee sterrenbeelden van de hemelzodiak, Boog-
schutter (Sagittarius) en Tweelingen (Gemini), en deze lijn beweegt zich gestaag en
langzaam oostwaarts, met zo’n snelheid dat naar schatting in 108.000 jaar een volle-
dige rondgang wordt gemaakt. Natuurlijk voltrekt de rondgang van de apsidenlijn
van elke andere planeet zich in een eigen tijdsperiode.
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langer duurt dan die van de omloop van de apsidenlijn.

Al deze verschillende bewegingen, van hetzij onze aarde of een
andere planeet, of de zon zelf, zijn ongetwijfeld enigszins mechanisch
van aard, omdat het bewegingen van lichamen zijn; niettemin is in en
achter alle de regelende en leidende kracht aanwezig van verheven spi-
rituele intelligenties. Juist deze inwerking van de geest op de stof van
het zonnestelsel brengt de schoonheid en regelmaat, de wet en orde,
voort die in elk tijdperk de eerbied van de mensen hebben gewekt.

Op deze manier draagt de aarde in haar bewegingen de tekens van
de dierenriem, die delen van haarzelf zijn, met zich mee; door de twaalf
fohatische magnetismen van de hemelzodiak ontstaat zo de verschui-
ving van de tekens ten opzichte en tegen de achtergrond van de ster-
renbeelden, wat niet alleen de precessie van de equinoxen voortbrengt,
maar ook andere bewegingen van de aardas. Deze andere bewegingen
veroorzaken de uitzonderlijke catastrofale gebeurtenissen, die het begin
en het einde markeren van wortelrassen en ook van hun belangrijkste
onderrassen.



De bolzodiak

We hebben gezien dat de tekens van de dierenriem zich binnen het
aurische ei van onze aardbol bevinden, en dat ze niet hetzelfde zijn als
de sterrenbeelden van de hemelzodiak. Er is bovendien gezegd dat
zowel elke planeetketen als elke bol daarvan, niet slechts is voortge-
bracht door haar eigen monadische svabhava, maar ook dat de twaalf
fohatische magnetismen van de twaalf sterrenbeelden nauw zijn betrok-
ken bij deze inherente magnetische svabhava’s bij het voortbrengen
van de planeetketens en hun respectieve bollen.

Hieruit zien we dat de tekens van de dierenriem van een bol van een
planeetketen gelokaliseerde velden of brandpunten zijn en dat elk van
deze velden een deel is van het aurische ei van een bol die, naast zijn
eigen svabhavische magnetisme, het overeenkomstige fohatische mag-
netisme weerspiegelt dat van een van de sterrenbeelden van de zodiak
uitgaat. Een bol van een planeetketen is dus omgeven door zijn eigen
twaalfvoudige zodiakale ring en elk van deze velden is een van de
twaalf tekens van de bolzodiak. We kunnen ons dit twaalfvoudige mag-
netisme voorstellen als een stroom uit het hart van het aurische ei van
zo’n bol; deze stroom spreidt zich in waaiervormige sectoren uit, die de
gordel of ring vormen die uit de twaalf tekens van de bolzodiak bestaat.

We zien dus dat elk teken van de bolzodiak, als gevolg van de ver-
menging van deze twaalfvoudige zodiakale magnetismen met het
twaalfvoudige inherente magnetisme van de svabhava van een bol, een
dubbele twaalfvoudige aard heeft: (a) het magnetisme van de svabhava
van de bolmonade; en (b) de magnetismen van de twaalf sterrenbeel-
den van de hemelzodiak. Alles werkt samen met al het andere, en dat
is de reden dat de monaden van de verschillende klassen in staat zijn
hun passende gebieden van evolutionaire ervaring te vinden, niet
alleen op enig deel van het aardoppervlak, maar ook in elk van de hei-
lige planeetketens van ons